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Kersttaferelen met typische kerstgevoelens 

DAMIAAN Weer een stukje schrijven over Kerstmis, maar daar is 
alles al zo’n beetje over gezegd wat er maar over gezegd kan worden. 
Bovendien zal u echt wel weten wat kerstmis inhoud. Zware theologische 
uiteenzettingen hoef ik ook niet te geven. Sterker nog, ik denk dat ik 
niet eens in staat ben om een theologische uiteenzetting te geven! 
“Dan schrijf je toch gewoon wat kerstmis voor jou inhoudt!” Nou, da`s 
boeiend! Bovendien zal kerstmis voor mij wel hetzelfde betekenen als 
voor de meeste mensen.

Met deze gedachte rondlopend 
heb ik er een paar weken gewacht 
om ook maar te beginnen met het 
schrijven van een kerststukje. Zo nu 
en dan dacht ik de gouden ingeving 
te hebben gekregen, maar die schoof 

ik al gauw weer aan de kant. Ik vond 
het toch te veel getheoretiseer over 
kerstmis.

Totdat ik in de krant een artikel 
over de nieuwe kerstpostzegels zag 

met een afbeelding van de nieuwe 
kerstzegels. De auteur had er trots 
bij geschreven dat de zegels een 
afbeelding droegen van traditionele 
kersttaferelen die typische 
kerstgevoelens weergeven.

Het eerste wat mij opviel aan deze 
zegels was de hoeveelheid sneeuw 
die in de plaatjes was opgenomen. 
Een kind op een slee, een mooie 
sneeuwpop, de kerstman, een 
kerstboom, mooie pakjes met een 
lint er omheen, en dat alles in een 
sneeuwwitte omgeving. Het zijn 

natuurlijk wel afbeeldingen die een 
beetje de sfeer van kerstmis passen, 
maar geven zij de kern van het 
kerstfeest weer?

Opnieuw werd ik mij er van bewust 
dat kerstmis voor de meeste mensen 
toch een andere betekenis heeft 
dan voor mij. Ik kon immers niet 
één kerstzegel ontdekken die de 
afbeelding van de geboorte van Jezus 
droeg of iets van dien aard. Net als 
de meeste kerstkaarten die ik door 
de jaren heen heb ontvangen. Het is 
natuurlijk wel leuk om een kerstkaart 

te ontvangen van de mensen die je 
graag mag, maar aan de kerstkaart is 
meestal ook te zien wat kerstmis voor 
de afzender betekent. Tot mijn grote 
spijt heeft dat lang niet altijd iets met 
de geboorte van Jezus, de Christus, 
te maken.

De meeste mensen zien kerstmis als 
een mooi familiefeest, en een mooie 
gelegenheid om elkaar eens op te 
zoeken. En het is natuurlijk ook wel 

Soms zijn ze netjes bewaard gebleven. Nostalgische wenskaarten uit lang vervlogen tijden. Afzender en auteur zijn onbekend.
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Over de historische Nicolaas weten 
we niet zo veel. Hij leefde in de eerste 
helft van de vierde eeuw in het stadje 
Myra in het zuidwesten van het 
huidige Turkije, dat toen nog geheel 
christelijk was. Boeken of brieven zijn 
van hem niet bewaard gebleven, zoals 
van zijn (bijna) tijdgenoten Augustinus 
of Hieronymus. We moeten het dus 
hebben van de legenden. Hij was de 
zoon van vrome ouders. En daardoor 
zelf ook heel vroom. Volgens die 
legendes stond hij als pasgeborene al 
op in zijn eerste badje en nog wel met 
gevouwen handjes om God te danken 
voor de voorspoedige bevalling. Hij 
dronk op vaste tijden aan zijn moeders 
borst, behalve op de vastendagen 
woensdag en vrijdag; dan weigerde hij 
de borst tot aan de avond.
Gelooft u niet in Sinterklaas? Oké, maar 
en passant bent u even herinnerd 
aan het danken voor uw doopsel en 
het leven en ook nog even aan het 
onderhouden van de vastendagen.
 
De legendevertellers en 
geschiedschrijvers van destijds wilden 
dat graag onder onze aandacht 
brengen. Zij herinnerden zich een 
geweldige bisschop, die in hun 
ogen heilig was en wilden dat hun 
toehoorders duidelijk maken en wilden 
die heilige ook ten voorbeeld stellen. 
Legendes zijn een literair genre wat 
het, in die tijd zonder radio en TV, goed 
deed, vooral omdat het zich zo goed 
leent voor vertellingen.
Van die bewonderde bisschop van 
Myra, maken die vertellers een Bijbels 
figuur. Niet dat Nicolaas in de Bijbel 
voorkomt, maar wel omdat wat in 
de Bijbel staat, met die Nicolaas zo 
duidelijk en dichtbij komt. Van alle 
heiligen vieren we hun gedachtenis op 
hun sterfdag, maar niet van Nicolaas. 
Zijn feest vieren we in deze tijd van 
het jaar, bij het begin van de Advent, 
wanneer we lezen over de (weder)

komst van de Heer; wanneer ons 
verlangen naar die wederkomst wordt 
gevoed.
 
“Vol verwachting klopt ons hart. Wie 
de roe krijgt, wie de gard”
En dat laatste mag ons herinneren 
aan het laatste oordeel, wanneer 
de schapen van de bokken worden 
gescheiden wat met de wederkomst is 
verbonden.
Zo ook de figuur van Sint Nicolaas: 
“Toen zag ik de hemel open en daar 
was een wit paard en zijn berijder 
heet ’Trouw’ en ‘Waarachtig’ en Hij 
komt om te oordelen” of  “Ik zag een 
wit paard en die daarop zat had een 
boog (helaas geen staf ) en aan Hem 
is een kroon (mijter) gegeven en Hij 
behaalde zeer vele overwinningen.”  

Herkent u iets?
Toch komen de citaten zo uit de 
Openbaringen van Johannes (6,2 en 
19,11) en gaan over de wederkomst 
van Christus. Maar wat dacht u dan 
van de naam Nicolaas. Het bestaat 
uit twee delen. “Nico” komt van 
het Griekse Nikè, wat overwinnaar 
betekent. Denk maar aan het bekende 
sportkledingmerk Nike. “Laas” komt 
van het Griekse “laos”, wat ‘volk’ 
betekent. Kortom de “Overwinnaar 
voor het volk”.
In hetzelfde boek Openbaringen (3,20) 
lezen we ook: “Ik sta voor de deur en 
klop”.
“Hoort wie klopt daar,” zingen wij nu en 
Jezus vervolgt: “Als iemand mijn stem 
hoort en de deur opent, zal Ik bij hem 
binnen komen en maaltijd met hem 
houden en hij met Mij.”
 
En het leven van Nicolaas? Zijn rijke 
ouders sterven jong. Op zijn achttiende 
is hij wees, schatrijk en zeer gelovig.  
Natuurlijk kent hij de beroemde tekst 
uit de Handelingen der Apostelen (2, 
42-47) , dat zij alles wat zij bezaten 

Sinterklaas is weer in het land
DAMIAAN Sint Nicolaas is bij ons vooral een kinderfeest. Dat is wat jammer, 
want het is een prachtige heilige. Vooral in de oosters orthodoxe Kerk is zijn 
verering groot en groots. Iedere donderdag wordt hij daar herdacht. Jarenlang 
heb ik in Amsterdam gewoond en gewerkt. Daar is Nicolaas patroon van de 
stad en van de parochie. U begrijpt het al: Ik ben Nicolaas-fan.

deelden. Als Nicolaas hoort van een 
man in de buurt die tot armoe is 
vervallen, al zijn bezit, ook de meubels, 
al heeft verkocht en nu in angst leeft dat 
zijn drie jonge dochters tot prostitutie 
zullen vervallen, gooit hij daar ’s nachts 
drie goudklompen door de deur. En 
wat stond er achter die deur? Precies 
de schoentjes van die jongedames. 
En deze week zien we weer heel wat 
goudmuntjes in de winkels of in onze 
schoen.
 
Op zijn 19e wordt Nicolaas priester 
gewijd en gaat per boot op bedevaart 
naar het Heilig Land. Het schip belandt 
in een hevige storm. Men wekt dan 
Nicolaas, die nog sliep. Zeg, lag er 
niet al eerder iemand te slapen bij een 
storm op het meer? (o.a. Mc. 4,35-41). 
Als Nicolaas aan dek komt, gaat de 
storm liggen en hij wekt een matroos 
ten leven, die uit de mast was gevallen. 
In nagenoeg alle havensteden ter 
wereld, staan nog altijd kerken aan 
Nicolaas toegewijd.
Op zijn 30ste is hij al bisschop. De 
Bisschop van Myra had in een droom 
vernomen dat wie ’s morgens vroeg bij 
de Kerk aankwam en Nicolaas heette, 
bisschop moest worden gewijd. Dus bij 
de kerk stond de oude bisschop om te 
“vragen naar zijn naam”.
Op reis tijdens een hongersnood redt 
Nicolaas drie studenten, die door een 

misdadig herbergier-echtpaar om het 
leven zijn gebracht en als varkensvlees 
in het pekelvat zijn gezet.
Nog vaak zien we Sint Nicolaas 
afgebeeld met de drie jongelingen in 
het vat. Onze speculaaspoppen komen 
hier vandaan. Drie jongelingen kennen 
we trouwens ook nog uit de vuuroven 
in het boek Daniël. Volgens de legende 
verwijst Nicolaas hier zelf nog naar bij 
de opwekking van de jongens: “Heer, 
Gij hebt drie jongelingen uit het vuur 
gered, redt dan ook deze jongens.”
 
Wel veel ‘drie’ hè? Drie jongens, drie 
jongedames, drie goudklompen. 
Betekent dat ook weer wat? Het is begin 
vierde eeuw. De jonge christelijke Kerk 
worstelt met de vraag “Wie is Jezus?”  
Is Hij Mens of is Hij Gods Zoon en 
daarmee God? Een kerkvergadering 
wordt bijeengeroepen en wel dat 
van Nicea. Daar wordt voor het eerst 
vastgelegd dat onze God de drie-ene 
God is: Vader, Zoon en Heilige Geest. 
Onze geloofsbelijdenis stamt nog van 
dat concilie.
Nicolaas was daar ook. Ook even 
niet, want als er ruzie ontstaat tussen 
de verschillende partijen, blijkt onze 
kindervriend toch ook een echt 
mediterraan opgewonden ‘menneke’. 

De ene legende zegt dat hij een ferme 
kaakslag uitdeelde en de andere 

legende zegt dat hij zijn mijter van 
zijn hoofd nam om daarmee een 
flinke mep uit te delen. Welke versie 
waar is maakt niet uit; Nicolaas wordt 
de vergadering uitgezet. De enige 
bisschop die het heeft gepresteerd om 
van een concilie te worden geschorst. 
Maar hij mag terugkomen, als men 
doorkrijgt, dat hij het wel bij het rechte, 
orthodoxe eind heeft. Jezus is niet 
alleen maar mens, hoe geweldig goed 
ook, maar is ook niet alleen maar God. 
Hij is waarlijk God en waarlijk mens. 
Hij is die Messias waarover de profeten 
ons toespreken; de Gezalfde Gods en 
toch ook Mens met de mensen om 
ons leven te delen. Niet alleen maar 
een God op afstand, maar een God 
ons zeer nabij. Jezus beloofde, dat Hij 
bij ons terugkomt. Het is moeilijk om 
dat te blijven geloven, vooral als het 
tegen zit en dat doet het voor velen. 
Maar laten we de hoop niet verliezen 
en blijven leven uit dat verlangen naar 
Hem.
Bij Zijn intocht in Jerusalem zwaaide 
men met palmtakken en legde men 
mantels op de weg. Bij de intocht van 
Sint Nicolaas geen palmtakken, geen 
mantels op de weg, maar wel een rode 
loper en ouders zetten hun kindjes op 
de nek en die zwaaien wel met handjes 
en wantjes.
 
Embregt Wever

Drukke tijden voor Sinterklaas. F | Archief Cofoto.
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een familiefeest. Met kerstmis, 
kreeg immers de H. Familie 
gestalte. Maar juist de geboorte 
van Jezus, die het kerstfeest tot 
een familiefeest bij uitstek maakt, 
wordt door de meeste mensen 
vergeten! De geboorte van Jezus, 
die toch de bron is van al deze 
vreugde!

Als je die bron van een rivier zou 
afsluiten, dan droogt die rivier op 
een gegeven moment toch op 
zou je denken. En als je goed om 
je heen kijkt dan lijkt de rivier, of 
poel van kerstvreugde, al een heel 
eind opgedroogd. Met name in 
de commerciële wereld lijkt het 
kerstfeest te worden uitgemolken. 
Kerstaanbiedingen vliegen je om 
de oren. Alles gaat zich richten op 
kerstmis om er maar vooral flink 
veel geld aan te verdienen. En de 
consument lijkt er zich alleen maar 
om te bekommeren of zijn buik 
aan het einde van de kerstavond 
goed rond is.

Hoe pessimistisch deze reflectie 
op het vieren van ons Kerstfeest 
ook is, het feest blijft het vieren van 
de geboorte van Christus. Ook al 
beleven de meeste mensen dat 
niet zo. Ook voor mij Christus 
weer opnieuw geboren worden. 
Hij moet een nog centralere plaats 
krijgen in mijn leven. Hij moet nog 

meer de bron van al mijn vreugde 
worden.

En niet alleen voor mij is God 
mens geworden, maar met name 
voor al die mensen die niet meer 
aan Jezus denken met Kerstmis.

De kerststal die we zetten met 
Kerstmis herinnert ons er telkens 
weer aan dat we van ons hart 
een kribbe moeten maken waarin 
Christus geboren kan worden. 
Maar wie of wat herinnert hen 
die niet meer weten wat we met 
Kerstmis eigenlijk vieren, eraan dat 
hun Heiland is geboren?

We zetten wellicht een mooie 
kerstboom, maar een mooie 
kerststal is toch minstens net zo 
belangrijk! Jezus is geboren, dat 
vieren we met Kerstmis.

De aanzet om aan Jezus te denken 
kan men geven door een simpele 
kerstkaart te sturen die de kern van 
ons Kerstfeest weergeeft. Dan kan 
Jezus ook bij deze mensen weer 
opnieuw geboren worden. Dan 
kunnen ook zij een daadwerkelijk 
Zalig Kerstfeest vieren

Misschien doet u dit al lang. Dan 
kan dat alleen maar stimuleren en 
Onze-Lieve-Heer er alleen maar 
dankbaar voor zijn. 

Pastoor Pieter Scheepers

Vervolg van pagina 1.

Willen wij als kerk mensen ten 
dienste blijven staan, dan is daarvoor 
ook geld nodig.
Geloven is gratis. Maar het werk 
van de kerk moet wel gefinancierd 
worden. Het gaat dan om alle kosten 
die pastorale dienstverlening (denk 
aan personeelskosten, secretariaat, 
pastorale projecten, ondersteuning 
werkgroepen, pastorie) en het 
openhouden van kerkgebouwen 
(energie, onderhoud) met zich 
meebrengen.
Door bundeling van krachten hopen 
we niet alleen pastoraal maar ook 
financieel een levensvatbare parochie 
te hebben voor de komende jaren.
Eén nieuwe parochie betekent ook 

bundeling van de financiën van de 
voormalige parochies.
We dragen samen de lasten en 
werken samen aan de benodigde 
inkomsten. Er is één algemene 
penningmeester, die leiding geeft 
aan een financiële commissie die 
bestaat uit vertegenwoordigers van 
de ‘oude’ parochies. 

Deze commissie houdt toezicht 
op de financiële gang van zaken. 
De inkomsten en uitgaven van 
Trudo, O.L. Vrouw en Lucia worden 
afzonderlijk geadministreerd, maar 
komen terecht in één gezamenlijke 
pot, waarmee we alle bestaande 
voorzieningen in stand hopen te 

houden, zo lang dat mogelijk en 
wenselijk is. 
De allerbelangrijkste bron van 
inkomsten is en blijft de vrijwillige 
gezinsbijdrage, waarvoor de Aktie 
Kerkbalans uw aandacht vraagt. Help 
ons om in deze tijden van financiële, 
maar ook geestelijke crisis de kerk, 
uw kerk, overeind te houden.
Met een jaarbijdrage van € 90,- 
kunnen wij onze kerken in stand 
houden en het goede werk dat van 
daaruit verricht wordt, voortzetten. 
(Uiteraard is een hoger bedrag 
welkom).

Wij hopen ook nu weer op uw 
vrijgevigheid te mogen rekenen.

Steun uw parochie
DAMIAAN Door de actie Kerkbalans wordt op u een beroep gedaan om met uw financiële bijdrage het werk 
van de plaatselijke parochie te ondersteunen. Wat je ziet gebeuren bij banken, bedrijven en allerlei (overheids-) 
instellingen gebeurt ook in onze kerk. Meerdere zorglijke ontwikkelingen (gebrek aan priesters, afnemend 
aantal betrokken gelovigen, teruglopende inkomsten) maken tezamen dat er iets moest gebeuren om de 
toekomst van de kerk veilig te stellen.

Het kerkelijk jaar hebben we 
afgesloten met het feest van Christus 
Koning en we beginnen aan de 
Advent. Vier weken om ons voor te 
bereiden op Kerstmis, het feest van 
de komst van Christus onder ons 
mensen. 

Een feest van licht en warmte. Hij 
geboren in een stal maar vanaf Zijn 
geboorte een Licht voor iedereen. 
Voor velen is het een feest van veel 
lichtjes en lampjes, kerstbomen en 
veel eten en drinken en knus bij 
elkaar zijn. 

Voor velen is het; leven in angst, te 
midden van oorlog en geweld, angst, 
ziekte en pijn. Soms in de war zijn en 
geen uitweg meer zien, alleen-zijn of 
alleen-voelen en dat is een eenzame 
pijn die je met niemand kunt delen. 
Schrille contrasten toen en nu en 
toch mag het weer Kerstmis worden. 
Hoe bereidt u zich voor? 
Is het alleen maar het maken van 
boodschappenlijstjes en inkopen 

doen of heeft het ook iets van 
bezinning, van licht ontsteken in je 
hart en op de Adventskrans? Iedere 
week een kaarsje meer, wat licht 
meer tot dat Hij in ons midden komt.  
Hoe zien die lichtjes eruit? 

Voor een eenzame, even wat meer 
aandacht en tijd. 
Voor een zieke, even zomaar iets 
doen of bij hem zitten. 

Voor een angstige, even meelopen 
in de nacht en wat licht ontsteken. 
Voor een verdrietige, een warme 
hand op de schouder of een knuffel, 
heel dichtbij zijn. 

Advent, wachten en verwachten 
geeft ons zoveel kansen om werkelijk 
licht te ontsteken in het leven van 
iedere dag, voor elkaar. 

Ik wens u een goede voorbereiding 
op Kerstmis. 

Pastoor Pieter Scheepers.

Advent en Sinterklaas
DAMIAAN Sinterklaas is weer in het land, dat betekent: gezelligheid, 
samen zingen en rijmen en spannende surprises maken. Ook weten we 
dan dat het jaar ten einde loopt en er ruimte komt voor iets nieuws. 

DAMIAAN Vrijdag 24 september was het weer 
tijd voor het jaarlijkse misdienaars uitstapje. 

Andere jaren was het uitstapje wat verder weg (naar 
de Efteling), maar dit jaar lekker dichtbij huis. Namelijk 
in de pastorietuin bij de Luciakerk. Vanwege Corona 
was dat dit jaar de beste keus, maar dat mocht de pret 
zeker niet drukken! 
Vanaf 18:00 uur was iedereen welkom en dus tijd om 
de barbecue aan te steken. Met veel enthousiasme 

werd er gebakken én gegeten. Aan alles was gedacht. 
Van frikandellenspiesen tot biefstuk en van cola tot 
bier of wijn (want… de groep 18 jarigen misdienaars 
wordt steeds groter) Doordat de pastoor nog een 
groot assortiment snoep in de keuken had staan, was 
er zelfs een toetje! 
Het was een hele gezellige avond, bedankt en op 
naar volgend jaar! 

Kirsten Bremen.

Misdienaars uitstapje
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DAMIAAN Wanneer je de 
namenlijst van onze parochie en 
ledenbestand bekijk dan kom 
je tot vele werkgroepen waarin 
ruim 350 vrijwillige krachten 
functioneren. 

Velen van hen dragen binnen dat 
geheel ook nog verschillende petten. 
Ja, dat is heel wat personeel. En het 
mooie is, het blijft bij die namenlijst, 
bij alle welgemeende waardering 
en een kop koffie! Een loonlijst is in 
deze niet van toepassing. 
Vrijwilligerswerk binnen de parochie 
is een zaligheid. Niemand hoeft op 
zijn of haar tenen te lopen; er zijn 
geen functioneringsgesprekken; 
geen gehaastheid; en alle inzet 
wordt ten zeerste gewaardeerd. 

Graag wilde het kerkbestuur en het 
pastoraal team eenieder die binnen 
onze parochie vrijwilligerswerk 
verricht, wat dat ook mag zijn, van 
harte danken en waarderen. Op 
donderdag 4 november was er een 
mooi feest in De Koning met een 
fantastisch verzorgd warm en koud 
buffet door Eric & Lizan en zelfs nog 
een optreden van Jelco Beekers. Het 
was een geslaagde en feestelijke 
avond!

Kerk- en parochiegemeenschap-
zijn willen wij graag doen vanuit de 
gedachte dat iedereen belangrijk is 
en uniek. Dat er plek is voor iedereen 
en dat we samen willen werken aan 
een maatschappij waar er zorg is 
voor elkaar. 

Parochiefeest voor onze vrijwilligers

F | Parochie Damiaan de Veuster.

Gedeelte uit de overweging van 
diaken Ton Schepens uitgesproken 
tijdens de feestelijke vieringen op 

23 en 24 oktober 2021. 

DAMIAAN “Beste mensen, 
vandaag staan we in deze viering 
stil bij enkele belangrijke zaken in 
onze parochie en in de wereldkerk. 
In de eerste plaats denk ik aan 
het prachtige jubileum van mijn 
collega Dudley Martina die maar 
liefst 25 jaar actief is als diaken. 
De eerste jaren van de diaken-
schap heeft hij gewerkt bij pastoor 
Daan Balk in Helmond. Daarna is 
hij alweer vele jaren werkzaam in 
onze parochie, samen met pastoor 
John van de Laar, daarna met 
pastoor Norbert Swagemakers en 
sinds het begin van dit jaar met 
pastoor Pieter Scheepers. 

Diaken zijn betekent dienstbaar 
zijn aan de kerk. Nou, Dudley, als 
er iemand is die dienstbaar is aan 
de kerk dan ben jij het wel. Ik heb 
in de jaren dat we met jou hebben 
gewerkt op een vraag vanuit 

het team of je iets kon zoals een 
preekbeurt, een doop en zelfs een 
woord en communieviering doen, 
nog nooit horen zeggen: Ik kan niet. 
Altijd dienstbaar en behulpzaam.
Commentaar geven op iets wat niet 
goed ging, of het nu het koor was, 
de kosters of een van de leden van 
het team nooit, deed je dat. Dat 
vind ik ontzettend knap en daarin 
verschil je ook zeker van mij. Je bent 
erg toegewijd aan onze parochie 
en aan het bisdom. Bescheidenheid 
en eenvoud sieren jou. Jij houdt van 
mensen en de mensen houden van 
jou, dat straal je uit dat daar leef je 
van. Altijd en waar dan ook.

Nu ben je de masteropleiding aan 
het seminarie van Vogelenzang 
aan te volgen en dat betekent: 
studeren, reizen naar Vogelenzang 
(bij Haarlem) en actief zijn in de 
parochie bij dopen en assisteren in 
de vieringen. Je doet dit allemaal 
naast een fulltime dienstverband bij 
je werkgever in Horst. Ik heb een 
geweldige bewondering voor jou 
hoe je dat allemaal kunt.

Ik denk dat, dat alleen maar kan 
omdat je vrouw en kinderen, jou 
die ruimte laten die je ervoor nodig 
hebt. Het heeft wel als gevolg dat 
zij vaak zonder jouw allerlei dingen 
moeten doen. Namens onze gehele 
parochie zeg ik daarom graag aan 
Moudiene. Joanne en Lisa en Kevin, 
harstikke bedankt dat jullie je man 
en vader aan ons beschikbaar stellen 
als diaken. 

Ik weet als geen ander wat het 
betekent om dat evenwicht tussen 
gezin en parochie zo goed mogelijk 
te laten verlopen. Dat kan alleen als 
de thuisbasis achter de keuze van het 
diaconaat staat, ieder op hun eigen 
manier. En dat doen jullie ook. 

Dudley, ik heb in de tijd dat ik met 
jou heb samengewerkt dat altijd op 
een prettige en constructieve manier 

mogen doen. Ook met humor en 
vastberadenheid. Ik weet dat pastoor 
John van de Laar en pastoor Norbert 
Swagemakers dat ook zeer zeker 
zullen onderstrepen, evenals onze 
pastoor Pieter Scheepers, je bent een 
echte diaken, dienstbaar en trouw 
aan de parochie en de kerk. 

Ook namens hen bedankt voor de 
prettige samenwerking.”

Zilveren diakenjubileum Dudley Martina
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Om dit mogelijk te blijven maken 
zijn zij afhankelijk van giften en 
donaties. 
We willen geen geld inzamelen 
maar levensmiddelen! En wat kun 
je dan zoal inleveren? Denk aan 
alles wat lang houdbaar is zoals 
bijvoorbeeld pasta en pastasaus, 
rijst, zonnebloemolie, vruchtensap, 

ranjasiroop, lang houdbare melk, 
groenten in blik of pot, fruit in blik 
op pot, knakworstjes, koffie, thee en 
soep.
Er komen kratten in de Mariakapel 
van de St. Luciakerk en de St. 
Trudokerk te staan, waarin u uw 
donatie kunt leggen. 
Als u een kerstpakket ontvangt en 

dit zou willen doneren aan Super 
Sociaal is dit natuurlijk ook van harte 
welkom (uitgezonderd dranken 
en levensmiddelen die alcohol 
bevatten.)

Parochiële Caritasinstelling (PCI)
Als u in de decembermaand een 
geldelijke bijdrage wilt doen voor 
de Parochiële Caritasinstelling 
(PCI) van onze parochie kunt u 
het geld in gesloten envelop in de 
brievenbus doen bij de pastorie in 
Mierlo-Hout, Hoofdstraat 157 of 
afgeven bij het secretariaat in de 

pastorie in Stiphout, Dorpsstraat 34 
(buiten openingstijden kunt het ook 
de brievenbus doen). Schrijf op de 
envelop duidelijk t.a.v. PCI ‘Damiaan 
in Aktie’. U kunt uw bijdrage ook 
overmaken op NL84 RABO 0320 
2737 25 t.n.v. PCI Damiaan in Aktie.

Samen in actie voor Super Sociaal en de Parochiële Caritasinstelling
DAMIAAN Als parochie organiseren we ook deze decembermaand weer 
een actie voor ‘Super  Sociaal’. Wat is Super Sociaal? Dit is een supermarkt, 
waar mensen in Helmond e.o., die leven op of onder de armoedegrens, 
boodschappen kunnen doen tegen een klein prijsje en/of een deel van de 
boodschappen gratis krijgen. 

Een paar tips:
1. Maak plaats voor de Sint! 
Het feest van Sinterklaas is een prachtig 
kinderfeest! Geef het dan ook maar 
alle aandacht en ruimte. Je kan thuis 
best kerst nog even laten wachten, de 
slingers en ballen mogen nog even 
in de doos, want nu moet er plaats 
gemaakt worden voor schoen en 
wortel, voor een brief aan sinterklaas, 
een klontje voor zijn paard en een 
glaasje bier voor Zwarte Piet. Laat de 
oogjes maar blinken bij het samen uit 
volle borst zingen van ‘Zie ginds komt 
de stoomboot’ en neem uitgebreid de 
tijd om de cadeaus te bewonderen en 
het nieuwe speelgoed te verkennen.

2. Laat het advent zijn – ’t is nog 
geen Kerstmis!
De sint is terug naar Spanje? Dan mag 
het advent worden in huis. Advent is 
een woord dat uit het Latijn stamt en 
‘komst’ betekent. 
De advent is de periode van vier weken 
waarin christenen zich voorbereiden 
op het kerstfeest, de geboorte van 
Jezus herdenken en zijn wederkomst 
verwachten. Er zijn mooie gebruiken 
om deze tijd van verwachting ook 
in huis zichtbaar te maken. Meest 
sprekend is de adventskrans. Dit 

gebruik kwam uit Scandinavië en 
Duitsland ook naar onze streken 
overgewaaid. Op een krans van 
groene takken – teken van hoop, 
worden vier kaarsen aangebracht. Elke 
zondag die aan kerst vooraf gaat mag 
er één kaars meer branden, zo wordt 
het iedere zondag een beetje meer 
licht, het licht waar we in deze donkere 
dagen zo naar verlangen, het licht dat 
de geboorte van Jezus ons brengt. Wil 
je ook zo’n adventskrans in je huis: 
het internet is bezaaid met ideeën, 
patronen en tips. Kijk toch ook eens 
op www.geloventhuis.nl. Daar vind je 
hele leuke tips om het samen met de 
kinderen advent te laten zijn.

3. Knutsel – bak – timmer voor kerst!
Niets leuker dan zelfgemaakte 
versieringen en cadeaus voor kerst. 
Kinderen vinden het heerlijk om 
hiermee bezig te zijn. Het maakt de 
adventstijd voor hen nog spannender. 
En als dan eindelijk, echt de tijd 
gekomen is om de kerstboom op 
te zetten, zullen ze er apetrots hun 
zelfgemaakte versiering in hangen en 
cadeaus onder leggen. Zo kan het écht 
Kerstmis worden!

Ria Reijtackers

Alle feesten netjes op een rij...

De sint is terug naar Spanje? Dan mag het advent worden in huis! F | pro-medienmagazin.de

DAMIAAN De tijd voor Kerstmis is voor kinderen een tijd van verwondering. 
Buiten is het vaak donker en kil, en tegelijk verschijnen overal lichtjes en klinkt 
er muziek, nu eens van ‘Dag Sinterklaas’, dan weer van ‘Jingle Bells’ of ‘Stille 
Nacht’. Een hele uitdaging voor het kleine grut om goed te begrijpen wat er 
nu precies aan de hand is. Misschien kunnen de volwassenen een handje 
helpen door de dingen een beetje af te bakenen. Zijn de winterfeesten in 
commerciële context allemaal een beetje één chaotische pot nat geworden, 
in eigen huis kan je de dingen mooi kaderen.

Welk nut heeft het….
Wanneer jullie nog altijd naar de 
kribbe komen die ik voor jullie 
in de spelonk in Greccio heb 
opgebouwd?
Welk nut heeft het wanneer jullie 
de nederigheid van het goddelijke 
Kind bewonderen, de vreugde van 
de heilige Maagd meebeleven of 
de verwondering van de heilige 
Jozef, die alleen maar gebruikt 
werd, niet meer?

Welk nut heeft het,
Wanneer jullie de ijver van de 
herders op de voet volgen, die 
alles lieten liggen en staan, enkel 

om de Verlosser te zoeken en te 
aanschouwen?
Welk nut heeft het,
Wanneer jullie Kerstmis alleen 
maar vieren, jullie geschenken bij 
elkaar optellen, en voor de tijd van 
een paar uur ontroerd te zijn?

Ik heb jullie de kribbe niet gegeven 
om haar te aanschouwen, maar om 
haar aan te raken. Je moet het kind 
“op handen dragen”, je moet de 
Moeder Gods en haar bruidegom 
“ in je armen drukken”. Je moet je 
midden onder de herders voegen 
en één van hen worden. Met de 
hoofdpersonen van de heilige 

Nacht één worden, dáár gaat het 
om.
Je moet zelf de nederigheid van het 
Kind leren, in het eigen hart ruimte 
maken voor de verwondering en 
de vreugde van de “ouders”, je moet 
je door de herders laten aansteken. 
Na de Kerstmis moet je er iets van 
merken dat je Christus’ geboorte 
gevierd hebt.
En je zult op weg moeten gaan 
om het Feest van Openbaring des 
Heren je eigen gaven te komen 
brengen. Nee, jezelf…

(Kersthomilie van Sint Franciscus 
van Assisi)

Welk nut heeft het…

De oorsprong van de kerststal ligt in Italië, waar de Heilige Franciscus de eeuwenlange traditie begon met het opzetten van een 
kerststal in een grot in het dorpje Greccio. Bron: rkkerkjoppe.nl 

Bedankt!

DAMIAAN Bedankt alle werkers voor en achter de 
schermen, 
bedankt kerststalbouwers en sjouwers, 
bedankt collectanten, koster en helpers, 
bedankt poetsers en poetssters van de stralende kerk. 
Bedankt alle mensen die hebben bijgedragen 
aan de prachtige en luisterrijke Kerstversiering. 
Bedankt alle koorzangers, jong en oud, 

alle acolieten en misdienaars 
Bedankt de dames die wassen, strijken, herstellen 
en die koper poetsen, 
bedankt de dennenzetters en loperleggers, 
en sponsors van materialen. 
Bedankt dirigenten, organist(en) en muzikanten. 
Bedankt Kerkbestuur en pastoraatsgroep.
Bedankt, bedankt allemaal, óók de trouwe parochianen. 

God lone het U.

Wx hxbbxn jx nodig!  
Nxx, xr is niks vxrkxxrds mxt mijn 
computxr, bxhalvx dan xxn toxts. Dx 
andxrx 45 wxrkxn hxxl goxd. Maar 
dix xnx, dix hxt nixt doxt, maakt xxn 
hxxl vxrschil, vind jx ook nixt? Jx 
kunt txgxn jxzxlf zxggxn: ‘ik bxn xr 
maar xxn. Hxt maakt gxxn vxrschil 
of ik mxxwxrk of nixt’. Maar dat zix 
jx vxrkxxrd. De parochix hxxft jx 
nodig.  Zx is incomplxxt zondxr jou. 
Dus wannxxr jx wxxr xxns dxnkt nixt 
bxlangrijk tx zijn, dxnk dan aan dxzx 
computxr. Want stxl jx xxns v++r als 
twxx t+xtsxn nixt z+udxn wxrkxn, +m 
n+g m##r nixt v#n drix tx sprxkxn…
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Omdat iedereen anders is...
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Omdat iedereen anders is...

Van ons 
24-uurs mortuarium

 krijgt elke nabestaande 
een eigen sleutel.

U I T VA A RT  S P I E R I N G S

Niet genoemd in de vorige editie:

26-01-2021, Ciska Kerkhof-Sijmens, 83 jaar, St. Trudokerk 

15-04-2021, Petronella Waumans-van Dijk, 47 jaar, Hortsedijk

15-04-2021, Nellie Vissers- Snijders, 78 jaar, St. Trudokerk 

Onlangs overleden:

01-10-2021, Toos van der Vooren - van de Laar 79 jaar, St. Luciakerk

10-10-2021, Tiny Hakimpour-Verhorevoort, 76 jaar, St. Luciakerk

13-10-2021, Jan van Vlerken, 91 jaar, St. Luciakerk

03-11-2021, Toos Roijackers-Wouters, 84 jaar, crematorium

13-11-2021, Marietje Mulder-Dirks, 98 jaar, St. Luciakerk 

17-11-2021, Vic van den Reek-Sprengers, 94 jaar, St. Trudokerk

18-11-2021, Cor van Bussel, 72 jaar, St. Luciakerk

Waar je ook bent   

ik zou het niet weten.

Niet in afstand of tijd te meten.

Maar ik heb je bij me

diep in mij

daarom ben je zo dichtbij

Toon Hermans

Gravendienst
A.C. van der Burgt en zn. VOF

Alde Biezenstraat 30
5421 BG  Gemert

06-53718849
info@vanderburgtgemert.nl

Magis
Monuta Magis
Warandelaan 62, Helmond
T 0492 - 666 000
E jmagis@monuta.nl
I www.monutamagis.nl

Ik ben er voor u. Voor, tijdens en na de uitvaart. Ook als u niet of elders verzekerd bent.

Gastvrij, sociaal 
en vriendelijk.

In de Grot van de verschijningen 
mogen we Maria ontmoeten en al 
onze vragen en zorgen, maar ook 
onze dankbaarheid voor de mooie 
momenten in het leven, bij haar 
neerleggen. “Ga aan de priesters 
zeggen hier een Kerk te bouwen,” 
vroeg Maria aan Bernadette. Ze 
bedoelde niet alleen een stenen 
kapel, maar ook een kerk van 
levende stenen. Met duizenden 
andere pelgrims mogen we in 
Lourdes samen een levende kerk 
vormen. We nemen deel aan de 
grote internationale plechtigheden 
en processies en we vieren de 
eucharistie samen met de andere 
Nederlandse pelgrims die op dat 
moment in Lourdes zijn. 

Voor het vervoer naar Lourdes gaan 
we per vliegtuig.
Het vliegtuig vertrekt vanaf 
Maastricht Aachen Airport. We 
gaan daar samen met de bus 
naartoe. In Lourdes verblijven we 
in een eersteklas hotel. Deze reis is 
ook geschikt voor mensen die zorg 

nodig hebben. De vrijwilligers van 
het Huis voor de Pelgrim staan klaar 
om u desgewenst te helpen. De 
kosten van deze 6-daagse bedevaart 
bedragen € 975,-; alles inbegrepen.    

Als parochie van de Heilige 
Damiaan de Veuster samen met de 
St. Petrusparochie uit Uden, hopen 
we met een mooie groep deze 
bedevaart naar Lourdes te kunnen 
maken. Gaat u mee? 

Meld u aan via diaken Ton 
Schepens, tel. 0615690059, of via het 
parochiecentrum van de parochie. 
Inschrijfformulieren liggen daar voor 
u klaar.

Mocht u vooraf inlichtingen wensen 
neem gerust contact op met diaken 

Ton Schepens.

F | Parochie Damiaan de Veuster.

Ga mee op bedevaart naar Lourdes!
DAMIAAN Door de coronapandemie konden er bijna twee jaar geen bedevaarten naar Lourdes plaatsvinden, 
maar komend jaar kan het gelukkig weer. Samen met het Huis voor de Pelgrim bereiden we een parochiebedevaart 
voor. Van 12 tot en met 17 september 2022 gaan we op bedevaart naar Lourdes. Gaat u mee?  
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Voor de heiligen, dus ook voor de 
jonge Lucia aan het eind van de 
derde eeuw, is Jezus de grote schat 
van haar leven geworden. Ook 
voor mannen, vrouwen en kinderen 
van 2021 kan de vriendschap met 
Christus de kostbaarste schat in hun 
leven zijn/ worden. 

Maar heeft ieder mensenkind deze 
grote waarde al écht ervaren? 
Sommigen zijn hem kwijtgeraakt. 
Weer anderen zoeken ernaar. Jezus 
vertelde eens van een man die bij 
toeval stuitte op een schat, begraven 
diep in de bodem. Vanaf dat 
moment had hij geen rust meer tot 
hij die lap grond in bezit kon nemen. 
Om zich de akker te verwerven had 
hij het er zelfs voor over, de koopsom 
bij elkaar te sparen door zijn andere 
goederen van de hand te doen. 

Wie de beginhoofdstukken van 
Mattheüs en Lucas doorneemt (de 
‘Kindheids-evangeliën’) ziet hoeveel 
moeite alle personen doen, om ten 
dienste te staan van de komst, de 
‘advent’, van de Messias. Jozef gooit 
z’n leven om, en ziet af van al zijn 
aanvankelijke plannen, doordat 
hij voor de zwangere Maria kiest. 
De wijzen maken een risicovolle 

wereldreis achter een sterrenlicht 
aan, om maar heel eventjes bij het 
Kind te zijn. En grijsaard Simeon 
wacht héél zijn leven op het 
moment, dat baby Jezus de tempel 
wordt binnengedragen, en pas dan 
kan hij vredig zijn ogen sluiten. 
Hoe hard lopen wij, om dat kostbare 
op te graven waarvan we weten dat 
het er ligt? 

Hoe haasten wij ons, om naar de 
ontmoeting met onze Schat op weg 
te zijn? 
Het licht is niet meer ver. Het daagt al 
in het oosten. Licht: in het Latijn ‘lux’. 
Het meisje Sint Lucia is ernaar 
genoemd. Midden in elke Advent 
valt haar feest en daarom sta ik bij 
haar stil. Zij is patrones van het licht, 
van het gezichtsvermogen; het 
uitzien naar. Deze oudchristelijke 
maagd en martelares uit Sicilië is de 
eeuwen door, door het christenvolk 
nooit vergeten. Haar naam wordt 
zelfs in het oeroude Romeinse 
Eucharistisch gebed genoemd. 
Lucia: draagster van licht. 
In Zweden wordt haar dag (13 
december) als volksfeest ieder jaar in 
heel het land gevierd, door meisjes 
of jonge vrouwen die zingen en 
langs de huizen gaan. Eén van hen 

mag er Lucia zijn, en een krans van 
brandende kaarsen op het hoofd 
dragen als teken van oplichtende 
durf en dapperheid. 

Want Lucia was het meisje dat niet 
door mensen geleefd wilde worden, 
of door de wereld, maar dat haar 
leven door God wilde laten leiden. 
Zelfs in het voor haar donkerste 
moment liet zij haar schat niet los 
en bleef zij als ‘Lucia’ (de lichtende) 
in Zijn licht met haar Christus 
verbonden. 

Sint Lucia kan ons het besef 
inprenten dat ook wij de schat 
in de akker te vinden hebben: 
Christus, Zijn vreugde, Zijn kracht en 
schittering, al datgene wat Hij aan 
Zijn leerlingen toevertrouwde om te 
blijven doen tot aan Zijn terugkomst 
naar ons toe, als Hij eens zal ‘dagen 
in het oosten’. Dat je de schat van 
Zijn Rijk als hoopvolle christen meer 
nabij mag brengen aan iedereen die 
je tegenkomt, opgaande naar het 
Kerstfeest. En dat we allen in onze 
kerken - maar ook daarbuiten - met 
Kerst Hem vinden wiens vriendschap 
onSCHATbaar veel waard is. 

Floris Bunschoten.

Volksfeest Sint Lucia op 13 december

SINT LUCIA Het woord ‘schat’ gebruiken mensen voor een ander mens, die hen dierbaar is. ‘Wat een schat ben 
je toch.’ Denk maar aan de tante, oma, of (klein)kinderen die je misschien op Kerstmis weer een dikke pakkerd 
zullen geven: ‘Kom hier lieve schat’. De juwelen die de schatkist herbergt, worden overdrachtelijk gebruikt op 
de eigenschappen in een mens. Het betekent eigenlijk: Wat ben ik blij dat jij in mijn leven bent. Wat ben jij 
onbetaalbaar. Wat houd ik van de kanten die jou sieren. 

Het Zweedse traditiefeest afgebeeld op een kerstkaart van Adèle Söderberg (1880-1915).

In onze Damiaanparochie staat het 
vieringenrooster voor december 
online. Daar kunt u ook zien welke 
kerstvieringen wij organiseren onder 
het motto ‘Vier Kerstmis!’. 

Genieten van prachtige kerstmuziek 
met het kerkkoor, samen de klassieke 
kerstliederen zingen, luisteren naar 
de boodschap van het kindje dat 
geboren werd in een stal om de 
wereld verlossing te brengen. Samen 
tijdens deze feestelijke dagen het 
sacrament van de eucharistie vieren. 
Dat is Kerstmis en nog veel meer.

Hopelijk minder maatregelen  
In de verwachting dat er dit jaar 
minder strenge maatregelen op 
het gebied van corona gelden rond 
Kerstmis, is het de hoop van de 
bisschoppen dat de kerken weer veel 
mensen mogen verwelkomen in de 
kerstvieringen. Die hoop hebben wij 
ook. Wij zien u graag in grote getale 

bij onze kerstvieringen. Maar omdat 
er nog steeds beperkingen kunnen 
gelden in verband met Covid-19, is 
het slim om tijdig te kijken of en bij 
welke vieringen u terecht kan. 

Graag wijzen wij u ook op de 
landelijke website VierKerstmis.
nl. Deze biedt een aantal handige 
links en downloads die allemaal 
inspirerend en informatief zijn voor 
en over het vieren van Kerstmis. 

Zo is er voor kinderen een mooi 
Kerst-doeboekje om te downloaden, 
is er een link naar het kerstevangelie, 
een brief, maar ook een filmpje 
namens en met de Nederlandse 
bisschoppen en nog veel meer.

Kijk voor meer informatie op 
Damiaanhelmond.nl; maar ook op 
Vierkerstmis.nl en doe mee: Vier 
Kerstmis, niet alleen thuis, maar ook 
samen in de kerk!

Vierkerstmis.nl online!
DAMIAAN Op vrijdag 26 november, net voor het begin van de Advent, 
ging de website “VierKerstmis.nl” online. Dit initiatief van de Nederlandse 
R.-K. bisschoppen roept iedereen op om zoveel mogelijk Kerstmis te 
vieren in de eigen plaatselijke Kerk. 
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Januari en februari zijn echt van 
die grauwe, saaie maanden. Het is 
koud of nat weer. Regen, sneeuw of 
natte sneeuw. Af en toe een zonnige 
dag er tussen door. Alleen de echte 
carnavalsvierders zijn nu druk in de 
weer met prinsenrecepties en de 
organisatie van het carnavalsfeest. 
Maar dat geldt ook maar voor een 
bepaald groepje.

Betekent dus dat je de gezelligheid 
thuis moet opzoeken. Knus op de 
bank met een boek en een goede 
film op de tv. Dat laatste is ook niet 
alles, of je moet een tv-verslaafde 
zijn.

Want van de een en dertig zenders 
hebben er dertig doorgaans een 
onbenullig programma of een 
praatshow waar je ook niet echt 
vrolijk van wordt. Je ziet dan van 
die mensen die hun hele hebben 
en houwen, wat doorgaans ook 
niet echt fraai is, voor de televisie 
blootleggen, een deuntje huilen en 
aan het eind van de uitzending de 
gespreksleider om de nek vallen, 
dankbaar voor de oplossing die hij 
aangereikt heeft. 
Achter de schermen rollen de euro’s.
Nee, niet echt de ideale manier om 
een saaie maand door te komen. 
In de kerk is het ook al zo’n saaie 

tijd. De zoveelste zondag na 
Driekoningen. 

Het heeft allemaal natuurlijk niets 
met het weer of met de kerk te 
maken. Die grauwheid zit in je 
zelf. Het is eigenlijk gewoon het 
verlangen naar het voorjaar. Naar 
de zon, de terrassen, de tijd dat je 
weer zonder jas naar buiten kunt en 
uiteindelijk naar de vakantie. De tijd 
dat je even niet hoeft en mag doen 
waar je zelf zin in hebt. Dat je jezelf 
dus echt fijn voelt.

En dat is eigenlijk raar. Want je zou 
je het hele jaar door fijn moeten 
voelen. Dat moet niet afhangen van 
het klimaat buiten. Dat moet in jezelf 
zitten. Een beetje meer tevredenheid 
met wat je hebt en met het feit dat 
je gezond bent, doet wonderen. Veel 
mensen kunnen dat helaas niet van 
zichzelf zeggen.

Als je iemand in een rolstoel 
voorbij ziet komen of als er een 
ziekenwagen langs scheurt, als 
je de overlijdensberichten in de 
krant leest, moet je eigenlijk heel 
opgewekt over jezelf raken en je 
tobberige stemming snel aan de kant 
schuiven. Want op zo’n moment kun 
je dankbaar zijn, omdat het leven in 
feite heel zonnig is.

Januari is saai
DAMIAAN En dan opeens is het weer januari. De saaiste maand van het 
jaar. Buiten is het zes dagen per week grauw weer. Vijf weken doen met het 
salaris dat maar voor vier weken toereikend is. geen leuke kaarten meer 
bij de post. Alleen maar rekeningen en berichten van tariefverhogingen. 
Niks leuks in het vooruitzicht, behalve één vervelende verjaardagsvisite. 
En het duurt nog minstens twee maanden voor de eerste groene puntjes 
weer aan bomen en struiken komen. Wat heb ik daar mee te maken? 

Het bijzondere aan deze komende 
synode is allereerst dat deze gaat 
over ‘synodaliteit’. Dat woord komt 
uit het Grieks en betekent ‘samen op 
weg zijn’. De paus dringt erop aan 
om (meer) samen op weg te gaan, 
zowel in het leven als de zending 
die we als Kerk hebben. Nu kunnen 
de bisschoppen hier gemakkelijk 
samen over spreken, maar paus 
Franciscus vindt dit niet voldoende 
en ook niet juist. De bisschoppen 
vormen immers niet alleen de Kerk, 
maar iedereen die gedoopt is! 
En daarom vraagt de paus aan 
iedere katholiek om thema’s die 
horen bij een ‘synodale Kerk’ te 
bespreken met iedereen die dit wil 
en wat daar uitkomt in te brengen bij 
hun bisschop. 
Daarom de vraag: open uw hart 
voor de heilige Geest en laat van u 
horen! Met de inbreng vanuit de 
hele wereld wordt uiteindelijk een 
document opgesteld waarover de 
bisschoppen in oktober 2023 gaan 
vergaderen. 
Dat betekent dus dat u invloed kunt 
hebben op de synode van 2023 en 
hoe we als Kerk daarna verder gaan! 

Wat zijn de thema’s?
Het onderwerp van de 
bisschoppensynode luidt voluit ‘Voor 
een synodale Kerk: gemeenschap, 
participatie en missie’. Om over dit 
onderwerp en de kernwoorden 
in gesprek te gaan, zijn er tien 
thema’s aangereikt. De Nederlandse 
bisschoppen hebben er drie 
uitgekozen:
• Vieren. We kunnen alleen ‘sámen 
op weg’ als we allemaal bijeen 
komen om te luisteren naar het 
Woord en Eucharistie te vieren. Dat 
is het eerste waarin we samen Kerk 
zijn: we vieren allemaal samen ons 
geloof!

• Medeverantwoordelijkheid in 
de missie We worden allemaal 
opgeroepen om het Evangelie in 
woord en daad uit te dragen in 
de wereld, opdat iedereen kan 
kennismaken met ons geloof. 
Daartoe zijn we samen Kerk! 

• Dialoog in Kerk en samenleving 
We willen geen Kerk zijn die zichzelf 
opsluit, maar er zijn voor alle mensen, 
in goede en kwade dagen. Daarom 
willen we anderen ontmoeten, leren 
kennen en begrijpen, ontdekken 
waarin we elkaar kunnen steunen 
en samen kunnen optrekken. Ook 
hierin moeten we als Kerk sámen 
optrekken. 

Hoe kan ik een bijdrage leveren aan 
deze synode? 
Dat is heel simpel: door het gesprek 
aan te gaan in de eigen parochie, 
met vrienden of familie of in een 
vereniging. Het gesprek mag gaan 
over de genoemde thema’s die onze 
bisschoppen hebben gekozen, of 
over een van de andere thema’s, 
als het maar te maken heeft met als 
Kerk samen op weg zijn. 
Het gaat er niet om dat de vragen 
beantwoord worden, maar om 
samen in gesprek te komen over 
Kerk zijn… nu en in de toekomst. 

Stuur voor 15 april 2022 een verslag 
van dit gesprek naar synode@
bisdomdenbosch.nl. 

Onze bisschop, Mgr. Gerard de 
Korte neemt uw bijdrage graag in 
ontvangst. 
Doe het, want alleen zo kan hij uw 
stem laten horen tijdens de synode. 

Welke vragen kan ik dan stellen? 
• ‘Samen op weg zijn’ Wat betekent 
‘samen Kerk zijn’ voor u? Hoe 
ziet u ‘samen op weg zijn’ in uw 
Kerk, in uw gemeenschap, in de 

maatschappij? Wat is nodig om 
de onderlinge verbondenheid te 
versterken? Welke stappen kunnen 
er worden gezet om het ‘samen op 
weg zijn’ te vergroten? Hoe ziet u de 
toekomst van de Kerk voor u? Waar 
mag meer aandacht naar toe? 
• Vieren Wat betekent voor u het 
samen vieren van ons (katholiek) 
geloof ? Hoe inspireert gebed/
meditatie/eucharistie u? Krijgt u 
door het vieren zin om ‘samen op 
weg te gaan’, Kerk te zijn? Bent u 
tijdens een viering wel eens geraakt 
door het Woord van God, door Jezus 
die zichzelf geeft aan u? Hoe neemt 
u dit mee in uw dagelijkse leven? 
• Medeverantwoordelijk voor missie 
Wat ziet u als de missie van de Kerk? 
Hoe helpt u mee aan de opdracht 
om het Evangelie te verspreiden? 
Ziet u waar ons geloof handen en 
voeten krijgt in het leven van iedere 
dag? Hoe kunnen wij elkaar helpen 
om daar nog meer werk van te 
maken? En waar? 

• Dialoog in Kerk en samenleving 
Wie komen we (als Kerk) allemaal 
tegen in onze wijk, dorp of stad? 
Hebben we oog voor wat er 
rondom ons (als Kerk) gebeurt? 
Welke noden ziet u in het huidige 
Nederland en de wereld? Waar vindt 
in uw parochie het gesprek plaats 
tussen uw Kerk en de samenleving? 
Denkt u dat er kansen liggen voor 
de Kerk om in gesprek te gaan met 
de samenleving? Wat kan de Kerk 
leren van de samenleving? Hoe kan 
de Kerk een bijdrage leveren aan 
het lenigen van de noden in onze 
omgeving? 

Wij hebben u(w) hard(t) nodig! 
Om het gesprek (verder) op gang te 
helpen, wijzen we op een inspirerend 
filmpje dat enkele medewerkers van 
ons bisdom eerder hebben gemaakt. 
U kunt het vinden op de bisdom-
website in het dossier over de 
synode. Daar vindt u ook de 
nodige informatie en werkmateriaal 
afkomstig van met name het synode-
secretariaat in Rome, ons eigen 
bisdom en andere bisdommen. 

Ook via het twitteraccount van het 
bisdom kunt u op de hoogte blijven 
van de laatste ontwikkelingen en 
zullen we melding maken van 
opmerkelijke initiatieven inzake de 
synode. 

Op weg naar een synodale Kerk… 
Aarzel niet maar ga met ons mee. 
Laat van u horen!

Op weg naar een synodale Kerk! 
Gaat u ook mee?

DAMIAAN In 2023 zullen bisschoppen van over de hele wereld bijeenkomen om samen te spreken en de paus 
te adviseren over de toekomst van de katholieke Kerk. Deze vergadering, bisschoppensynode genoemd, zal 
plaats vinden in oktober 2023. 
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“KASH” is een verbindend project 
van en voor jongeren vanuit de 
PKN Kerken Asten, Someren 
en Helmond. Het geloof en het 
samenzijn van mensen brengen 
ons samen en inspireren ons 
om goede daden te verrichten. 
Jongeren uit de Damiaanparochie 
zijn volop betrokken.

In 2017 is een groep van 15 
deelnemers van de Bethlehemkerk 
en Damiaan Helmond 2 weken naar 
Moldavië geweest om te helpen met 
een aanleggen van de fundamenten 
voor een dagopvangcentrum voor 
weeskinderen bij de Pentecostal 
Church. 
In Augustus 2022 gaat een groep 
van 16 deelnemers van KASH 
in samenwerking met Stichting 

Kadowinja naar Mombasa in 
Kenia om zonnepanelen aan 
te leggen en een therapeutisch 
zwembad te herstellen bij de APDK 
kinderrevalidatie kliniek.
Om de benodigde geldsom op te 
halen organiseren wij regelmatig 
leuke & interactieve evenementen 
voor jong en oud. Zo hebben we 
bijvoorbeeld al een autowasactie, 
een muziekmiddag en een loterij 
gehouden. Een aantal van de 
aankomende activiteiten zijn de 
stamppotavonden, de kerstmarkt en 
de oliebollenactie. En u bent hierbij 
van harte welkom!
De kerstmarkt route met QR code, 
is gepland op 18 december van 
11 tot 14 u in de Bethelhemkerk. 
U kunt dan genieten van muziek 
van deelnemers, een hapje en een 

drankje en mooie producten. Ook 
producten die gemaakt zijn in de 
Apdk kliniek. De producten van de 
kerstmarkt zijn ook via de website te 
zien en te bestellen. 
Heeft u interesse? Kijk dan op onze...

Website: https://
kashjongerenprojecten.jouwweb.nl/
Crowdfundingpagina: https://
ikdoemee.lst.nl/2022-kash-kenia-
project/
Facebookpagina: 
@kashjongerenprojecten 

APDK Revalidatiekliniek 
in Mombasa, Kenia

“Kerstmis is een slecht excuus om 
mij op elke 25e december van het 
jaar te bestelen, want dan moet 
ik mijn werknemers doorbetalen, 
ook al werken ze niet!”, gromt hij. 
Zelf brengt hij kerstavond door 
met het in orde brengen van zijn 
kasboek. 
Maar deze kerstavond gebeurt 
er iets akeligs. Terwijl Scrooge 
zijn boekhouding doet, krijgt hij 
het bezoek van de geest van zijn 
overleden zakenpartner Marley. 
Deze is gekomen om Scrooge 
te waarschuwen dat zijn huidige 
levensstijl hem het zelfde lot zal 
brengen als Marley na zijn dood: 
veroordeeld om over de aarde te 
zwerven als boetedoening voor 
het gebrek aan naastenliefde 
tijdens zijn leven. 
Marley vertelt Scrooge dat hij 
een kans heeft om aan zijn lot 
te ontkomen door bezoeken van 
drie geesten die een voor een 
zullen komen. En zo gebeurt het. 
De geesten nemen hem mee naar 
drie kerstvieringen: een uit het 
verleden. 
De ‘Geest van Voorbije Kerstmis’ 
leidt Scrooge langs enkele van 
de gelukkigste en verdrietigste 
gebeurtenissen uit zijn verleden. 
Gebeurtenissen die hem 
maakten tot wat hij nu is. Ze 
betreffen zijn vader die zelfs met 
Kerstmis Scrooge eenzaam op 
de kostschool liet zitten. Het 
verlies van zijn grote liefde door 

teveel aandacht voor de zaken 
en de dood van zijn zus, de 
enige persoon die hem liefde en 
aandacht schonk.
De geest uit het heden… Deze 
geest toont hem het karige 
kerstfeest van de familie Cratchit, 
het goede karakter van de 
kreupele zoon, Tiny Tim, en de 
mogelijke vroege dood van deze 
jongen 
En een geest uit de toekomst. 
Hij confronteert Scrooge met zijn 
eigen dood: een groepje mensen 
heeft het over de zojuist overleden 
“oude schraper”. Spullen uit zijn 
huis worden verkocht, en daarbij 
blijkt hoe zeer zijn dood de 
mensen koud laat. 
De gierige mensenhater krijgt 
stilaan spijt van zijn hebzucht en 
besluit om zijn leven te beteren. 
Op de ochtend van Kerstmis 
wordt hij als een weldoener 
wakker.
Charles Dickens heeft dit verhaal 
zeker in de Kerstperiode laten 
afspelen omdat met de Geboorte 
van Jezus God in een klein en 
kwetsbaar kind op de wereld 
komt. Het roept ons, christenen, 
op om óók voor de kleine en 
kwetsbare medemensen op te 
komen. 
Met Kerstmis vieren we dat God 
mens is geworden. Hij deed dat 
om ons te verlossen van alles 
wat een mens klein en dood 
kan maken. God heeft Zich klein 
gemaakt om tot ons te kunnen 
komen. 
Kerstmis mag voor elk van ons 
weer een moment zijn om te 
kijken wie er in de kribbe van ons 
hart leeft. 
Laat God in de Kribbe van je hart 
wonen en leven en dat maakt je 
als mens echt gelukkig. 
Kerstmis mag een moment zijn 
om, net als in dat kerstverhaal van 
Charles Dickens, eens te kijken 
hoe mijn leven is in het Licht van 
de Eeuwigheid. 
Zalig Kerstfeest !

Redactie. 

DAMIAAN Kerstmis is voor veel schrijvers een aanleiding geweest 
om mooie verhalen te schrijven. Charles Dickens heeft zo ook een 
mooie kerstvertelling over de oude zakenman Ebenezer Scrooge in 
“A Christmas Carol”. Ebenezer hecht alleen maar waarde aan geld. 
“Daar kun je niet genoeg van hebben”, vindt hij. Aan vriendschap, 
liefde en Kerstmis heeft hij een hekel. 

Het wordt Kerstmis…

Ebenezer Scrooge. F | Archief Cofoto.
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“Sinds 1965”

Helmond T. 0492-552666

“DE STER” 
SCHOONMAAKBEDRIJF

HELMOND             SINDS 1965

Dagelijks onderhoud

Eénmalig schoonmaakwerk

✩ Kantine werkzaamheden

✩ Glas- en gevelonderhoud

✩ Industriële reiniging

✩ Nieuwbouw opleveringen

 Vossenbeemd 108, Helmond       Tel.: (0492) 55 26 66

Om maar gelijk één misverstand uit 
de wereld te helpen, een vooroordeel 
dat boven de grote rivieren wordt 
gekoesterd als geen ander, carnaval 
gaat niet over zuipen, vreten 
en seksen. En ik kan het weten. 
Opgegroeid als carnavalhatende 
Hollander, begeef ik me nu al meer 
dan 20 jaar in het Oeteldonkse 
gewoel (voor de noorderlingen 
onder ons, dat is Den Bosch). 

Met carnaval worden uiteraard 
de nodige alcoholische dranken 
genuttigd, naast de nodige vettige 
lokale happen, maar elke Brabander 
weet dat de kern ergens anders ligt. 
Natuurlijk wordt er flink  geflikflooid, 
geflirt en gevreeën, maar elke 
Limburger weet dat het  met carnaval 
ergens anders over gaat.

Feest van de omkering
Carnaval is het feest van de 
omkering, van de omverwerping 
van de maatschappelijke status quo. 
Voor even vallen maatschappelijke 
en sociale grenzen weg. Met 
carnaval geen rijken of armen, geen 
succesvolle ondernemers of nederige 
straatwerkers, geen zwarten en 
geen witten, geen mannen en geen 
vrouwen, maar slechts feestvierders 
die elkaar gemoedelijk op de 
schouder slaan en samen een biertje 
pakken terwijl ze meezingen met de 
zoveelste carnavalskraker.

Raad van Elf
De macht in de steden en de 
dorpen wordt symbolisch door 
burgemeesters en wethouders 
overgedragen aan carnavalsprinsen 
en -vorsten, die met hun Raad van 
Elf de feestvreugde in goede banen 
leiden. Er wordt een boerenbruiloft 
gevierd, waarbij twee mensen in 
de ‘onecht’ worden verbonden, 
waarbij hen alle kwaads en lelijks 
wordt toegewenst, inclusief een 
schare kinderen. In de Brabantse 
en Limburgse optochten nemen ze 
de lokale, regionale en nationale 
politiek op de hak, met vette 
knipogen naar landelijke hypes of 
juist hyperlokale voorvalletjes, die 
je als buitenstaander nauwelijks kan 
begrijpen.

Carnaval heeft een duidelijk 
religieuze oorsprong. Met Pasen 
vieren christenen wereldwijd dat 
Jezus van Nazareth is verrezen uit 
het graf. Om zich op dat grote feest 
voor te bereiden, houden christenen 
(voornamelijk van rooms-katholieke 
signatuur) van oudsher veertig dagen 
van vasten en soberheid in acht, de 
zogenaamde ‘veertigdagentijd’. 

En voor het begin van de 
veertigdaagse vasten worden de 
bloemetjes nog eens flink buiten 
gezet. Wellicht zelfs komt daar de 
naam ‘carnaval’ vandaan, carne 
vale, het ‘weggaan van het vlees’. 

In christelijke kringen wordt vasten 
vaak verbonden aan het laten staan 
van vleesproducten.

Vastenaovond
Ieder dorp en elke stad in Limburg 
en Brabant heeft zo zijn eigen 
gewoontes, die vaak onderling 
behoorlijk kunnen verschillen. 
Zo heb je in het Limburgse 
Grubbenvorst Gekke Maandag, een 
ééndaags carnaval dat 12 dagen 
eerder wordt gevierd dan de rest van 
Nederland. De rijke landeigenaren 
wilden namelijk niet drie dagen al 
hun arbeiders kwijt, en weigerden 
hen collectief verlof. Dus namen ze 
collectief een vrije dag op, 12 dagen 
eerder. In Limburg spreken ze vaak 
over Vastenaovond, oorspronkelijk 
alleen een verwijzing naar de laatste 

avond voor de veertigdagentijd, 
maar nu gebruikt voor het hele feest.

Carnavalsmis
Bovendien begint voor veel 
Brabanders en Limburgers de 
carnaval pas bij het vieren van 
de Carnavalsmis: honderden 
feestelijk uitgedoste kerkgangers 
vieren verrassend gedisciplineerd 
een eucharistieviering waarin 
Gods bescherming over het feest 
wordt afgesmeekt. Carnaval is 
daarmee vooral een feest voor het 
zuiden, waar de rooms-katholieke 
volksvroomheid nog een rol van 
betekenis speelt.

Carnaval, het is een beetje als met 
de wedstrijden van het Nederland 
elftal: je hoeft geen fan te zijn om 

te begrijpen dat ’t voor heel veel 
mensen het hoogtepunt van het 
jaar vormt. En zeg nu zelf: drie 
dagen feest, wie wil dat nu niet? 
Even de teugels laten vieren, even 
het alledaagse leven achter je laten, 
even in de huid van een ander 
kruipen. Dan kan je de rest van het 
jaar er weer goed tegenaan, als het 
leven meezit, maar vooral ook als 
het leven je tegenzit.
O ja, en roep geen Alaaf in Den 
Bosch, dat doen ze daar niet. Elders 
wel. Dat u het even weet.

Cultuurtheoloog Frank G. Bosman 
is werkzaam aan de Tilburg School 
of Catholic Theology (TST). Frank 
is actief op radio en tv, publiceerde 
reeds zo’n 20 boeken en houdt een 
levendig weblog bij.

Carnaval: de rollen omgedraaid
Binnenkort is het weer zover, het feest dat alle andere feesten overbodig 
maakt, de Moeder aller Feesten: Carnaval. De ene helft van de 
Nederlanders gruwelt bij het idee van drie dagen verkleden, zuipen en 
kotsen. De andere helft van de Nederlanders spaart er het hele jaar voor. 
Voor de noordelingen is komende week een week als alle andere. Voor 
de zuiderlingen breekt een onmisbare orgie aan van feesten en vieren.

HELMOND 0492 - 661 884
 INFO@HEUVEL.NL

EINDHOVEN 040-7820849
EINDHOVEN@HEUVEL.NL

Maak kennis met onze woningmakelaars

HEUVEL.NL • WÉRKT VOOR U 

VERKOCHT
Parnassiasingel 5

Rivierensingel 476

Schelvisstraat 8*onze makelaar licht dit graag bij u thuis toe.

UW WONING 
 VERKOPEN?

UW WONING EXTRA

ONDER DE AANDACHT 

ZOWEL IN HELMOND 

ALS IN EINDHOVEN

Als groot kantoor met een 

breed netwerk hebben wij 

de BESTE kopers voor u in 

het vizier! Overweegt u uw 

woning te verkopen? 

Neem eens contact met 

ons op voor een vrijblijvende 

waardebepaling én profiteer 

van onze aanbieding*
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F | www.shutterstock.com/nl/g/coscaron
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DAMIAANPAROCHIE HELMOND

Uitsluitend schriftelijke opgave d.m.v. deze bon. Contante gepaste betaling 
in gesloten enveloppe. Geen afkortingen. Één letter of cijfer per hokje, 
tussen ieder woord een hokje vrij laten.

o Te koop  o Cursussen  o Kennismaking
o Te koop gevraagd o Te huur gevraagd o Vakantie
o Diversen  o Huisdieren  o Personeel
   o Auto’s en motoren o Onroerend goed
   o Woningruil  o Radio & TV

Inleveradres:
Hoofdstraat 115b, 5706 AK  Helmond
T: 0492 - 84 53 50

Wat te verkopen? Probeer ‘n Damiaantje, verrassend succesvol!

Damiaantjes

  8,00
  9,50

 11,00
 12,50

 14,00

 15,50

  6,50

Rolluiken, luifels, 
screens en garagedeuren

Bel 0492-535901 Helmond
www.williesstoffering.nl

Lamellen, jalouzieën plisé 
ramen en deuren.

Bel 0492-535901 Helmond
www.williesstoffering.nl

Laat uw trap stofferen 
met tapijt voor € 295,-

Helmond
www.williesstoffering.nl

Wilt u een familiebericht 
plaatsen? Mail naar: 

advertentie@
damiaanhelmond.nl 
of bel: 0492-845350.

De Damiaanparochie is opgericht op 6 januari 2010 en beslaat 
de voormalige parochiekernen Sint-Lucia te Mierlo-Hout en 

Brandevoort; Sint-Trudo te Stiphout; Goddelijke Voorzienigheid 
te Helmond-West en de voormalige Onze Lieve Vrouw 

tenhemelopneming in de Oranjebuurt. 

Het pastorale team bestaat uit:
pastoor Pieter Scheepers (pastoor@damiaanhelmond.nl) 

pastoraal werker Marjelein Verhoeven 
(mverhoeven@damiaanhelmond.nl).

Centraal secretariaat:
Dorpsstraat 34, 5708 GH  Helmond. 

0492-523147. 
Geopend op werkdagen tussen 9-12 uur.

secretariaat@damiaanhelmond.nl
www.damiaanhelmond.nl

www.facebook.com/damiaanhelmond
Damiaan_Helmond

Mierlo-Hout - Sint Luciakerk
Hoofdstraat 157, 5706 AL  Helmond

0492-522930
Eucharistieviering: zaterdag om 19.00 uur 

zondag om 09.30 uur. 
donderdag om 19.00 uur.

Bankrekening: NL 56 RABO 0171027507

Stiphout - Sint Trudokerk
Dorpsstraat 34, 5708 GH  Helmond

0492-523147
Eucharistieviering: zondag om 11.00 uur.

Bankrekening: NL 91 RABO 0162438982  inz.  O.L. Vrouw
NL 54 RABO 0149600534  inz. Trudo

Helmond-West - Goddelijke Voorzienigheidkerk
Hornestraat 1

5707 TM Helmond
Eucharistieviering: zaterdag om 17.00 uur. 
Bankrekening: NL 56 RABO 0171027507

Caritas: NL84 RABO 0320273725 t.n.v. PCI Damiaan

Begraafplaatsen: dagelijks geopend van zonsopgang tot 
zonsondergang.

Beheerder Luciabegraafplaats: Arnoud Meulendijks. Tel: 06-53700624
Beheerder Trudobegraafplaats: Madelon Hettema. Tel: 06-22451146.

Beheerder begraafplaats Hortsedijk: Madelon Hettema. 
Tel: 06-22451146.

Wegwijzer in de Damiaanparochie

damiaanhelmond.nl

Adverteren in de
Damiaan Helmond?

danielle@adcommunicatie.nl 
of bel: 0492-845350

Door de nabestaanden worden 
er kaarsjes bijgezet, herinneringen 
en plantjes om hun dierbaren te 
gedenken. Precies zoals dat ook bij 
de graven geschied. 

Het is mooi ziet er allemaal keurig 
verzorgd uit.
Met slecht weer, regen en harde 

wind, is dit natuurlijk minder. Dan 
waait er wel eens wat weg of wordt 
het erg nat en gaan de kaarsjes uit. 
Maar dat geldt ook voor de graven.

Sommige nabestaanden vinden het 
een goed idee om het columbarium 
zodanig in te richten dat (slag)regen 
en wind geen kans meer krijgen.

Het kerkbestuur is van mening dat 
dit niet past in het beeld van een 
open begraafplaats in de buitenlucht 
en daarom zal het columbarium  
blijven zoals het nu is. Wij hopen op 
uw begrip.” 

Parochiebestuur 
Damiaan de Veuster

Het columbarium op de Luciabegraafplaats

F | Damiaanhelmond.nl 

ST. LUCIA Inmiddels staat er tot ieders tevredenheid al ruim 20 jaar een columbarium op de Luciabegraafplaats 
achter de Luciakerk aan de Hoofdstraat te Mierlo-Hout, waarvan veel gebruik wordt gemaakt.

Kun jij  
reanimeren?

Red levens in jouw buurt.  
Meld je aan op  
hartstichting.nl/reanimatie
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Kerstprogramma 2021 Damiaanparochie

DAMIAAN Om de mogelijkheid te bieden dat in 
alle kerken binnen onze Damiaanparochie een 
Eucharistieviering in het weekend zou zijn; heeft 
Pastoor Swagemakers in augustus 2020 de mistijden 
op elkaar aangepast. 

De sint-Luciakerk ging van 10.15 uur naar 09.30 uur.
De sint-Trudokerk ging van 10.30 uur naar 11.00 uur.

We zijn nu ruim een jaar verder….
Vanuit de Houtse geloofsgemeenschap komt de 

opmerking dat 09.30 uur te vroeg is. Zeker ook voor de 
bewoners van het zorgcentrum tegenover de kerk. 
Daarom heeft het pastoraal team besloten (met 
instemming van het parochiebestuur) dat de mistijden 
per ingang van 1 januari 2022 gaan worden:

De Sint-Luciakerk om 10.00 uur.
De Sint-Trudokerk om 11.15 uur.
Aansluitend aan de viering in Stiphout is er wekelijks na 
afloop van de H. Mis de gelegenheid om koffie/thee te 
drinken en elkaar nog te ontmoeten.  

Zalig kerstfeest!

Uw kaars heeft gebrand
in parochieverband

het licht heeft geschenen
door middel van diegene

die liefde uitstraalden
en vreugde bepaalden.

Een lichtpuntje, vlammetjes
schapen en lammetjes;

Te midden van de Herder
gaan we verder

met licht verspreiden
mensen verblijden

bidden, zingend en gelovend
het nieuwe licht is veelbelovend!

Greep uit de liturgische kalender
Kerstavond 
Luciakerk 
17.00 uur Marjelein Verhoeven * gezinsviering 
(Woord en Communie)
19.00 uur pastor Schallenberg en 
Marjelein Verhoeven * Eucharistieviering
21.00 uur pastoor Scheepers * Eucharistieviering

Trudokerk 
17.00 uur pastoor Scheepers * Gezinsviering 
19.00 uur pastoor Scheepers * Eucharistieviering 
21.00 uur pastor Schallenberg * Woord en 
Communieviering 

Goddelijke Voorzienigheid 
17.00 uur pastor Schallenberg * Eucharistieviering 

Eerste Kerstdag
Luciakerk 
09.30 uur pastoor Scheepers * Eucharistieviering 

Trudokerk
11.00 uur pastoor Scheepers * Eucharistieviering 

Goddelijke Voorzienigheid
10.00 uur pastor Schallenberg * Eucharistieviering

Tweede Kerstdag
09.30 uur Luciakerk pastoor Scheepers
11.00 uur Trudokerk pastoor Scheepers

Oudjaar 31 december
19.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers

Nieuwjaar 1 januari
11.15 uur Trudokerk pastoor Scheepers

Overige vieringen
15 januari 10.30 uur Gildemis Trudokerk
15 januari 19.00 uur Gildemis Luciakerk
30 januari 11.15 uur Gezinsviering Trudokerk
20 februari 10.00 uur Boerenbruiloftviering Luciakerk
27 februari 10.00 uur Carnavalsmis Luciakerk
28 februari 10.30 uur Carnavalsmis Trudokerk
2 maart 17.30 uur Aswoensdag Trudokerk
2 maart 19.00 uur Aswoensdag Luciakerk
13 maart 10.00 uur Gezinsviering Luciakerk
23 april 11.00 uur Eerste Communie St. Trudokerk
24 mei 19.00 uur zilveren priesterfeest pastoor Scheepers
4 juni  11.00 uur Eerste Communie Luciakerk
10 juli 10.00 uur 125 jaar sint-Luciakerk

Aanpassen mistijden Wij zijn dankbaar voor uw inzet 
en sympathie ten aanzien van 
onze parochie. Dank ook, als u 

ons financieel steunde. Laten we 
er samen opnieuw een inspirerend 
jaar van maken. Van harte wensen 

wij u vreugdevolle kerstdagen 
vol uren van bezinning en een 
gezegend nieuwjaar met veel 

goede voornemens! 

Damiaanparochie Helmond
Kerkbestuur en pastores

Houdt voor de laatste informatie over de vieringen met Kerstmis onze website in de gaten: www.damiaanhelmond.nl


