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Welkom!
We heten iedereen welkom

die alleenstaand is, getrouwd, gescheiden,
weduwnaar, hetero, homo of nog weer anders is.

We verwelkomen je
of je nu als een nachtegaal kunt zingen
of alleen maar in jezelf kunt brommen.

Je bent hier welkom
als toevallige voorbijganger, gelukzoeker,

Godzoeker of nieuwsgierig.

We verwelkomen diegenen
die ouder zijn dan zestig,

maar nog niet volwassen zijn
en tieners die te snel opgroeien.

Het maakt ons niet uit
of je roomser bent dan de paus,

of sinds Kerstmis tien jaar geleden
niet meer naar de kerk bent geweest.

We heten iedereen welkom
die denkt dat de aarde plat is,
te hard werkt of lanterfantert,

We bieden een speciaal welkom
aan diegenen die vandaag

een gebed kunnen gebruiken
of die als kind het geloof

door hun strot gedrukt hebben gekregen.

Wij verwelkomen
pelgrims, toeristen, zoekers,

twijfelaars, kaarsjesopstekers........en
JOU!

In deze periode van het jaar ervaren we sterk de afname van het licht en de 
warmte doordat de kracht van de zon op het noordelijk halfrond afneemt. 
Mensen kunnen minder uitbundig reageren; ze kruipen in dikke en donkere 
kleding en haasten zich vlugger door het verkeer, van buiten gauw naar 
binnen. Hun hoofd tussen de schouders en handen in de zakken; ze lopen 
dichter bij elkaar, arm in arm om het warmer te hebben. Ze zoeken de 
warmte op bij de haard, de centrale verwarming, de kachels. 

Door de duisternis zien mensen minder goed wat zich rondom hen afspeelt. Ze 
kunnen zich vaker onveiliger voelen en zijn dan angstiger en onzekerder in hun 
handelen. Daardoor haasten ze zich naar plekken waar er meer licht is en willen 
snel naar huis. De mensen komen minder naar buiten als het donker en koud is. 
Om het warm te maken steken ze de verwarming of de haard aan en kaarsen 
voor de gezelligheid. Het zijn tekenen waar men naar verlangt in een donkere 

periode die herfst en winter heet, waarbij de kou en de duisternis het lijken 
te winnen van de warmte en het licht. Zo maar een beschrijving wat mensen 
kunnen voelen. De een zal zich er beter in herkennen dan de ander... maar donker 
en kou zijn woorden die eenmaal thuishoren in de komende tijd. Dat we meer de 
warmte en het licht opzoeken lijkt me voor de hand. Niet toevallig keert het licht 
terug vanaf kerst en wordt het vanaf dan minder vroeg en laat donker. Het licht 
keert weer terug en we vieren de geboorte van het Licht op aarde: Jezus Christus. 

De herfst en de aansluitende Adventstijd betekent uitzien naar dat Licht. Laten we 
dat in gebed doen maar ook in naastenliefde! Uitzien naar het Licht betekent ook 
uitzien naar degenen die blijven zitten in kou en donker. Laten we vooral zorgen 
dat we licht en warmte brengen!

Redactie 

Behoefte 
aan licht 
en 
warmte

Pastoor Pieter Scheepers. F| ©Hermine van Asten.
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Natuursteenbedrijf 
Stassar B.V.
Lage dijk 2
5705 BZ HELMOND

Tel.  0492 - 52 37 82
Fax. 0492 - 52 20 57 
Info@stassarbv.nl
www.stassarbv.nl

Gespecialiseerd in 
klassieke en eigentijdse 
grafmonumenten. Grote 

keus in modellen en 
materialen. We helpen 
u graag met uw eigen 

ontwerp of idee.

T 040 - 281 35 69 • www.kluijtmansnatuursteen.nl

Kluijtmans
natuursteen
natuursteen • grafmonumenten

Wat houdt jou bezig? Wat vind jij belangrijk? 

Samen willen we – als Damiaanparochie Helmond – met jou en andere jongeren 

zoeken naar antwoorden op vragen die jou bezighouden. We eten samen, praten 

over serieuze en minder serieuze onderwerpen en hebben samen veel lol.

Wanneer?
23 september 2022, 14 oktober 2022, 25 november 2022,

16 december 2022, 20 januari 2023, 3 maart 2023, 14 april 2023

19 mei 2023, 30 juni 2023.

Nieuwsgierig geworden? Laat even weten als je mee wil doen. 

Dit kan door een Whatsappbericht te sturen naar 

Marjelein Verhoeven 06-30134686

Crossroads

Onlangs heb ik een zegening verricht voor een jonge vent 
die een einde aan zijn leven heeft gemaakt omdat hij zo 
enorm werd buitengesloten en werd gepest. Het respect 
voor andere mensen is tegenwoordig toch ver te zoeken. 
Ben je anders; denk je anders; voel je anders of praat je 
anders dan ben je al gauw het doelwit. Hoeveel kinderen 
gaan er psychisch aan onder door vanwege alle pesterijen 
op school? Met alle gevolgen van dien. 

Als ik met mensen spreek die vroeger zijn gepest merk ik nog 
steeds de pijn en het verdriet en zie ik hoeveel schade pesten kan 
veroorzaken in het leven van mensen. Weinig respect uit zich 
vaak door een ongeïnteresseerd gedrag of door de gedachte dat 
je alles maar kan doen en laten.
Dagelijks worden er mensen vermoord. We worden regelmatig 
opgeschrikt door allerlei vormen van verkrachting. Je hoeft op 
straat mensen niet meer aan te kijken want ze slaan je meteen 
op je gezicht of worden zelfs zwaar mishandeld. Vaak zomaar, 
voor de lol... 
Postbodes durven in bepaalde wijken van Amsterdam geen post 
meer te bezorgen. Ze worden gewoon overvallen omdat in hun 
postzakken ook wel eens cd’tjes worden vervoerd. 

In een uitzending van Nieuwsuur blijkt dat de Nederlandse 
jongeren zich wel heel erg uitleven op vakantie. De Spaanse 
badplaatsen zien ze liever gaan dan komen en zijn het spoor 
van vernielingen; geluidsoverlast en andere problemen meer 
dan zat. 
Ook dat is een manier van je zinloos uit te leven ten koste van 
anderen. 
Kortom, we horen dan wel niets meer van stille marsen en witte 
ballonnen; maar zinloos geweld in allerlei vormen is er vandaag 
de dag nog steeds! 
Jezus roept ons telkens weer op om niet alles met de mantel der 
liefde te bedekken. Wij christenen hebben de taak om onrecht 
aan te klagen; om ons te verzetten tegen alle vormen van zinloos 
geweld. 
Wij dienen het respect voor de ander hoog te houden. Door 
dit te doen loop je wel het risico op tegenstanders. Door zo’n 
houding kan het zijn dat er verdeeldheid ontstaat omdat mensen 
het niet met je eens zijn of geen standpunt willen innemen in 
belangrijke zaken. 
Maar op deze manier laat je wel horen en zien dat je tegen alle 
vormen van zinloos geweld bent. We moeten er aan blijven 
werken dat respect voor elkaar wel vanzelfsprekend is!

Ook nu, in 2022 is het belangrijk om je stem te laten horen. Niet 
door te schreeuwen en te kwetsen, maar door woorden van 
bemoediging en steun te spreken. 
Het is zo belangrijk om je stem te laten horen; vooral in 
verdrietige tijden. Door een lach; een bemoedigend woord; een 
troostende zin.
Wij, de mensen van de toekomst, mogen - in het voetspoor van 
Jezus - mensen bemoedigen en steunen. Door onze manier van 
leven; door het gebruik van onze stem. 
Er zijn mensen die door hun zang anderen hoop en vertrouwen 
geven.
Er zijn mensen die hun stem in de politiek gebruiken om op te 
komen voor het belang van anderen.
Er zijn mensen die hun stem gebruiken om te troosten
Er zijn mensen die hun stem gebruiken om mee te werken aan 
een betere wereld.
Zolang je jouw stem gebruikt tot hulp en steun van andere 
mensen en daardoor voor mensen een teken van hoop bent; 
gebruik je je stem goed. 
Daardoor ben je dan voor de ander een lichtpuntje in het donker.

Pastoor Pieter Scheepers

Respect voor de ander
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Wij zijn het Edith Stein koor.
Sinds 1991 staat ons koor onder 
leiding van dirigent Frans 
Spoorenberg.

Wij hebben in de afgelopen jaren 
samen alles meegemaakt wat je in 
een mensenleven mee kunt maken. 
Vele mooie dingen, uitjes en feestjes, 
maar ook ziekte en het zingen van 
uitvaartmissen van koorleden. 

Ons repertoire bestaat uit Latijnse 
missen en daarnaast gezangen 
in voornamelijk de Nederlandse, 
Engelse en Duitse taal. Wij proberen 
zoveel mogelijk 4 stemmig te zingen.
Al ruim vóór de sluiting van de kerk 
in Brouwhuis is het koor van de 
Rijpelberg samengegaan met het 
koor van Brouwhuis. Het resultaat 
was dat wij één keer in de maand 
in beide kerken zongen. Beide 
koren werden op dat moment al 
gedirigeerd door Frans Spoorenberg.
Het zingen in beide kerken werd 
door alle koorleden als een verrijking 
gezien en is nooit een probleem 
geweest. Helaas werd de Onze Lieve 
Vrouw Middelares aller Genade kerk 
in Brouwhuis gesloten en aan de 
eredienst onttrokken. Het verdriet 
van deze sluiting werd door alle 
koorleden gevoeld.

Na de sluiting van de kerk in 
Brouwhuis in 2011 werd er één keer 

in de maand gezongen in de H. 
Edith Stein kerk in Rijpelberg. Ook op 
(bijna) alle feestdagen luisterden wij 
de mis op.

Vrijwel vanaf het begin van het 
bestaan van het koor hebben 
wij ook, vaak op verzoek, elders 
gezongen. Meestal een H. Mis, soms 
een woord- en communiedienst, 
sporadisch ook een uitvaart.

Eén van de meest bijzondere 
ervaringen voor alle koorleden is het 
zingen in verpleeghuizen en soms in 
een hospice.

Al sedert jaren gaan wij enkele 
weken voor Kerstmis op een 
vrijdagavond naar een verpleeghuis 
in Eindhoven, waar we bij mensen 
op hun eigen kamer kerstliederen 
mogen zingen. Dat is dan niet met 
het hele koor, maar met enkele 
zangers/zangeressen die alle 4 de 
stempartijen vertegenwoordigen. Zo 
kunnen de zangers en zangeressen 
elkaar afwisselen per kamer.

De afgelopen 2 jaren heeft het 
Coronavirus voor velen veel verdriet 
met zich meegebracht. Vaak zorgde 
een lockdown voor eenzaamheid. 
Soms vonden mensen eindelijk rust 
of duidelijkheid.

In ons geval zorgde de coronacrisis 

voor een verschil van inzicht met het 
pastoresteam en een enkel bestuurslid 
van de H. Lambertusparochie.
Omdat door dit verschil van inzicht, 
gebrek aan goede communicatie, 
lange sluiting van de kerk én de 
veranderde tijden van de H. Missen 
het “thuisgevoel” in onze kerk bij vele 
koorleden niet meer is teruggekeerd, 
hebben wij met heel veel verdriet 
besloten niet meer in de H. Edith 
Stein kerk te zingen.

In een kort gesprek met 
het pastoresteam van de H. 
Lambertusparochie hebben wij onze 
beslissing kenbaar gemaakt. Deze 
beslissing kwam voor hen niet als 
een verrassing. 

Het pastoresteam was wel blij dat wij 
als koor verder kunnen gaan in een 
parochie waar wij ons hopelijk beter 
thuis zullen gaan voelen.
Wij hopen vanaf nu op meer 
frequente basis te worden 
ingeroosterd in de korenlijst van 
de H. Damiaan parochie en dat 
we tot ieders tevredenheid zullen 
samenwerken.

Komt u ook luisteren als wij zingen? 
Misschien wilt u wel lid worden van 
ons koor?

Namen en telefoonnummers zijn 
bekend bij pastoor Scheepers.

Introductie Edith Stein koor
Mogen wij ons even voorstellen?

F| © Ine Spoorenberg.

Vanaf januari 2022 zijn wij gestart met het verzorgen van 
peutervieringen binnen de Damiaan parochie. Speciaal voor de 
kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 6 jaar. 

Op deze manier willen we de hele jonge kinderen bekend maken 
met de verhalen van ons katholieke geloof en ze een veilig gevoel 
geven in zo’n groot gebouw als de kerk. 
We nodigen daarvoor de kinderen met hun ouders uit in de st. Trudo 
kerk. Zij mogen op kussentjes plaatsnemen helemaal voorin in de 
kerk. De ouders mogen in de banken plaats nemen. Echter als er 
kinderen zijn die graag de ouders dicht bij hen willen hebben is dit 
natuurlijk ook mogelijk.
Ik neem plaats samen met pastoraal werker Marjelein op de trappen 
voor het altaar. Zo zitten we dicht bij de kinderen. We vertellen een 
verhaal gebaseerd op een thema bijv. Palmpasen, 5 broden en 2 
vissen, de ark van Noach, Franciscus van Assisi, kerst enz. 
We vertellen dit verhaal niet zomaar maar interactief. Met attributen, 
liedjes, mooie platen ontstaat interactie met de kinderen. We laten de 
kinderen meehelpen met de attributen, we stellen ze vragen en zo 
worden ze bekend met de verhalen en geven we ze hoe jong ze ook 
zijn al een kleine boodschap voor het leven mee. 
Na een 20-25 minuten sluiten we af met limonade, koffie en thee voor 
de ouders met wat lekkers. Praten nog even na en als we dag zeggen 
en tot een volgende keer krijgen de kinderen nog een kleurplaat mee.
Een fijne, rustige en prettige manier om zo de allerkleinste bekend te 
maken met de kerk. 
Tot nu waren de groepjes nog klein maar we hopen de komende 
vieringen meerdere kinderen te mogen verwelkomen.
Tot ziens tijdens één van de peuter-kleutervieringen!

Wilma Olijve-Kouwenhoven

16 oktober om 09.30 uur in de St. Trudokerk
24 december om 17.00 uur in de St. Trudokerk
12 februari 09.30 uur in de St. Trudokerk
2 april om 09.30 uur in de St. Trudokerk
25 juni 09.30 uur in de St. Trudokerk

Peuter-
kleuterviering

F| ©Wilma Olijve-Kouwenhoven.



4 13e jaargang • nummer 3 • september 2022 DAMIAAN

www.thijssenhoveniers.nl

a a n l e g  •  o n d e r h o u d  •  b e s t r a t i n g

gasthuisstraat 25 5708 hh stiphout (t) 0492 382499
(M) 06 22571611 (e) info@thijssenhoveniers.nl

Inmiddels viert Jan Drouen het gouden 
jubileum als vrijwilliger voor de St. 
Luciakerk en nam hij na dertig jaar afscheid 
als lid van het kerkbestuur. Tijdens de H. 
Mis ter gelegenheid van de viering van het 
125-jarig bestaan van de H. Luciakerk in 
Mierlo-Hout, had pastoor Pieter Scheepers 
een mooie toespraak voor hem. En de 
diocesane legpenning van Johannes 
Evangelist…

Pastoor Scheepers: ’Als je de naam “Jan 
Drouen” intypt op Google, dan krijg je een 
heel overzicht over alles wat deze duizendpoot 
voor de Mierlo-Houtse gemeenschap en voor 
Helmond betekent. Ik denk bijvoorbeeld aan 
De Wijkraad in Mierlo-Hout én Brandevoort; 
Kansrijk Mierlo-Hout; bestuur Geseldonk; 
vele jaren in het onderwijs en in diverse 
verenigingen; commissies en werkgroepen. 
En natuurlijk voor onze parochie. Al 50 jaar 
ben jij een vrijwilliger in hart en nieren.

In die tijd was jij betrokken bij de 
communievoorbereiding, lid werkgroep 
Gezinsmis, volgde de pastorale school en was 
lid van de parochievergadering. Sinds 1992, 
nu 30 jaar, ben je lid van het parochiebestuur 
waaronder tot begin dit jaar als vicevoorzitter. 
Ook heb je vele jaren deel uit gemaakt van de 
bisschoppelijke lekenraad. Jij was ook een van 
de kartrekkers en zeer betrokken bij fusie van 
diverse parochies tot de Damiaanparochie nu 
12 ½ jaar geleden.
Er is een gezegde dat luidt: een gemeenschap 
steunt op een relatief klein aantal oersterke 
pilaren. Ik ben ervan overtuigd dat jij Jan, voor 

onze dorpsgemeenschap een steunpilaar van 
formaat bent. Jouw tomeloze inzet en actieve 
betrokkenheid bij de mensen dichtbij en 
ver af, maakt jou tot wat Mgr. Bluijssen ooit 
noemde: een christen van kwaliteit.
Voor al je inzet in die afgelopen jaren heb 
je veel erkenning gekregen. De koningin 
verleende jou een Koninklijke onderscheiding 
en bisschop Hurkmans benoemde jou tot 
Ridder in de Orde van de Heilige Sylvester. Het 
gemeentebestuur van Helmond verleende jou 
de Stadspenning van de gemeente Helmond. 
Allemaal blijken van waardering en respect 
voor jouw inzet ten behoeve van een stuk 
gemeenschapsvorming in Mierlo-Hout en in 
Brandevoort.
Vandaag willen we jou feliciteren met je 
gouden vrijwilligersjubileum. Ook wij als 
Damiaanparochie willen je eren voor al je 
inzet. Daarom hebben we aan onze bisschop 
gevraagd om jou de diocesane Johannes 
Evangelist-legpenning toe te kennen voor alle 
bijzondere verdiensten voor de Kerk in het 
bisdom Den Bosch.
Beste mensen, parochies waar de 
kerkgemeenschap niet mede door vrijwilligers 
gedragen wordt, hebben –en dat kunnen 
we in alle openheid zeggen – weinig 
toekomstperspectief! Daarom, blijven wij 
gezamenlijk werken aan de toekomst van de 
Damiaanparochie hier in Helmond!’ aldus de 
mooie woorden van de pastoor. 
Jan Drouen mocht de legpenning en de 
bijbehorende oorkonden ontvangen uit 
handen van bisschop Gerard de Korte.

Anja Donkers

Bisdom-legpenning 
voor Jan Drouen 

F| ©Redactie Damiaan.

HELMOND 0492 - 661 884
 INFO@HEUVEL.NL

EINDHOVEN 040-7820849
EINDHOVEN@HEUVEL.NL

Maak kennis met onze woningmakelaars

HEUVEL.NL • WÉRKT VOOR U 

VERKOCHT
Parnassiasingel 5

Rivierensingel 476

Schelvisstraat 8*onze makelaar licht dit graag bij u thuis toe.
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ZOWEL IN HELMOND 

ALS IN EINDHOVEN

Als groot kantoor met een 

breed netwerk hebben wij 

de BESTE kopers voor u in 

het vizier! Overweegt u uw 

woning te verkopen? 

Neem eens contact met 

ons op voor een vrijblijvende 

waardebepaling én profiteer 

van onze aanbieding*

PE
ER

 &
 P

A
RT

N
ER

S 
 A

V
H

 S
EP

 2
0

22
 D

A
M

“Sinds 1965”

Helmond T. 0492-552666

“DE STER” 
SCHOONMAAKBEDRIJF

HELMOND             SINDS 1965

Dagelijks onderhoud

Eénmalig schoonmaakwerk

✩ Kantine werkzaamheden

✩ Glas- en gevelonderhoud

✩ Industriële reiniging

✩ Nieuwbouw opleveringen

 Vossenbeemd 108, Helmond       Tel.: (0492) 55 26 66

Wethouder den Oudenstraat 4, Helmond 
info@bremink.nl • www.bremink.nl  
0492 317420

• Administratieve 
 dienstverlening

• Fiscale dienstverlening

• Starterbegeleiding
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Luciakerk 125 jaar

F| © pastoor Pieter Scheepers.

Een week later werd er met 
een gezellig samenzijn in “de 
Geseldonk” afscheid genomen van 
de leden van kerkkoor Cantemus 
Domino. Vanwege leeftijd en 

te weinig leden is er een einde 
gekomen aan 138 jaar kerkmuziek 
in de St. Luciakerk. In een kleine 
bezetting zal het koor als een 
cantorij verder gaan. 

Cantemus Domino

Op zondag 10 juli was het feest in de sint-Luciakerk 
van Mierlo-Hout. 

De kerk, gebouwd in 1897 naar een ontwerp van de 
bekende architect Caspar Franssen, bestond 125 jaar. 
Op zaterdag 9 juli was er een groot feest voor alle 
gezinnen en op zondag ging onze bisschop, mgr. Gerard 
de Korte voor in een pontificale eucharistieviering samen 
met pastoor Pieter Scheepers, diaken Dudley Martina, 
pastoraal-werker Marjelein Verhoeven en de oud-

pastoors Dré Brouwers en Norbert Schallenberg. 
Pastoor John van de Laar sloot later aan en pastoor 
Norbert Swagemakers was verhinderd vanwege ziekte. 
Na afloop van de viering was er voor alle parochianen in 
een speciaal voor deze gelegenheid gebouwde feesttent 
in de pastorietuin een gezellige en sfeervolle receptie.

Aansluitend werd de vrijwilligers-dank-je-wel-middag 
gehouden. Tevens werd het koperen jubileum van onze 
Damiaanparochie gevierd. 

F| © Redactie Damiaan.
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De geest kan wel eens zoek zijn… 
in de kerk, in de samenleving, in de 
politiek. In het evangelie zien we 
dat de geest ook wel eens zoek is 
bij de vrienden van Jezus. Zij lopen 
ruzie te maken wie de beste is. 

Jezus zet hen te kijk met een klein 
kind als voorbeeld! Hoe anders zou 
de wereld eruitzien als we konden 
denken en voelen en leven zoals 
een kind. Er zou geen oorlog meer 
zijn of misschien een dag, maar 
zeker niet langer. De machtigen der 
aarde bedreigen Gods volk, zo staat 
in een gebed. De machtigen der 
aarde, in feite zijn wij dat allemaal; 
wij allen hebben heel wat in onze 
macht, wij allen zouden moeten 
leren denken en voelen en leven 
als een kind. Allen zijn wij kinderen 

van een wereldwijd gezin, met God 
als onze Vader. We kunnen het 
ook wat concreter maken, dichter 
bij huis: ons dorp, onze parochie of 
geloofsgemeenschap, we maken er 
allemaal deel van uit, we horen er 
allemaal bij, jong en oud, man, vrouw, 
kind, jongere, van welke afkomst ook, 
blij met de verschillende culturen, 
blij met iedereen, gevaccineerd of 
niet-gevaccineerd, ieder is en blijft 
welkom, al is het op anderhalve 
meter, met respect voor elkaar, 
dankend voor elkaar, elkaar tot steun 
en hulp en bemoediging. 

Geweldig als wij samen leven! Met 
elkaar en met God die ons aan elkaar 
geeft. Niet zomaar, nee om er voor 
elkaar te zijn, om voor elkaar wat 
te betekenen, om elkaar te helpen 
geloven en dienstbaar zijn, elkaar 
gelukkig te maken. 
Op weg naar een inclusieve 
samenleving: d.w.z. een samenleving 
waar niemand buitengesloten wordt. 
Laat het meer zijn dan een leuze. 
Laten we het concreet maken in ons 
samenzijn, met elkaar, met de Heer, 
met de ander die er misschien nog 
niet bij denkt te horen. Contact van 
mens tot mens, maar wel in de Geest 
van Jezus, want zonder die Geest 
gaat het niet.

Merken dat we gemeenschap zijn, 
bouwen aan gemeenschap, met 
datgene wat bij je past. Zoveel is 
er mogelijk en te doen in onze 
geloofsgemeenschap, ieder van ons 

heeft daarin een roeping. Mooi als 
je merkt wat God van jóu vraagt: 
mensen bij binnenkomst welkom 
heten in de kerk, koffie schenken na 
de Mis, in de kerk een speurtocht 
of verzoeningsweg uitzetten voor 
onze jonge gezinnen met een 
communicant of vormeling, zingen, 
muziek maken, lezen, kerk poetsen, 
zieken bezoeken, iets schrijven 
voor het parochieblad, een vast 
uur aanbidding houden bij het 
Allerheiligste, mensen mee naar de 
kerk nemen, kinderen leren bidden of 
zingen, maar er zijn zovele anderen 
dingen denkbaar, gewoon wat bij 
u, bij jou past, inzet van uw eigen 
talent voor ons grote geloofs-gezin. 
Daarmee geef je vrede en kom je zelf 
tot vrede. 

Vrede stichten kan alleen de mens 
die vrede heeft. Die de kleinste 
medemens waardeert, de arbeider, 
de werkeloze, het kind, de zieke, de 
buitenlander, de vreemdeling, de 
asielzoeker. Geluk vermenigvuldigt 
zich door het te delen. Geluk heeft 
ook alles te maken met het lijden, 
sterven en verrijzen van Jezus. Als 
je als gezin langs de kruiswegstaties 
gaat en ieder mag vertellen en 
vragen, ontdek je misschien wat 
geluk is en wat je voor elkaar en 
voor het grote geloofsgezin kunt 
betekenen. Kinderen kunnen ons de 
ogen openen. Van kinderen moeten 
we het hebben. Zij zijn de grootste. 

Rudo Franken, pr 

Denken, voelen, leven als een kind 

Rudo Franken, pastoor van de 
parochie Maria ten Hemelopneming 
(van Beek tot Millingen aan de Rijn) 
F| ©Henkbaron.nl

Als kind fascineerde mij in 
de kerk de sacristiedeur 
het meest. Die ging ineens 
open, een belletje klonk, 
en ik hoorde gemompel 
dat alleen maar van 
de oude pastoor kon 
komen. De misdienaars 
mompelden iets terug, en 
dan verscheen de stoet. 
Daarmee was de toon van 
de viering voor mij gezet. 
Ik verstond niets van het 
gemompel en vooral had 
ik geen idee van wat er 
achter die deur schuilde 
die op een kier bleef staan. 
Wellicht maakte juist dat 
het zo fascinerend.

Op een gegeven moment had 
mijn vader met koster geregeld 
dat we na de Mis eens mochten gaan kijken. Maar ik wilde op het 
laatste moment niet. Het voelde als heiligschennis, ik hoorde daar 
niet.

Later werd ik misdienaar. Ik verstond nog steeds niets van het 
gemompel van de pastoor. Wel wist ik wat je moest antwoorden: “Die 
hemel en aarde gemaakt heeft.” Zou het iets hebben toegevoegd 
als ik meteen had geweten dat daaraan “Onze hulp is in de naam 
des Heren” voorafging? Waarschijnlijk niet. Het sprak voor zich, en 
de langzame inwijding in de geheimen van de liturgie die je nooit 
helemaal kunt doorgronden, trok mij zeer aan.

Eind jaren tachtig promoveerde ik naar het kerk-bandje. De tijden 
waren veranderd en de sacristiedeur was uit de sponning gevlogen. 
Iedereen was ruim voor de viering in de sacristie bezig: om de gitaar 
te stemmen, voorbeden te maken of van alles te regelen en af te 
spreken. Wij gingen als jongerengroep ineens zelf over wat er gezegd 
zou worden en wat het betekende. Het waren geweldige tijden, we 
waren een hecht team. Maar wanneer ik vandaag nog eens in die 
oude parochiekerk kom, is van toen niemand meer over. Wat is er 
toch gebeurd dat we het privilege van de open sacristiedeur kennelijk 
niet duurzaam konden waarderen?

Het zou ermee te maken kunnen hebben dat je heel wat fascinatie 
kwijtraakt wanneer alles laagdrempelig is. Als zich niets meer aan je 
zicht en je begrip onttrekt en alles transparant wordt, blijft er weinig 
ruimte meer voor de ervaring van het mysterie. Dat is voor mij niet 
zozeer een zwaar theologisch begrip, maar eerder een liturgische 
ervaring. Wie daarover spreekt, wordt al snel verweten voor een 
restauratie van de liturgie te pleiten. Maar het gaat eerder om de 
andersheid van de liturgische ruimte en haar marges, waarin je zeer 
geleidelijk je weg in vindt.

Voor mij was het klooster in dat opzicht de redding van mijn liturgisch 
leven. Daar waren namelijk weer veel deuren waar ineens iemand 
uitkwam, in de diensten en ook daarbuiten, en ik had opnieuw 
geen idee waarvandaan. Dat is zo gebleven. In de reusachtige abdij 
Keizersberg waar ik woon, zijn genoeg deuren die weliswaar op een 
kier staan, maar waarachter ik nog steeds het mysterie vermoed. Ik 
heb geen idee wat achter die deuren schuilt en dat wil ik graag zo 
houden.

Dat soort deuren wens ik iedereen toe, want de kinderlijke 
nieuwsgierigheid heeft meer met liturgisch leven gemeen dan je op 
het eerste gezicht zou denken.

Thomas Quartier osb

Het mysterie van 
de sacristiedeur 

De sacristiedeur. 
F| ©Redactie Damiaan.

Een onbekend kerkje met een 
goede betrokkenheid
Onlangs las ik een nieuwsbrief 
met betrekking tot de bouw 
van een appartementencomplex 
aan de Arbergstraat in 
Helmond-West. Daar werd ook 
geschreven over de aanleg van 
nieuwe parkeerplaatsen “Bij 
het voormalige kerkje”…. Mijn 
verbazing was groot. Want het 
kerkje wat daar sinds 1988 staat 
als vervanging van die kolossale 
Goddelijke Voorzienigheidkerk is 
(gelukkig) nog steeds in gebruik.

Toch hoor ik vaker dat veel mensen 
niet weten dat er in ’t Haagje nog 
steeds een Rooms-Katholieke 
kerk staat. Ergens kan ik het ook 
begrijpen... 

De Goddelijke Voorzienigheid is 
een intiem gebouwtje met een 
piepklein torentje waar een heel 
klein en bescheiden klokje in 
hangt. Als je het niet in de gaten 
hebt; rijd je er zomaar aan voorbij.
Toch is dit kleine kerkje één van de 

drie kerken binnen onze parochie. 
Alleen geen grote toren die je 
al van verre ziet en ook niet met 
zware klokken die je al van verre 
hoort. Maar wel een kerkje waar 
iedere zaterdagavond om 17 uur 
gevierd wordt. Waar kinderen 
gedoopt worden en overledenen 
uitgevaren worden. Waar iedere 
dinsdagavond de “soepbus” 
mensen bij elkaar brengt om 
samen te eten. Waar vergaderd 

wordt en waar parochiële 
bijeenkomsten gehouden worden. 
Kortom, nog steeds een levendig 
kerkje wat volop ruimte biedt om 
te bidden, te vieren, samen te zijn 
en te ontmoeten. Een modern 
en eigentijds kerkgebouw wat 
door haar eenvoud en goede 
betrokkenheid uitnodigt tot samen-
kerk-zijn. Loop maar eens binnen!

Pastoor Pieter Scheepers

De Goddelijke Voorzienigheidkerk te Helmond-West. 
F| © Archief, redactie Damiaan
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Via de “Damiaan” heeft u al een 
tijdje geen nieuws meer gehoord 
van onze projecten in Oeganda. 
Corona was hier in Nederland de 
oorzaak van verschillende lock-
down periodes waardoor reizen 
onverantwoord was. In Oeganda 
echter startte de lock-down 
periode in maart 2020 en deze 
bleek bijna 2 jaar aan een stuk te 
duren hetgeen voornamelijk te 
wijten was aan de politieke situatie.

In januari van dit jaar werd daar de 
lock-down opgeheven en mochten 
alle scholen weer open.
Nu de situatie daar meer stabiel 
en veilig bleek en men weer kon 
reizen was het belangrijk om zo snel 
mogelijk onze projecten te bezoeken 
en de contacten te intensiveren. Ons 
laatste bezoek was in januari 2020... 
Alweer zo lang geleden.
Het was fantastisch om in mei 
jongstleden iedereen weer te zien, 
elkaar te omhelzen en van gedachten 
te wisselen.
U bent vast benieuwd te horen hoe 
de pandemie het werk van stichting 
Obumu Nederland-Uganda heeft 
beïnvloed.

Door veelvuldig email contact 
met de zusters in Kalungu en het 
schoolbestuur van de kleuter- en 
lagere school in Kifukamisa, daarnaast 
met onze Oegandese adviseurs 
Sr. Anamaria Nankusu (Rscj) en 
Rev. Fr. Dr. Ambrose Bwangatto, 
hebben wij onze plannen moeten 
aanpassen. Vele projectactiviteiten 
werden uitgesteld of konden slechts 
op kleinere schaal plaatsvinden. 

In deze situatie voortgang maken 
met bouwconstructies leek ons niet 
gepast.
Vandaar dat begin 2020 er meteen 
een plan voor Corona Noodhulp 
werd opgezet.
In overleg met de zusters koos 
de middelbare RSCJ-school in 
Kalungu voor doorgang van de 
uitbreiding van het lesmateriaal 
voor de leerlingen. Op deze manier 
zouden zoveel mogelijk leerlingen 
in de buurt bereikt en gestimuleerd 
worden om thuis door te gaan met 
studieopdrachten. Dankzij uw giften 
konden wij de zuster in 2020 en 2021 
hiermee blijven helpen. Onderwijs 
op goed niveau is zo belangrijk!

De situatie op en ronde de kleuter- 
en lagere school St. Charles Lwanga 
in Kifukamisa ligt heel anders.  De 
school ligt diep in het achterland. 
Armoede, ondervoeding, gebrek aan 
beschermingsmiddelen, beperkte 
voorlichting t.a.v. besmettelijke 
ziektes en hygiene onder de lokale 
gemeenschap vroegen hier om 
prioriteit.
De school nam vanaf het begin van 
de lock-down zelf het initiatief om 
onder begeleiding water uit te delen 
aan diegenen die dit nodig hadden.
Door ons Noodfonds konden 
wij deze school de mogelijkheid 
bieden om de plaatselijke bevolking 
te gaan beschermen door 
voorlichting mogelijk te maken en 
preventieartikelen te produceren.  
Een verpleegster werd ingehuurd 
om de dorpsgemeenschap, in 
groepjes, op school voorlichting te 
geven op het gebied van hygiene en 

de gevolgen van-/preventie tegen 
ziektes in het algemeen en natuurlijk 
Corona.
Mondkapjes en zeep werden 
gemaakt door enkele vrouwen vanuit 
het “Woman Empowerment Project”, 
die tegen een kleine vergoeding 
werden verkocht.
Ook werd een generator gekocht 
zodat de school van elektriciteit 
blijft verzekerd wanneer het 
netwerk uitvalt. Belangrijk voor het 
functioneren van o.a. de waterpomp, 
communicatie, beveiliging. 
Om de school meer zelfredzaam te 
laten worden t.a.v. voedsel werd in 
januari 2020 het groentetuin project 
gestart en ook dit jaar kreeg dit 
project een nieuwe impuls.
In december 2021 kon er 21.280 
kilo maismeel worden aangekocht 
om door de school gefaseerd uit 
te delen aan de armste gezinnen. 
Broodnodig toen de beloofde steun 
vanuit de regering ook t.a.v. voedsel 
de bevolking niet bereikte en er 
honger heerste.
Geen inkomen maar de maandelijkse 
vaste lasten voor electriciteit en 
beveiliging gingen door. Er was al 
sprake van enkele privé-scholen, 
die verkocht werden omdat men de 
vaste lasten niet meer kon betalen. 
Men begrijpt, dat wij dit wilden 
voorkomen en gelukkig konden wij 
hen hierin ondersteunen.

Wat zijn nu onze prioriteiten waar 
wij uw steun en financiele hulp bij 
nodig hebben?
De scholen zijn weer begonnen. 
Gelukkig zijn bijna alle kinderen naar 
school teruggekeerd.

Voor de middelbare school in 
Kalungu gaan wij verder met 
het verbeteren/aanvullen van 
het lesmateriaal. Zo zijn er o.a. 2 
microscopen meegenomen in mijn 
koffer en nog eens 2 microscopen 
werden meegenomen door Fr. 
Ambrose Bwangatto, die in augustus 
bij ons in Stiphout een maand 
logeerde.

Het grootste probleem op de kleuter- 
en lagere school St. Charles is de 
armoede van de ouders.
Van de 470 kinderen kan ongeveer de 
helft van de ouders geen schoolgeld 
betalen. Prive-scholen  krijgen geen 
overheidssteun, dus alle kosten, ook 
het salaris van de 19 leerkrachten, 
moeten betaald worden uit het 
schoolgeld van de ouders. Om een 
voorbeeld te geven: een onderwijzer 
verdient 30 euro per maand! 
Het schoolgeld bedraagt voor een 
kleuter en leerlingen in groep 3, 4 en 
5 per kwartaal 15,-- euro.
en voor een leerling in groep 6, 7 en 
8 per kwartaal  26,50 euro. Hiervoor 
krijgen zij les en twee keer per dag 
een maaltijd. 
Om de school te openen (lesmateriaal 
te kopen) kon Obumu begin januari 
2022 hen ondersteunen met 500 euro 
en ook in het tekort aan inkomen 
voor de school tijdens het eerste 
kwartaal konden wij iets bijdragen.
Tijdens mijn bezoek van drie dagen 
aan deze school heb ik gezien 
en begrepen hoe men geregeld 
de ouders probeert te motiveren 
het schoolgeld te betalen, liefst in 
contanten en anders in natura.
Het is hartverscheurend te bedenken, 

dat nu ook in het tweede kwartaal 
er een groot financieel tekort is. 
Als dit zo doorgaat er kinderen 
geweigerd moeten worden en dus 
geen onderwijs meer kunnen krijgen 
vanwege armoede.
Voor ieder kind is basiseducatie van 
het allergrootste belang! Rekenen 
en taal zijn de basis om vooruit te 
komen.
Meer informatie over deze twee 
projecten kunt u lezen op: www.
obumu.nl

Voordat ik u vraag om ons financieel 
te steunen, wil ik graag iedereen 
bedanken voor de giften, die wij 
mochten ontvangen, waardoor 
wij bovenstaand mogelijk konden 
maken.

MAAR: wij beseffen dat de nood 
in de wereld hoog is ook hier in 
Nederland.
Onze kas raakt leeg en mocht u 
geraakt zijn door ons werk en door 
deze kinderen ... van harte hopen wij 
dat u ons steunt en financieel helpt 
om deze kinderen onderwijs te laten 
blijven volgen. 

U kunt dit overmaken naar: 
Obumu Nederland – Uganda 
NL47RABO 0323 9950 20
Onder vermelding: schoolgeld.
Iedere Euro is welkom. Bij voorbaat 
heel hartelijk dank! 

Hermine van Asten – Wennekers
Voorzitter stichting Obumu 
Nederland-Uganda

V.l.n.r. Fr. Ambrose Bwangatto, Hermine  en pastoor Pieter Scheepers F| ©Obumu Nederland.

Nieuws vanuit Oeganda

Onderwijs 
voor ieder 
kind
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Met een kerkelijke plechtigheid namen 
wij afscheid van:

Vanuit de Sint-Luciakerk:
10-10-2021 Tiny Hakimpour-Verhorevoort, 76 jaar 
13-10-2021 Jan van Vlerken, 91 jaar 
13-11-2021 Marietje Mulder-Dirks, 98 jaar
18-11-2021 Cor van Bussel, 72 jaar
29-11-2021 Jacques van Asten, 73 jaar
30-11-2021 Goen Weijers- van den Hurk, 88 jaar
05-12-2021 Antoon van de Goor, 92 jaar
06-12-2021 Mia van Veldhoven-Janssen, 92 jaar
08-12-2021 Jo van Duijnhoven, 85 jaar
13-12-2021 Sacha van den Heuve, 51 jaar
19-12-2021 Doortje van den Elsen-van Gerven, 99 jaar
01-03-2022 Dora Heijmans- van Berlo, 94 jaar
19-03-2022 Toos Bouman-van de Bilt, 97 jaar
20-04-2022 Jan Schalks, 89 jaar
09-05-2022 Daan van der Putten, 88 jaar
20-05-2022 Frank Honings, 57 jaar
27-05-2022 Tilly van den Hurk – vd Kimmenade, 91 jaar
01-06-2022 Riek van Dijk-Verberne, 88 jaar
22-06-2022 Mia van de Water-Hendriks, 84 jaar
27-06-2022 Mia Ketelaars-Swinkels, 73 jaar
30-06-2022 Nelly Martens-Verhoeven, 88 jaar
01-08-2022 Gerda Wouters-Claassen, 90 jaar
26-08-2022 Anny Vincent-Meulendijks, 92 jaar
28-08-2022 Krystyna Puszýnska, 83 jaar
10-09-2022 Annelies vd Wittenboer-Verhappen, 76 jaar

Vanuit de Sint-Trudokerk:
17-11-2021 Vic van den Reek-Sprengers, 94 jaar
08-12-2021 Theo van Bommel, 85 jaar
09-12-2021 Carin Berends-van Hoof, 86 jaar
14-12-2021 Marc van den Heuvel, 63 jaar 
17-12-2021 Jan Wijnhoven, 86 jaar
26-12-2021 Ine Jacobs-Mulders, 88 jaar
06-01-2022 Kees Valkenaars, 89 jaar
28-01-2022 Marianne Moons-Vermulst, 74 jaar 
04-02-2022 Sjef van Dijk, 93 jaar
18-02-2022 Henk van Hoof, 80 jaar
18-02-2022 Maria van der Burgt, 82 jaar
19-03-2022 Karin Sieben-Amijs, 79 jaar
19-03-2022 Frits Wijn, 86 jaar
22-03-2022 Jan Swinkels, 96 jaar
24-03-2022 Mia ten Hengel, 86 jaar
06-04-2022 Corrie Roffelsen-Kuijpers, 93 jaar
13-04-2022 Ine van den Broek-Wilde, 89 jaar
19-04-2022 Harrie Verspay, 85 jaar
24-04-2022 Truus Fokker-Grein, 89 jaar
04-05-2022 José Scheepers- van den Berkmortel, 75 jaar
11-06-2022 Mies Leenhouwers, 89 jaar
03-07-2022 Jo Adriaans, 77 jaar
16-08-2022 Margriet van Asten, 88 jaar

Vanuit de Goddelijke Voorzienigheid:
26-11-2021, Jan Snijders, 83 jaar

Vanuit elders:
03-11-2021, Toos Roijackers-Wouters, 84 jaar
12-04-2022, Leon van Stiphout, 59 jaar

Om heiligenbeelden te zien, kun 
je vandaag de dag misschien 
beter naar een museum, 
rommelmarkt, antiquair of 
eetcafé gaan dan naar de 
kerk. Want het lijkt wel, alsof 
die beelden in de afgelopen 
decennia massaal naar buiten 
gedragen zijn. Het museum en 
de antiekzaak liggen dan voor 
de hand: bescherming van ons 
cultureel erfgoed. In de horeca 
en op de markt komen ze mij 
altijd wat wezensvreemd over, 
die vrome gezichten met goud 
omrande gewaden, zo tussen 
de versleten reclameborden, 
schaaltjes en pannen, 
koffiemolens en allerlei ander 
nostalgisch goed. Voor de 
jongere generatie is het ‘retro’ 
een heiligenbeeld in huis te 
hebben, net zoals de rozenkrans 
die je bij de Marskramer koopt 
en aan de binnenspiegel van je 
auto hangt.

Rooms verleden 
In het recente verleden hadden 
we een indrukwekkende traditie 
van heiligenlevens. Vrijwel elke 
dag was toegewijd aan een heilige. 
Nog steeds zijn veel parochies naar 
een heilige genoemd. Ook scholen 
en verenigingen droegen en 
dragen nog vaak de naam van een 
heilige. En kijk eens in de Franse 
Michelin-atlas om na te gaan 
hoeveel plaatsen er in Frankrijk 
naar een heilige genoemd zijn… 
Heiligen speelden tot voor kort 
een belangrijke rol in het leven: 
het waren identificatiefiguren: je 
voelde je ertoe aangetrokken, je 
keek er naar op. 

Heiligen online 
Surfend over het internet kun je je 
uitgebreid laten informeren over 
alle ‘geregistreerde’ heiligen die we 
momenteel kennen. Het zoekwoord 
‘heiligen’ leverde mij met Google 
ruim 15 miljoen hits op en een 
gigantisch aantal plaatjes. Er is een 
heiligennet, een heiligenkalender, 
een heiligenstartpagina, een 
heiligenencyclopedie en ga zo maar 
door. Het kost je zeker een aantal 
jaren als je je zou willen verdiepen 
in al die heiligenverhalen.
De rode draad door al die verhalen 
is: iemand wordt als heilige 
beschouwd wanneer zij of hij 
heeft laten zien haar of zijn leven 
onvoorwaardelijk in dienst te 
hebben gesteld van anderen. De 
kerk van Rome vertaalt dat in een 
vroom en deugdzaam leven, ten 
voorbeeld voor anderen. Maar de 
volksverhalen over deze mannen 
en vrouwen laten dikwijls wel een 

ánder, vaak heel wat minder vroom 
beeld zien. Veel heiligen waren 
echt niet van die saaie pisangen!

Lange adem
Bij een heiligverklaring door 
de kerk van Rome komt 
doorgaans heel wat kijken. Er 
zijn welomschreven richtlijnen 
voor opgesteld, je levensloop 
wordt minutieus gescreend, je 
daden nauwkeurig onderzocht. 
Één wonder is wel het absolute 
minimum. De strenge procedures 
en onderzoeksprocessen duren 
soms wel honderd jaar: Rome 
gaat kennelijk niet over één nacht 
ijs en veel kandidaten vallen dan 
ook voortijdig af. En je mag al blij 
zijn als je na vijftig jaar de status 
van eerbiedwaardig of zalig hebt 
bereikt. Heilig worden vandaag de 
dag is kwestie van lange adem, een 
enkele uitzondering daar gelaten. 
Eeuwigheid kent geen tijd, dat is 
wel duidelijk.

Kleur geven aan het leven
Op de dag van Allerheiligen – 1 
november - staan we ieder jaar 
weer even stil bij de eeuwenoude 
beweging die Jezus destijds op 
gang heeft gebracht en talloze 
mensen heeft geïnspireerd om 
in zijn voetsporen te treden. Ze 
passeren ons dan allemaal, de 
grote en kleine heiligen, al die 
mensen die in hún tijd en op hún 
manier iets van dat goddelijke Licht 
hebben laten zien, iets hebben 
uitgestraald van Gods liefde, 
barmhartigheid en mededogen. 
Aangestoken door het verlangen 
naar een nieuwe wereld, naar 
een hemel op aarde. We zien 
hen staan voor Gods troon: een 
grote menigte, ontelbaar, uit alle 
rassen, stammen en talen. Ze 
zijn getekend door het leven dat 

ze geleid hebben: dienstbaar, 
belangeloos, onzelfzuchtig. 
Mannen en vrouwen die letterlijk 
‘kleur’ aan het leven van anderen 
gaven, hen tot lichtend voorbeeld 
wilden zijn. Goed zijn voor je 
naaste, oog en oor voor elkaar 
hebben, onverschrokken voor 
de ander op de bres willen gaan 
staan. Letterlijk: het leven ‘heel of 
gaaf maken’, ‘heiligen’.
Kleur geven aan het leven: 
misschien is dat wel de kern van 
‘heiligheid’. En dan zijn er vandaag 
de dag misschien nog wel veel 
meer heiligen dan u denkt of 
die de kerk van Rome verklaart: 
kijk maar eens rond in uw eigen 
omgeving, naar mensen die het 
leven uitstralen, er kleur en licht aan 
geven. Niet door grote verhalen 
of indrukwekkende daden, 
maar gewoon door een simpele 
handdruk, een bemoedigend 
woord, een knipoog, een hand op 
de schouder, een arm om iemand 
heen, een vredeswens. Heiligen 
zijn soms dichter bij je in de buurt 
dan je denkt!

Jan Simons

Allerheiligen: 
kleur geven aan het leven

Calvarieberg op de begraafplaats Stiphout. F| © pastoor Pieter Schepers.

Allerzielen 2022

Het is waar
de dood kunnen wij niet 

ontgaan.
Dat is zo erg niet
want dan begint 

de grote logeerpartij.
Bij een Gastheer die zo 

boeiend is
dat de tijd volledig

stil gaat staan
en eeuwig wordt.

(Godfried Bomans) 
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Omdat iedereen anders is...
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Omdat iedereen anders is...

Van ons 
24-uurs mortuarium

 krijgt elke nabestaande 
een eigen sleutel.

U I T VA A RT  S P I E R I N G S

Gravendienst
A.C. van der Burgt en zn. VOF

Alde Biezenstraat 30
5421 BG  Gemert

06-53718849
info@vanderburgtgemert.nl

Karins dochter Emmy is op achtjarige leeftijd overleden. Haar beperkingen 
maakte haar jonge leventje zwaar. Deze week is de geboortedag van 
Emmy. Bij Karin schiet een herinnering te binnen aan Bas, die zich als 
vijfjarige broertje al goed bewust was van Emmy’s beperkingen.

Het is april 2019. Deze week is de geboortedag van Emmy. Ik stel me voor 
hoe het geweest zou zijn als zij gezond was geboren. Hoe zou zij eruitzien? 
Net als haar broer Bas, blond en lang? Zou zij houden van buiten zijn? Samen 
met Bas lekker een eindje lopen door de bossen, hond Flip enthousiast 
kwispelend achter ze aan rennend. 

Maar Emmy had een ander leven. Toen zij geboren werd wist ik al snel dat 
we heel andere dingen met haar mee zouden maken. Zij was zo vaak ziek 
en had veel last van epileptische aanvallen, bijna elke dag. Hoe zou haar 
beperkte leven eruitzien als zij wel achttien was geworden? Eerlijk gezegd 
moet ik er niet aan denken, want het lijden dat zij doorstaan moest, was 
moeilijk en pijnlijk. Ik ben blij dat het haar verder bespaard is gebleven. Toen 
zij stierf op achtjarige leeftijd, was ik heel verdrietig, maar ik was ook blij en 
opgelucht, voor haar.

Bas besefte als vijfjarig jongetje al goed dat zijn kleine zusje beperkingen 
had. Ook al was hij nog een baby, toch snapte hij dat dingen voor Emmy 
anders waren. Omdat hij zelf zo van fietsen hield, vond hij het heel erg voor 
Emmy dat zij dat nooit zou kunnen. Ik denk aan die keer dat we door het bos 
fietsten en Bas zijn gedachten erover liet gaan:
We moeten dan wel vragen of Sinterklaas er zijwieltjes aan doet, want Emmy 
moet het eerst leren.’

‘Als Sinterklaas komt, dan is het een mooie dag, hè mam? Want dan kan 
Emmy fietsen!’ Het leek hem heerlijk voor haar om net zo te kunnen 
genieten van het vrije gevoel dat hij ervoer, en Bas vervolgde: ‘We moeten 
dan wel vragen of Sinterklaas er zijwieltjes aan doet, want Emmy moet het 
eerst leren.’ Het was lief en aandoenlijk, hoe hij erover praatte en nadacht. 
Ik herinner me zijn gekwebbel nog goed, net zoals dat hij naast me fietste.

En nu?  Nu fietst ook Bas hier niet meer naast me…. Het is eigenlijk niet 
te bevatten….. Het onwerkelijke is onze werkelijkheid geworden. In zijn 
laatste jaar hebben we regelmatig einden gefietst waarbij we onderweg 
ergens picknickten en mooie gesprekken hadden. Wat mis ik het om dit met 
hem te doen. Het leek zo gewoon, maar terugkijkend was het bijzonder en 
waardevol. Wat zou ik er veel voor over hebben om nog een keer met hem 
te kunnen fietsen…
‘Emmy kan fietsen in de hemel en Bas is erbij.’
Emmy kan fietsen in de hemel en Bas is erbij. Ik ben zo benieuwd hoe dat 
eruitziet.

Deze week viert Emmy haar verjaardag in de hemel. Ik denk terug aan hoe 
het was en had kunnen zijn. En om haar geboortedag te markeren ga ik een 
mooie fietstocht maken, wie weet fietsen zij daarboven een stukje met me 
mee.

Fietsen 
met 
Emmy 
en Bas

Juliette 
 Magis

F| ©Collectie Uitvaart Monuta Magis Helmond.

Dag en nacht
bereikbaar 
0492 31 95 33

Helmond - Beek en Donk - Deurne 
www.degroofuitvaart.nl  www.crematoriumtlaar.nl

Het afscheid in vertrouwde  
handen.
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DAMIAANPAROCHIE HELMOND

Uitsluitend schriftelijke opgave d.m.v. deze bon. Contante gepaste betaling 
in gesloten enveloppe. Geen afkortingen. Één letter of cijfer per hokje, 
tussen ieder woord een hokje vrij laten.

o Te koop  o Cursussen  o Kennismaking
o Te koop gevraagd o Te huur gevraagd o Vakantie
o Diversen  o Huisdieren  o Personeel
   o Auto’s en motoren o Onroerend goed
   o Woningruil  o Radio & TV

Inleveradres:
Hoofdstraat 115b, 5706 AK  Helmond
T: 0492 - 84 53 50

Wat te verkopen? Probeer ‘n Damiaantje, verrassend succesvol!

Damiaantjes

  8,00
  9,50

 11,00
 12,50

 14,00

 15,50

  6,50

Rolluiken, luifels, 
screens en garagedeuren

Bel 0492-535901 Helmond
www.williesstoffering.nl

Lamellen, jalouzieën plisé 
ramen en deuren.

Bel 0492-535901 Helmond
www.williesstoffering.nl

Laat uw trap stofferen 
met tapijt voor € 295,-

Helmond
www.williesstoffering.nl

Wilt u een familiebericht 
plaatsen? Mail naar: 

advertentie@
damiaanhelmond.nl 
of bel: 0492-845350.

De Damiaanparochie is opgericht op 6 januari 2010 en 
beslaat de voormalige parochiekernen Sint-Lucia te 

Mierlo-Hout en Brandevoort; Sint-Trudo te Stiphout; 
Goddelijke Voorzienigheid te Helmond-West en de 
voormalige Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming 

in de Oranjebuurt. 

Het pastorale team bestaat uit:
Pastoor Pieter Scheepers (pastoor@damiaanhelmond.nl) 

Diaken Dudley Martina (office@pronobiszorg.nl) 
Pastoraal werker Marjelein Verhoeven 
(mverhoeven@damiaanhelmond.nl) 

Centraal secretariaat: 
Dorpsstraat 34, 5708 GH Helmond

Tel. 0492-523147
Geopend van maandag t/m donderdag tussen 10-12 uur

Email: secretariaat@damiaanhelmond.nl
Website: www.damiaanhelmond.nl

Facebook: www.facebook.com/damiaanhelmond
Instagram: Damiaan_Helmond

Mierlo-Hout - Brandevoort 
Sint Luciakerk 

Hoofdstraat 157, 5706 AL Helmond
Tel. 0492-522930

Eucharistieviering: zaterdag om 19.00 uur 
zondag om 10.00 uur. 

donderdag om 19.00 uur.
Bankrekening: inz. Luciakerk: NL 56 RABO 0171027507 

Stiphout - Oranjebuurt 
Sint Trudokerk, 

Dorpsstraat 34, 5708 GH Helmond
Tel. 0492-523147

Eucharistieviering: zondag om 11.15 uur.
Bankrekening inz. O.L. Vrouw: NL 91 RABO 0162438982 

inz. Trudo: NL 54 RABO 0149600534

Helmond-West - Goddelijke Voorzienigheidkerk
Hornestraat 1, 5707 TM Helmond

Eucharistieviering: zaterdag om 17.00 uur. 
Bankrekening: NL 56 RABO 0171027507 

Caritas: NL84 RABO 0320273725 t.n.v. PCI Damiaan

Begraafplaatsen: dagelijks geopend van zonsopgang tot 
zonsondergang.

Beheerder Luciabegraafplaats: Arnoud Meulendijks. 
Tel: 06-53700624

Beheerder Trudobegraafplaats: Madelon Hettema. 
Tel: 06-22451146.

Beheerder begraafplaats Hortsedijk: Madelon Hettema. 
Tel: 06-22451146.

Wegwijzer in de Damiaanparochie

En de zee bedwingen is lang niet 
het enige waar sint Nicolaas in 
zijn jonge jaren deed. Zo zou hij 
ook drie vermoorde en in stukken 
gesneden kinderen tot leven 
hebben gewekt. ‘Afgaande op 
de legendes heeft Sint Nicolaas 
zowat eenzelfde status als Jezus 
aangenomen. Eigenhandig 
wonderen verrichten, dat is nogal 
wat. Andere heiligen kunnen dat 
niet. Zij worden door gelovigen 
aangeroepen om op voorspraak 
tot God te bidden. De gebeden 
hebben zo meer kans om verhoord 
te worden, omdat heiligen dichter 
bij Hem staan,”

De Wallen
Maar wat echt gebeurd is en wat 
niet, is lastig te bepalen, vindt 
diaken Brussee. “Sint Nicolaas 
leefde erg lang geleden. In de 
kern zal het verhaal ongetwijfeld 
echt zijn gebeurd. Maar door de 
tijd en het doorgeven van het 
verhaal willen bepaalde details 
wel eens worden aangedikt.” Een 
wat beter geconserveerd gebleven 
verhaal is dat van de vrouwen die 
niet aan de man konden komen. 
Sint Nicolaas gooide goudstukken 
door de ramen van arme 
vrouwen. Daarmee hadden zij een 
bruidsschat en hoefden ze niet de 
prostitutie in om rond te komen. 
Om die reden gaan vrijwilligers van 
de Sint Nicolaaskerk ieder jaar in 

Sinterklaastijd met een pietenmuts 
op het hoofd de Wallen op om 
kleine cadeautjes rond te brengen 
bij de dames achter het raam. “Wij 
willen de prostituees daarmee 
laten weten dat wij hen op een 
andere manier willen aanspreken 
dan de mensen die daar doorgaans 
langskomen. Gewoon een gesprek 
van mens tot mens. Vorig jaar 
deden we dit in samenwerking 
met de oude Sint Nicolaaskerk. Dat 
is nu een protestantse kerk, maar 
zij zijn zich wel bewust van hun 
katholieke achtergrond.”

Sint Nicolaas x Wodan
Nog voor zijn goede daden op 
zee en in de herberg, deed Sint 
Nicolaas al veel goeds in het 
gebied dat nu Turkije is. “Hij was 
bisschop in Myra, waar hij na zijn 
dood ook begraven is.
Toen de Turken de baas werden, 
zijn de gebeenten naar Bari 
gebracht, in Zuid-Italië. Bari 
behoorde toen tot het Spaanse rijk. 
Vandaar dat wij zeggen dat Sint 
Nicolaas uit Spanje komt.

Inmiddels ben ik te weten gekomen 
dat Sint Nicolaas een welgestelde 
man was die aan aantal slaven 
had en ze heeft vrijgelaten. Maar 
de slaven bleven bij hem, omdat 
het zo’n aimabele man was. De 
Pieten dus.” Ondanks zijn staat 
van dienst, wordt Sinterklaas niet 

gevierd in zwaar katholieke landen 
als Spanje en Italië. Sinterklaas is 
naar alle waarschijnlijkheid een 
mengeling van Sint Nicolaas en 
de Germaanse god Wodan, denkt 
Brussee. “Wodan had een mantel 
om, een staf in de hand, reed 
met zijn schimmel over de daken, 
bracht taal- dus letters- 
en vruchtbaarheid. Sinterklaas gaat 
terug op een historisch persoon 
en ziet er ook uit als een bisschop. 
Een paarse toog, witte superplie 
en stola en natuurlijk de rode cape 
en mijter met kruis. Rood is in de 
kerk de kleur van de heilige Geest 
of van het martelaarschap. In die 
zin is hij echt een bisschop. Maar 
er zijn elementen bijgekomen die 
niet kloppen met de geschiedenis.”

Voor iedereen
Sinterklaas is al lang niet meer 
voorbehouden aan de katholieken. 
Een belangrijk moment daarvoor 
was de Tweede Wereldoorlog. 
“De sinterklaasviering was een 
verademing in die tijd. Hij is 
toen niet in religieuze context 
overgenomen, maar werd vooral 
een symboolfiguur. Daarom is hij 
voor heel Nederland belangrijk, 
over de verzuiling heen. Strenge 
protestanten hebben niks met 
een bisschop, evenals joden en 
moslims dat niet hebben. Het 
symboolfiguur Sinterklaas is 
de specifieke historische kant 
overstegen. In de kerk grijpen 
wij daarom altijd even terug op 
de echte Sint Nicolaas zoals hij 
bestaan heeft. Een persoon op wie 
de kerk trots is. Hij komt op voor 
mensen in nood en is daarom een 
voorbeeld voor ons; wat kunnen 
wij doen voor mensen die in de 
knel zitten? Als diaken vind ik dat 
een goede gedachte om even bij 
stil te staan in Sinterklaastijd”. 

Redactie 

Sint Nicolaas

Sinterklaas…Wie kent hem niet… F| © Frans van de Mortel, Asten 2019.

Als beschermheilige van onder meer de vissers en de prostituees 
kan het ook niet anders dan dat Sint Nicolaas de patroonheilige 
van Amsterdam is. Volgens diaken Brussee, die werkzaam is in 
de hoofdstad, is er nog een laag in de historie te vinden. In de tijd 
dat onze hoofdstad nog een gehucht aan de Amstel was, voeren 
talloze schepen het vissersdorp Amsterdam binnen, waaronder veel 
schepen uit Rusland. Diaken Brussee: “In Rusland en andere oosterse 
gebieden is Sint Nicolaas een van de meeste voorname heiligen. In de 
orthodoxe kerk wordt hij geëerd. Dit in combinatie met het verhaal 
dat Sint Nicolaas de zee bedwong toen een schip door noodweer 
dreigde te vergaan, maakt dat deze heilige erg waardevol is voor 
Russische zeelieden”.
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Kerstmis is voor veel schrijvers een aanleiding geweest om 
mooie verhalen te schrijven. Charles Dickens heeft zo ook 
een mooie kerstvertelling over de oude zakenman Ebenezer 
Scrooge in “A Christmas Carol”. Ebenezer hecht alleen maar 
waarde aan geld. “Daar kun je niet genoeg van hebben”, vindt 
hij. Aan vriendschap, liefde en Kerstmis heeft hij een hekel. 

“Kerstmis is een slecht excuus om mij op elke 25e december 
van het jaar te bestelen, want dan moet ik mijn werknemers 
doorbetalen, ook al werken ze niet!”, gromt hij. Zelf brengt hij 
kerstavond door met het in orde brengen van zijn kasboek. 

Maar deze kerstavond gebeurt er iets akeligs. Terwijl Scrooge zijn 
boekhouding doet, krijgt hij het bezoek van de geest van zijn 
overleden zakenpartner Marley. Deze is gekomen om Scrooge 
te waarschuwen dat zijn huidige levensstijl hem het zelfde lot zal 
brengen als Marley na zijn dood: veroordeeld om over de aarde 
te zwerven als boetedoening voor het gebrek aan naastenliefde 
tijdens zijn leven. Marley vertelt Scrooge dat hij een kans heeft 
om aan zijn lot te ontkomen door bezoeken van drie geesten 
die een voor een zullen komen. En zo gebeurt het. De geesten 
nemen hem mee naar drie kerstvieringen: een uit het verleden. 
De ‘Geest van Voorbije Kerstmis’ leidt Scrooge langs enkele van 
de gelukkigste en verdrietigste gebeurtenissen uit zijn verleden. 
Gebeurtenissen die hem maakten tot wat hij nu is. Ze betreffen zijn 
vader die zelfs met Kerstmis Scrooge eenzaam op de kostschool 
liet zitten. Het verlies van zijn grote liefde door teveel aandacht 
voor de zaken en de dood van zijn zus, de enige persoon die hem 
liefde en aandacht schonk.

De geest uit het heden… Deze geest toont hem het karige 
kerstfeest van de familie Cratchit, het goede karakter van de 
kreupele zoon, Tiny Tim, en de mogelijke vroege dood van deze 
jongen. En een geest uit de toekomst. Hij confronteert Scrooge 
met zijn eigen dood: een groepje mensen heeft het over de zojuist 
overleden “oude schraper”. Spullen uit zijn huis worden verkocht, 
en daarbij blijkt hoe zeer zijn dood de mensen koud laat. 
De gierige mensenhater krijgt stilaan spijt van zijn hebzucht en 
besluit om zijn leven te beteren. Op de ochtend van Kerstmis 
wordt hij als een weldoener wakker.
Charles Dickens heeft dit verhaal zeker in de Kerstperiode laten 
afspelen omdat met de Geboorte van Jezus God in een klein en 
kwetsbaar kind op de wereld komt. Het roept ons, christenen, op 
om óók voor de kleine en kwetsbare medemensen op te komen. 
Met Kerstmis vieren we dat God mens is geworden. Hij deed 
dat om ons te verlossen van alles wat een mens klein en dood 
kan maken. God heeft Zich klein gemaakt om tot ons te kunnen 
komen. Kerstmis mag voor elk van ons weer een moment zijn 
om te kijken wie er in de kribbe van ons hart leeft. Laat God in 
de Kribbe van je hart wonen en leven en dat maakt je als mens 
echt gelukkig. 

Kerstmis mag een moment zijn om, net als in dat kerstverhaal van 
Charles Dickens, eens te kijken hoe mijn leven is in het Licht van 
de Eeuwigheid. 
Zalig Kerstfeest !

Redactie 

Het wordt Kerstmis…

Als je immers niet doorhebt hoe je het 
kerstverhaal moet lezen, dan is het 
na-tuurlijk ook klinkklare lariekoek! 
Een opeenhoping onbegrijpelijk 
sentimenteel ge-doe rond een stalletje 
met een kribbe waar de verlosser van 
de wereld in zou liggen; een moeder 
die hem in doeken wikkelt; een pa 
die niet echt de pa is; een hijgende os 
en ezel, massa’s engelen die jodelen 
over vrede op aarde en ook nog 
toesnellend uitschot van het veld met 
schapengeur dat, gek van blijdschap, 
komt aanrennen om de grote redder te 
begroeten “. Kan het nog zotter?

Goed voor te stellen
Computertechnici van vandaag, hippe 
jongeren omhelsd door en kroelend 
met hun glanzende gladde mobieltjes, 
mannen en vrouwen in maatkostuum 
achter hun bank- en kantoordesks, 
snelle jongens en meiden die zich 
naar de airport haasten voor hun 
zakenreizen ... ik kan me voorstellen 
dat zo’n kerstverhaal hen, áls ze het 
al kennen, niets zegt. ‘Leuk voor 
kleuters of dementerende bejaarden’, 
denken ze, ‘maar ik heb er geen enkele 
boodschap aan: Het enige wat ze er 
wellicht leuk aan vinden is dat zo’n 
verhaal hun in ieder geval een paar 
zwoele vrije dagjes met kaarslicht en 
lekker eten bezorgt.

Tipje van de sluier
Het is eerst en vooral van belang zich 
te realiseren dat het overbekende 
kerstverhaal deel uitmaakt van een 
ouverture van een veel grotere 
compositie die daarná pas van start 
gaat. Ik bedoel het bloedserieuze 
evangelie van Lucas. Zó serieus en 
vooruitstrevend dat wij het in onze 
moderne maatschappij, waarin 
we zoveel duurs en onbenulligs 
meezeulen, niet eens kunnen bevatten. 
Dáárvan is dat ‘malle’ kerstverhaal de 
ouverture. En zoals je bij een opera in 
de ouverture al speels en compact de 
thema’s kunt beluisteren die daarna 
in het grote werk - hier het Evangelie 
- breed uitgewerkt en tot klinken 
gebracht worden, zo ook hier. We 
noemen enkele thema’s die de beelden 
van dat kerstverhaal op voorhand 
oproepen.

Stal in het veld en kribbe
Natuurlijk laat Lucas Jezus buiten de 
bebouwde kom in een armzalige stal 
geboren worden. Hij is immers - zo zal 
het Evangelie straks breeduit vertellen 
- van onze voordeur weggeschopt. Die 
Jezus met z’n kritische opmerkingen 
over onze lifestyle verwensen wij toch 
naar de Mokerhei ... ! Terwijl hij nog 
in moeders schoot was, werd er al 
bij wijze van spreken geschreeuwd: 

‘Wegwezen jij, zie hem maar ergens 
anders kwijt te raken. Wij moeten 
hem niet! Wegwezen en gauw!’ De 
kribbe is beslist geen onschuldig ding. 
Het is de ruif, waar ook de moderne 
mens van nu zijn eten moet halen. Bij 
hém namelijk, zijn manier van leven, 
zijn mentaliteit! Deze mens die niet 
leefde voor zichzelf alleen, is het brood 
waarvan ook wij het moeten hebben, 
willen we hier ooit nog eens tot een 
ménselijke wereld komen.

Engelen en herders 
Op heel veel plekken in de wereld 
wordt de wens om vrede geuit. Maar 
het is wel steeds de vraag om wat voor 
vrede het dan gaat. Het kan een ego-
vrede zijn, vrede voor mij, voor ons volk; 
kortom de wens om zelf veilig te zijn 
en niets tekort te komen. De engelen 
boven de stal met hun mond vol van 
vrede, willen iedereen verkondigen dat 
je voor echte vrede, vrede voor jouzelf 
en de hele wereld, hier moet zijn, bij de 
gekruisigde en verrezen Jezus. Herders 
gingen in Lucas’ tijd door voor arm, 
onbeschaafd en min volk. Misschien 
waren ze dit ook zoals er voor ons 
zoveel minderwaardige mensen zijn. 
Maar Lucas wil met die spurt van 
de herders naar de stal ons aan het 
verstand brengen dat zulke mensen in 
feite beter dan wij begrijpen waar ze 
moeten wezen om méns te zijn. Het 
lijkt de moeite waard om na van deze 
wetenswaardigheden kennis genomen 
te hebben dat ‘malle kerstverhaal’ nog 
eens te lezen. Misschien onder het 
kerstdiner ... Smakelijk eten! 

Huub Schumacher, catecheet

Dat malle 
kerstverhaal
Met Kerstmis verstilt de drukke wereld een dag of wat omdat iedereen 
van de straat is en genoeglijk binnen bij kaarslicht zit. De meesten 
hebben maar weinig benul, vermoed ik, van waar het met het christelijke 
Kerstmis om gaat. Wat ze misschien nog wél weten is dat christenen 
dan ondersteboven zijn van een of ander mal verhaal (Lucas 2,1-21) 
over een zoetig kind in een stalletje waar engeltjes omheen dartelen, 
maar waar je - om dat nog zinnig te vinden - voor ‘uit de tijd’ moet zijn. 

Ebenezer Scrooge, 
zoals we hem 
jarenlang hebben 
kunnen ontmoeten 
tijdens het Dickens 
evenement in 
Brandevoort. 
F| ©Cofoto.

Soms zijn ze netjes bewaard gebleven. Nostalgische wenskaarten uit lang vervlogen tijden. Afzender en auteur zijn onbekend.
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Kerstprogramma 2022 
Damiaanparochie

Wij zijn dankbaar voor uw inzet en sympathie ten 
aanzien van onze parochie. Dank ook, als u ons 

financieel steunde. Laten we er samen opnieuw een 
inspirerend jaar van maken. Van harte wensen wij u 

vreugdevolle kerstdagen vol uren van bezinning en een 
gezegend nieuwjaar met veel goede voornemens! 

Damiaanparochie Helmond
Kerkbestuur en pastores

KERSTAVOND 
Goddelijke Voorzienigheid
17.00 uur Eucharistieviering m.m.v. 
Les Femmes pastoor Scheepers 

Luciakerk
19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. 
Edith Stein Koor pastoor Scheepers
21.00 uur Woord- en 
Communieviering Marjelein 
Verhoeven 

Trudokerk
17.00 uur Peuter/ Kleuter-
gebedsviering Marjelein Verhoeven 
19.00 uur Gezinsviering. Woord- en 
Communie Marjelein Verhoeven 
21.00 uur Eucharistieviering m.m.v. 
Les Femmes pastoor Scheepers 

EERSTE KERSTDAG
Luciakerk
10.00 uur Eucharistieviering m.m.v. 
Cantorij pastoor Scheepers 

Trudokerk
11.15 uur Eucharistieviering m.m.v. 
Damiaankoor pastoor Scheepers 

TWEEDE KERSTDAG 
Luciakerk
10.00 uur Eucharistieviering m.m.v. 
Cantorij pastoor Scheepers 

Trudokerk
11.15 uur Eucharistieviering m.m.v. 
Gregroriaanskoor pastoor Scheepers 

JAARWISSELING
17.00 uur Helmond-West pastoor 
Scheepers m.m.v. Arie Ketelaars
19.00 uur Luciakerk pastoor 
Scheepers m.m.v. Jan van de Beek
10.00 uur Luciakerk pastoor 
Scheepers m.m.v. Cantorij 
11.15 uur Trudokerk pastoor 
Scheepers m.m.v. Les Femmes

Zalig kerstfeest!

Uw kaars heeft gebrand

in parochieverband

het licht heeft geschenen

door middel van diegene

die liefde uitstraalden

en vreugde bepaalden.

Een lichtpuntje, vlammetjes

schapen en lammetjes;

Te midden van de Herder

gaan we verder

met licht verspreiden

mensen verblijden

bidden, zingend en gelovend

het nieuwe licht is veelbelovend!

Houd voor de laatste informatie over de vieringen met kerstmis onze website in 
de gaten: www.damiaanhelmond.nl


