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Pasen, Hemelvaart en Pinksteren: voor 
menigeen misschien wat ‘ongemakkelijke’ 
christelijke feestdagen. Want uit de dood 
verrijzen, naar de hemel opstijgen en het 
neerdalen van vurige tongen zijn geen 
alledaagse en begrijpelijke beelden. Toch 
kunnen ze boeiende inspiratiebronnen zijn, 
óók in onze tijd.

Van dankdag naar geboortefeest 
Oorspronkelijk waren de drie feesten 
gebeurtenissen die mensen als één geheel 
beleefden en vierden. Maar langzamerhand 
groeiden ze steeds verder uit elkaar en kwamen 
ze afzonderlijk op de kalender te staan. 

Ooit begonnen als een dankdag voor het 
gewas, zeven weken na Pasen, veranderde het 
Pinksterfeest langzaam van oogstfeest naar 

pelgrimsfeest. Vele eeuwen geleden kwamen 
talloze joodse pelgrims vijftig dagen na Pasen 
aan in Jeruzalem om daar met elkaar Pinksteren 
te vieren. En passant brachten ze dan na 
veertig dagen dikwijls ook een bezoek aan de 
Olijfberg om Jezus’ afscheid van zijn leerlingen 
(Hemelvaart) te gedenken. In de loop der jaren 
ontwikkelde Pinksteren zich voor christenen 
vooral tot een feest met een bijzondere en 
vreugdevolle inhoud: de geboorte van de kerk.

Vier klanken, één geheel 
Een ‘heilige’ geest; ‘heilig’ in de betekenis 
van helend, heil brengend, heel-makend. 
Geen vreemde talen, wel vier klanken en 
toch één geheel. Pinksteren reikt ons ook 
beelden van vuur en wind aan. Vuur is al sinds 
mensenheugenis van levensbelang. Vuur als 
warmte en licht voor elkaar. Vuur dat in je kan 

branden en jezelf vol vuur kan maken, je in 
vuur en vlam kan zetten. Vurige tongen, vol 
passie en elan naar elkaar uitspreken waarvoor 
je wilt gaan, wat je voor ogen staat, wat je 
van binnenuit drijft. Net zoals adem en wind: 
weliswaar onzichtbaar, maar ze gaan als het 
ware dwars door je heen, verfrissen en zetten 
je in beweging. Zo bekeken kan Pinksteren 
een authentieke inspiratiebron zijn voor onze 
parochie.

Aggiornamento
Sinds het eerste Pinksterfeest heeft de kerk 
vele opvolgers van Petrus als leiders gekend. 
Alle pausen drukten hun eigen stempel op 
hun pontificaat. Gemeenschappelijk voor allen 
van hen was een voorafgaand conclaaf. Maar 
een concilie… lang niet alle pausen riepen zo’n 
mondiaal kerkelijk beraad bijeen. Het is een 

van de grote verdiensten van paus Johannes 
XXIII geweest dat hij dat eind 1962 wél deed: 
een oproep om de kerk bij de tijd te brengen. 

Helaas heeft hij het einde van die 
kerkvergadering niet meer mogen meemaken, 
want hij overleed nu bijna zestig jaar geleden, 
op 3 juni 1963: eerste Pinksterdag. Zijn oproep 
om de kerk te moderniseren en net als de 
leerlingen van Jezus met Pinksteren naar buiten 
te treden is nu dus bijna een halve eeuw oud. 

En eigenlijk klinkt deze oproep momenteel 
nog indringender dan ooit tevoren. Een 
boeiende uitdaging voor de nieuwe kerkelijke 
opperherder in Vaticaanstad: zet de ramen 
wijd open!

Jan Simons

In vuur en vlam 
voor elkaar

Beelden van vuur en wind… F| ©Archief Cofoto 
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Natuursteenbedrijf 
Stassar B.V.
Lage dijk 2
5705 BZ HELMOND

Tel.  0492 - 52 37 82
Fax. 0492 - 52 20 57 
Info@stassarbv.nl
www.stassarbv.nl

Gespecialiseerd in 
klassieke en eigentijdse 
grafmonumenten. Grote 

keus in modellen en 
materialen. We helpen 
u graag met uw eigen 

ontwerp of idee.
T 040 - 281 35 69 • www.kluijtmansnatuursteen.nl

Kluijtmans
natuursteen
natuursteen • grafmonumenten

‘Bewegen is gezond’ dat weten 
we allemaal en daarom maken we 
ook vaker een rondje in onze wijk, 
onze buurt of onze parochie. Je 
kunt daarbij een verrassende ont-
moeting hebben. In onze parochie 
kan dat bijvoorbeeld in Brande-
voort aan de Sint Antoniusweg.

Lambertuseind 
Aan het einde van Brandevoort ligt 
de Sint Antoniusweg. Aan deze weg 
ligt ook een bosachtig perceel grond 
van een goede 800 m2. Volgens de 
overleveringen is het bosperceel 
in het verleden Lambertuseind ge-
noemd. Dit lapje grond huurt het Sint 
Antonius Abt gilde uit Mierlo-Hout 
voor het bedrag van twee gulden 
vijftig per jaar. Daarmee heeft het gil-
de grond en heeft ze een plaats om 
haar schutsboom te plaatsen. 

Op 4 mei 1967 lezen we in het Hel-
monds Dagblad ‘Nu hoor ik notabe-
ne dat het terrein niet meer aan de 

veiligheidsvoorschriften zou voldoen 
en dat er niet meer op de “puist” 
geschoten mag worden’. Zodoende 
moet het Houtse gilde van Sint An-
tonius Abt van armoe naar de gilde-
broeders in Mierlo toe om daar de 
Oranjefeesten te verschieten.

Oorspronkelijk staat er in het bosper-
ceel een kleine kapel die toegewijd is 
aan Sint Lambertus, vandaar de be-
naming Lambertuseind, een naam 
die niet meer gebruikt wordt. Er-
gens in het midden van de zestiende 
eeuw wordt de kapel buiten gebruik 
gesteld, de  raakt deze in verval en 
wordt ze uiteindelijk gesloopt. Wat 
er rest is een stuk grond waar eeu-
wen later, tot 1967 het gilde Sint An-
tonius Abt haar schietterrein heeft.

Enkele topografische namen in 
Brandevoort herinneren nog aan 
het gilde-verleden, Zo is er de straat 
Schutsboom, de Sint Antoniusweg 
en het Antoniusbosje.

De kapel   
Jaren later, nu het bosperceel geen 
dienst meer doet als schietterrein 
gaan er binnen het gilde stemmen op 
om daar als zichtbare herinnering een 
kleine kapel te bouwen. Men wil heel 
graag het verleden zichtbaar maken 
en levend houden. Links en rechts 
worden er verschillende contacten 
gelegd met de gemeente Mierlo en 
de parochie van Sint Lucia in Mierlo. 
(Immers het bosperceel lag toen nog 
in de gemeente Mierlo.) In het voor-
jaar van 1962 is het zover en de gil-
debroeders kunnen aan de slag gaan. 
Allereerst worden het grondwerk en 
de fundering voor de kapel gestort. 

Ongetwijfeld is er ook goed gezorgd 
voor ‘de inwendige mens’, immers 
het gilde Sint Antonius Abt kent als 
één van de weinige gilden in Kring 
Peelland marketentsters. Ook zal het 
bereiken van het hoogste punt niet 
ongemerkt voorbij gegaan zijn, het 
pannenbier zal rijkelijk vloeien. De 

kapel meet zo’n twee meter bij an-
derhalve meter en is ongeveer drie 
meter hoog. De kapel is gemaakt van 
een handvorm baksteen in verschil-
lende kleurstellingen. Om hert raam-
werk, met daarachter een afbeelding 
van Sint Antonius en aan de zijkant, 
net onder de dakpannen zij elemen-
ten van hardsteen gebruikt.

Op het kapelletje herinnert een pla-
quette aan de inzegening ervan op 
25 november 1962 door pastoor 
Verbeek en de her-ingebruikname 
door burgemeester Berkhout van 
Mierlo en pastoor van de Laar van 
Mierlo-Hout in 1992. 

Sinds een paar jaar heeft het gilde 
Sint Antonius Abt een vervlogen 
traditie in ere hersteld. Dan trekt het 
gilde in vol ornaat met de pastoor 
van de Damiaan parochie vanuit 
de Sint Luciakerk in Mierlo-Hout op 
naar het kapelletje aan de Sint Anto-
niusweg waar de eucharistieviering 

plaatsvindt. Na afloop blijft men nog 
gezellig bij elkaar om de contacten 
tussen de bewoners van de parochie 
te verstevigen.

In 2023 zal dit plaatsvinden op zater-
dagavond 13 mei 2023 om 19.00 uur. 
Jullie zijn allemaal bij deze uitgeno-
digd en meer dan van harte welkom. 
Neem zelf wel een stoeltje mee!

Een toekomstwens 
Natuurlijk is het mooi dat er op de 
grens van Mierlo-Hout en Brande-
voort een plek is die ons herinnert 
aan ‘het Rooms verleden’, maar 
hoe mooi zal het zijn als er ergens 
in Brandevoort echt een plaats zal 
zijn waar men even stil kan zijn, een 
kaarsje kan opsteken of een gebedje 
kan opzeggen?

Maarten Janssen
(Met dank aan het gilde 
Sint Antonius Abt Mierlo-Hout 
voor de gegeven informatie)

Aan de wandel in onze parochie
De kapel in het “Antoniusbosje”. F| ©Commissie Historisch Bewustzijn Wijkraad
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Heb ik net een column aangele-
verd, ontspint zich onder de ‘ka-
tholieke mama’s’ op Facebook een 
rel die mij eveneens bijzonder aan 
het hart gaat: velen van hen krij-
gen vervelende opmerkingen van 
parochianen omdat ze hun kleine 
kinderen meenemen naar de mis. 
De moeders hebben zelfs de bis-
schoppenconferentie een brief ge-
schreven, omdat het ze zo hoog zit.

Nu zijn mijn kinderen inmiddels geen 
kleine dreutelkeutels meer, maar heu-
se tieners die prima stil kunnen zitten. 
Zo’n slordige veertien jaar geleden 
hadden wij exact dezelfde strijd, die 
zelfs tot in de lezersrubriek van het 
KN tot een clash kwam en blijkbaar 
nog steeds actueel is. Je zou toch den-
ken dat iedere weldenkende katholiek 
een vreugdedansje doet als er wéér 
een jong, fris gezinnetje op zondag-
morgen de kerk komt binnegereden 
met wandelwagen en buggy? Wat 
mij betreft hebben de dienstdoende 
ouders aan het eind van de mis so-
wieso een certificaat van bijzondere 
moed en heiligheid verdiend. 

Want behalve het weerstaan van 
eventuele boze blikken, vergt het 
een stap in geloof om als jonge ou-
ders naar de mis te gaan. De inhoud 
van de mis ontgaat je namelijk voor 
99%. De verleiding om niet te gaan is 
dan ook even zo groot. Het gros van 
de mis ben je namelijk hard aan het 
werk om je grut stil en bezig te hou-
den: met zachte speeltjes die geen 
geluid maken als ze op de grond val-
len en rozijntjes om de mondjes stil 
te houden. 

Een moeder zei: “Het voelt voor mij 
echt als armoede als ik alweer niet 
heb kunnen luisteren en bidden. Het 
is net een grote mislukking. Maar 
goed, ik geef alles wat ik heb, net 
als de arme weduwe die haar laat-
ste geld gaf.” Ik geloof zeker dat de 
Heer, die Zelf deze prachtige kind-
jes aan deze ouders heeft gegeven, 
hen zegent. Minder aandacht voor 
wat er gezegd wordt tijdens die mis 
belet Hem echt niet om vaders en 
moeders overvloedig van genade te 
voorzien, zeker als ze zijn Lichaam en 
Bloed ontvangen in de Eucharistie. 

In de parochie hier in Houston zit ie-
dere zondag, gedurende elk van de 
acht missen, de kerk tot de nok toe 
vol met alle generaties en dus ook 
met massa’s jonge gezinnen. Zelfs 
pasgeboren baby’tjes worden een 
hele mis lang op de arm gehouden 
door hun ouders. En nee, er is geen 
crèche of kinderwoorddienst. Er is 
wel een kerkportaal met tv schermen 
waar je de mis prima kan volgen 
mocht je peuter besloten hebben om 
hard te gaan krijsen. Toch zijn er ook 
altijd wel een paar in de kerk die ge-
luid produceren. Niemand reageert, 
niemand kijkt om, niemand zegt er 
wat van. Ook niet tijdens de schit-
terende wekelijkse preek van Father 
Christopher, de pastoor. Ik denk dat 
het komt omdat katholieken hier als 
adagium hebben: ‘If you don’t hear 
crying, the Church is dying’ (als je 
geen gehuil hoort, sterft de Kerk). 

Misschien moeten we dat op onze 
kerkdeuren spijkeren. 

Brechje Loenen

Kinderen in de kerk

Kinderwijsheid
Teun vraagt op een zonnige zondag uit het niets: “Mama, is Sinterklaas 
getrouwd?” Mama antwoordt: “Nee, want Sinterklaas is een bisschop.” 
“Wat is een bisschop?” “Een soort van leidinggevende van de pastoor”, 
antwoordt mama. “Oh!”, zegt Teun, “dus Sinterklaas is de baas van pas-
toor Pieter!”

Opa Wim bouwt samen met zijn kleinzoon een mi-
niatuurdorpje. Natuurlijk komt daar ook een kerkje in. 
Vraagt opa aan zijn kleinzoon: “Weet je eigenlijk wat ze 
daar doen?” “Zeker”, zegt zijn kleinzoon, “baby’s wassen.”

Stuive
Het jochie voor me bij de kassa heeft twee blikjes cola van 52 cent per stuk. 
“Dat wordt één euro en vijf cent”, zegt de caissière. Hij kijkt bedremmeld naar 
de euro die hij zo stevig in zijn vuistje had geklemd. “Dat is tekort”, zegt de 
caissière, “ga eerst maar huis een stuiver halen.” Ik had het jochie natuurlijk vijf 
cent kunnen geven, maar ik had een beter plan. Net voordat hij naar huis wil 
rennen, houd ik hem tegen. “Koop één blikje!”, zeg ik tegen hem. “Nee, want 
mijn broertje wil ook een blikje cola.” “Vertrouw me maar”, zeg ik met een 
glimlach. Hij zet een blikje op de band. “Dat is vijftig cent”, zegt de caissière, die 
nog niets vermoedt. Ze geeft hem een muntje van vijftig cent als wisselgeld. 
“Nou kun je ook het tweede blikje kopen”, zeg ik. Hij lacht zijn tanden bloot. 
Daarna moet ik afrekenen. De caissière lacht niet naar me. “Dat is 18,05 euro”, 
zegt ze bits. Ik pak een biljet van 20 euro. “Wil je een stuiver erbij?”, vraag ik.

Erwin Witteveen in NRC 

Moeilijke dagen
“Vandaag was een Moeilijke Dag,” zei Pooh.
Er was een pauze.
“Wil je erover praten?” vroeg Knorretje.
“Nee,” zei Pooh na een tijdje. “Nee, ik denk niet dat ik dat wil.”
“Dat is oké,” zei Knorretje, en hij ging naast zijn vriend zitten.

“Wat doe je nu?” vroeg Pooh.
“Niets eigenlijk,” zei Knorretje. “Maar ik weet wat Moeilijke Dagen zijn. En ik 
wil daar meestal ook niet over praten, op zo’n Moeilijke Dag.
“Maar weet je,” vervolgde Knorretje, “Moeilijke Dagen zijn zoveel makkelijker 
wanneer je weet dat er iemand voor je is. En ik zal er altijd zijn voor jou, Pooh.”
En Pooh zat daar zomaar wat te zitten, zijn heel Moeilijke Dag door zijn hoofd 
te malen, terwijl stevige, betrouwbare Knorretje zwijgend naast hem zat, te 
bengelen met zijn korte beentjes…. En Pooh bedacht dat zijn beste vriend 
overschot van gelijk had. Met heel veel liefdevolle gedachten voor iedereen 
die een Moeilijke Dag heeft.
Hopelijk is er altijd een Knorretje in de buurt…

06-18938912 | bezorging@deloop.eu

OOK ONZE 
BEZORGER WORDEN 
IN HELMOND-NOORD?

• Op 9 april kun je paaseieren 
komen zoeken in de pastoriet-
uin na de Eucharistieviering van 
10.00 uur.
• Op zondag 25 juni is er als af-
sluiting van het werkjaar in de 
parochie een parochiepicknick. 
Deze zal gehouden worden 
aansluitend aan de Eucharistie-
viering van 11.15 uur in de St. 
Trudokerk 
• Zondag 3 september is er om 
10.00 uur een openluchtmis on-
der de markthal in Brandevoort

Save the dateDe wonderlijke 7 
Vraag je je als ouder wel eens af: 
hoe ga ik het geloof aan mijn kin-
deren meegeven? Rond die vraag 
gaan we samen op reis, all inclu-
sive, naar een ander ‘land’ (Mu-
seum Orientalis Nijmegen).

Wie van jullie gaat er mee?
De reis vindt plaats op zaterdag 1 juli 
2023. Voor 5 euro p.p. word je in je 
parochie opgehaald met de bus en 
reizen we samen naar Nijmegen 

waar ons een interactief, gezellig 
en leerzaam programma geboden 
wordt. Ga samen met ons op weg! 
Inschrijven kun je doen via: www.
huisvoordepelgrim.nl/reisaanbod/
wonderlijke-7 

Als je je hebt ingeschreven is het fijn 
als je dit doorgeeft aan Marjelein 
Verhoeven mverhoeven@damiaan-
helmond.nl. Bij haar kun je ook te-
recht voor meer informatie.
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www.thijssenhoveniers.nl

a a n l e g  •  o n d e r h o u d  •  b e s t r a t i n g

gasthuisstraat 25 5708 hh stiphout (t) 0492 382499
(M) 06 22571611 (e) info@thijssenhoveniers.nl

HELMOND 0492 - 661 884
 INFO@HEUVEL.NL

EINDHOVEN 040-7820849
EINDHOVEN@HEUVEL.NL

Maak kennis met onze woningmakelaars

HEUVEL.NL • WÉRKT VOOR U 

VERKOCHT
Parnassiasingel 5

Rivierensingel 476

Schelvisstraat 8*onze makelaar licht dit graag bij u thuis toe.

UW WONING 
 VERKOPEN?

UW WONING EXTRA

ONDER DE AANDACHT 

ZOWEL IN HELMOND 

ALS IN EINDHOVEN

Als groot kantoor met een 

breed netwerk hebben wij 

de BESTE kopers voor u in 

het vizier! Overweegt u uw 

woning te verkopen? 

Neem eens contact met 

ons op voor een vrijblijvende 

waardebepaling én profiteer 

van onze aanbieding*
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“Sinds 1965”

Helmond T. 0492-552666

“DE STER” 
SCHOONMAAKBEDRIJF

HELMOND             SINDS 1965

Dagelijks onderhoud

Eénmalig schoonmaakwerk

✩ Kantine werkzaamheden

✩ Glas- en gevelonderhoud

✩ Industriële reiniging

✩ Nieuwbouw opleveringen

 Vossenbeemd 108, Helmond       Tel.: (0492) 55 26 66

Wethouder den Oudenstraat 4, Helmond 
info@bremink.nl • www.bremink.nl  
0492 317420

• Administratieve 
 dienstverlening

• Fiscale dienstverlening

• Starterbegeleiding

Op verzoek van enkele parochianen zullen 
we op zondag 2 juli aansluitend aan de H. 
Mis van 11.15 uur in de st. Trudokerk van 
Stiphout een autozegening houden. We 
noemen het een autozegening maar ook 
andere voertuigen zijn natuurlijk welkom. 
Een autozegening is niets nieuws. Het is 
een oud en goed gebruik om Gods Zegen 
te vragen over onze vervoersmiddelen. 

Een heel aantal parochies kent een jaarlijks 
ritueel waarbij men Gods Zegen vraagt over 
het voertuig en de verplaatsingen die men 
met die auto, moto of ander voertuig zal 
ondernemen.
Zo een zegening van voertuigen is heel 
Bijbels. De hele Bijbelse geschiedenis zien we 
hoe het volk van God vraagt met hen mee 
te trekken. Als we komen om ons voertuig te 
laten zegenen, vragen we God met ons mee 
te gaan. Het doet me denken aan het mooie 
kerklied: “Ga met ons mee, trek lichtend 
ons vooruit naar tijd en land, door U ooit 
aangeduid…Ga mee met ons, wie zijn we 
zonder U ?”
In het zegeningsgebed bidt de priester 
dat zij die van het voertuig gebruik maken 
“of zij ermee naar hun werk of naar hun 
ontspanning gaan – onderweg altijd Christus 
bij zich weten als hun metgezel”. Er wordt 
in het zegeningsgebed ook nog om twee 
andere dingen gebeden. Er wordt God 
gebeden dat allen die het voertuig gebruiken 
“hun reis veilig en zonder zorg volbrengen”. Er 
wordt God ook gebeden dat de bestuurders 
hun verantwoordelijkheid zouden nemen 

in het verkeer en niet wild en roekeloos 
zijn. Letterlijk wordt in het gebed voor de 
bestuurders gebeden dat ze “door hun 
voorzichtigheid instaan voor de veiligheid 
van anderen”.
Een tijd geleden vertelde mij iemand dat ze 
een verkeersongeluk had gehad, ook al was 
haar auto gezegend maar langs de andere 
kant zei ze: “Het had ook allemaal veel erger 
kunnen aflopen”.  Een autozegening is geen 
garantie dat je geen ongelukken zult hebben. 
Je hoeft daarom niet – na de autozegening 
-  je ongevallenverzekering op te zeggen. Je 
voertuig laten zegenen mag je wel sterken in 
de zekerheid dat we er niet alleen voor staan. 
De kern van de zegening vinden we in het 
openingswoord van de zegening: “Christus, 
de Zoon van God, is in de wereld gekomen 
om de verstrooide kinderen van God samen 
te brengen. Daarom lijkt alles wat er toe leidt 
om de mensen dichter bij elkaar te brengen, 
te beantwoorden aan de bedoeling van God. 
Want voor hen die door bergen of water 
gescheiden worden, of voor hen die door 
een grote afstand van elkaar verwijderd 
wonen, wordt de scheiding opgeheven en 
zij worden bijeengebracht… door nieuwe 
vindingen om mensen te vervoeren. Laten 
wij derhalve de Heer aanroepen dat Hij zijn 
zegen schenkt aan hen, die dit werk tot stand 
hebben gebracht en dat Hij allen, die van dit 
resultaat gebruik maken, met zijn genade en 
hulp beschermt”.
Misschien is deze autozegening een 
gelegenheid om ook uw voertuig eens te 
laten zegenen…

Autozegening  
Ook andere voertuigen zijn natuurlijk welkom bij de autozegening. F| Damiaanparochie
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Ondanks de successen van vo-
rig jaar, zijn er nog veel meer aan-
dachtspunten die onderhanden ge-
nomen moeten worden. Vandaar 
dat KASH Jongerenprojecten zich 
opnieuw inzet voor het verbeteren 
van leefomstandigheden in Kenia. 
Ook hier worden verschillende ac-
ties voor gehouden.

Paaslunch   
Zo ook de Paaslunch. Op zater-
dag 8 april biedt KASH van 12:00 
tot 14:00u een compleet verzorgde 
Paaslunch aan. De lunch vindt plaatst 
in de Bethlehemkerk in Helmond, 
Sperwerstraat 2.  De kosten voor de 
lunch zijn €17,50 p.p. Alle opbreng-
sten gaan naar KASH Jongerenpro-
jecten. We vragen u om van tevoren 
aan te melden via Kashjongeren@
gmail.com 

We hopen u te mogen verwelko-
men op 8 april, tot dan! 

In de zomer van 2022 zijn de jonge-
ren van KASH (Kerken, Asten, So-
meren & Helmond) naar een kinder-
revalidatiekliniek in Mombasa, Kenia 
afgereisd. Voor deze jongeren-werk-
reis hadden de deelnemers veel geld 
bij elkaar gespaard door middel van 
georganiseerde acties in de regio. 
Dankzij alle opbrengsten kon er een 
therapeutisch zwembad aangelegd 
worden in de kliniek, wat kinderen 
met fysieke beperkingen de moge-
lijkheid biedt om soepel in het water 
te bewegen. Dit ontspant de spieren 
en verkort de revalidatietijd in de kli-
niek. Met het restant van het budget 
is er ook een zonneboiler-systeem 
aangelegd voor een betrouwbare 
warmwatervoorziening.

Gezamenlijk evenement: 
Plantjesmarkt, 
13 mei 13.00-17.00 uur  
Mede dankzij de uitgesproken steun 
van de Damiaan Parochie en de 
Protestantse Gemeente Helmond-
Asten-Someren is dit project een 
enorm succes geworden. KASH Jon-
gerenprojecten wilt deze lijn graag 
doortrekken, samen met alle betrok-
ken partijen. Er zullen er meer geza-
menlijke acties komen, met als doel 
om mensen met elkaar te verbinden, 
barmhartigheid uit te dragen en om 
geld te verzamelen voor nieuwe pro-
jecten in Kenia. Daarom organiseren 
de jongerengroepen van KASH en 
de Damiaan Parochie op zaterdag 
13 mei een plantjesmarkt in de pas-
torietuin van de Sint-Trudokerk in 
Stiphout. Tussen 13.00u en 17.00 uur 
bent u van harte welkom in de tuin, 
die tijdelijk omgedoopt wordt tot de 
‘Tuin van Verbinding’. 

Tijdens deze middag kunt u allerlei 
planten aantreffen, denk aan bies-
look, peterselie, tijm, aardbeien, munt 
en meer! We maken er samen een 
gezellige dag van en er zal uiteraard 
ook koffie en thee geschonken wor-
den. Alle opbrengsten van deze actie 
zijn bestemd voor het goede doel.   

Wij hopen u te mogen verwelko-
men op 13 mei. Tot dan! Bij eventu-
ele vragen, neem gerust contact op 
met:
KASH Jongerenprojecten 
E-mail: kashjongeren@gmail.com
Website: kashjongerenprojecten.nl 
Fotografie: Kash Jongerenprojecten 

In de zomer van 2022 zijn wij, KASH Jongerenprojecten, naar Kenia 
Mombassa geweest. We hebben hier door middel van het houden van 
acties in Nederland een therapeutisch bad kunnen aanleggen in een 
revalidatiekliniek voor kinderen. Het bad biedt kinderen de mogelijkheid 
zich beter en soepeler te bewegen en wordt actief gebruikt binnen de 
fysiotherapie. Ook hebben we succesvol meerdere zonneboilers aan 
kunnen leggen, waardoor er door heel de kliniek warm water gebruikt 
kan worden. 

Damiaan Parochie en KASH Jongerenprojecten bundelen de krachten 

DAMIAANPAROCHIE HELMOND

www.kashjongerenprojecten.nl
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100 communicantjes is veel. Zoveel, 
dat sommigen hun hoofd schudden. 
Ze geloven er niet zo hard in.
 ‘Dat doen ze maar om de cadeau-
tjes!’ hoor ik ze denken, en vaak 
zeggen ze het ook. Ik begrijp de 
opmerking wel. Voor sommige kin-
deren is de communie het tweede 
bezoek aan de kerk sinds hun doop.  

Je kunt het echter ook heel anders 
zien. Je kunt ook zeggen dat de eer-
ste communie een sacrament is, een 
feest, dat ook door moderne mensen 
wordt gewaardeerd. Het hoort tot 
de tradities die de stormen van de 
tijd overleven. Het spreekt sterk tot 
de verbeelding, ook van moderne 
mensen.

Vergeten we niet dat er tijden zijn 
geweest waarin gelovigen zich ver-
heugden op de zondag, waarin ze 
zich met plezier in hun ‘s zondagse 
kleren hesen om elkaar in de kerk 
te ontmoeten, om muziek te horen 
en onder de indruk te komen van 
de plechtigheid. Ik denk dat alle vie-
ringen die vroeger op massale deel-

name konden rekenen ooit beleefd 
zijn als iets dat in de mode was en 
waar je absoluut bij wilde zijn. Pas 
toen de tijden veranderden en be-
paalde geloofspraktijken niet meer 
bij het levensgevoel pasten, ontstond 
de neiging om ze te verplichten. Toen 
werd het “mógen” een “móeten”. 
Toen werd de bevrijding een last en 
het feest een straf.
Zo valt het de meeste mensen zwaar 
om tussen televisie en computer, 
massaconcerten, sportclubs en ‘druk-
druk-druk’, de kerk een plek te geven 
in hun dagelijks leven. Voor Jezus’ 
boodschap is er wel gehoor, maar de 
vormen van samenzijn, van vertellen 
en luisteren moeten bij de tijd wor-
den gebracht. De overdracht van het 
geloof is in een crisis. En temidden 
van deze tumultueuze veranderin-
gen blijft de eerste communie over-
eind. De kinderen laten wij in een 
hartverwarmend feest voelen dat ze 
de moeite waard zijn, dat ze voor ons 
heilig zijn, dat ze Gods kinderen zijn 
en dat ze bij de grote mensen horen. 
We brengen met hen God aan het 

licht als we brood delen. We koeste-
ren de verhalen van Jezus, niet om er 
macht mee uit te oefenen, maar om-
dat we van die verhalen houden. Dat 
allemaal heeft de communie in zich. 
We moeten dus niet de kinderen er-
van afhouden om naar Jezus’ tafel te 
komen. Maar we zouden de andere 
kerkelijke samenkomsten een beetje 
op die communie moeten laten lij-
ken. We moeten van de populariteit 
van de eerste communie iets leren: 
van het feestelijke, het spontane, van 
de eenvoud van het gebaar en de 
ruimte die er voor kinderen is. 
Jezus beloofde zijn volgelingen, dat 
zij Gods liefde zouden voelen. En 
dat precies is ook onze opdracht: 
de mensen laten ondervinden dat 
God hen welkom heet aan zijn tafel. 
God begrijpt hoe moeilijk het leven 
kan zijn en Hij veroordeelt niemand. 
Iedereen is onvoorwaardelijk wel-
kom: de zondaars voorop. Maar aan 
schreeuwers langs de kant heeft Je-
zus een broertje dood.

Anna Kruse

Wandeling vormelingen
Verslag van 18 maart 2023

’s morgens om 8.30 uur is het al 
een drukte van belang in de pas-
torie bij de St. Trudokerk. Vorme-
lingen, ouders, werkgroepleden, 
pastoor Pieter Scheepers, pasto-
raal werker Marjelein Verhoeven 
en vrijwilligers van Pelgrimeren 
voor de Jeugd komen binnen. Ie-
dereen is goed voorbereid – goede 
schoenen, proviand voor onder-
weg en een jas tegen de regen. 
Maar gelukkig schijnt de zon en is 
het perfect weer voor een mooie 
wandeling.

De vrijwilligers die vandaag met ons 
op pad gaan stellen zich voor. De 
meesten hebben zijn al eens of meer-
dere keren naar Santiago de Com-
postella gelopen, maar allemaal heb-
ben ze veel wandelkilometers in de 
benen en weten ze welke uitdagin-
gen je onderweg kunt tegenkomen.
Om klokslag 9.00 uur vertrekt het 
eerste groepje. De andere groepjes 

volgen snel op ongeveer 100 tot 150 
meter van elkaar. De route loopt van-
uit Stiphout, via de bossen richting het 
Vincent van Goghkerkje in Nuenen. 
Onderweg maken we nader kennis 
met elkaar (ook de volwassenen die 
mee gaan krijgen een begeleider) 
en praten we over onderwerpen die 
ons bezighouden. In het bos hebben 
we een korte pauze om wat te eten 
en te drinken en we vervolgen onze 

weg over het vleermuizenpad wat de 
St. Trudokerk en het Van Goghkerkje 
met elkaar verbinden.
Rond 11.00 uur zijn we bij het Van 
Goghkerkje en worden we hartelijk 
ontvangen door één van de gasthe-
ren. Hij verteld kort de geschiedenis 
van het kerkje – het is een water-
staatskerkje en de vader van Vincent 
van Gogh was er dominee. Daarna 
gaan we in een kring staan en ge-
ven een kaars door en zeggen onze 
buurman/ buurvrouw een goede 
wens toe. Na deze korte ceremo-
nie vertrekken we weer in dezelfde 
groepjes terug naar Stiphout. 

De gesprekken verdiepen zich ver-
der en we komen rond 13.00 uur 
aan in Stiphout waar we gezamen-
lijk lunchen. Iedereen is moe, maar 
enthousiast over deze wandeling en 
de gesprekken in de groepen. We 
sluiten de dag af door onze steen 
(wat zou je graag willen achterlaten 

– verwijzend naar het ijzeren kruis 
op de route naar Santiago waar veel 
stenen worden achtergelaten) bij het 
Mariabeeld in de St. Trudokerk te 
leggen en ook steken we nog ieder 
twee kaarsjes aan: ééntje voor jezelf 
en de ander voor iemand die het 

goed kan gebruiken. Tot slot krijgen 
alle vormelingen nog een pelgrims-
bewijs uitgereikt en gaan moe, maar 
voldaan naar huis. Zoals één van de 
vormelingen zo treffend omschreef: 
‘echt een hele fijne dag met allemaal 
gezellige mensen!’

F| ©Marjelijn Verhoeven

F| ©Marjelijn Verhoeven

Het feest van de 
eerste communie  

Wie mij liefheeft zal ervaren dat God van hem houdt’, zei Jezus in het evangelie. 
De parochies van ons bisdom zitten op dit moment midden in alle Communievieringen. 
Ook in onze parochie gaan  weer veel kinderen hun Eerste Heilige Communie ontvangen.

F| ©Damiaanparochie

F| ©Damiaanparochie
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Als de kerkklok van het Italiaanse 
dorp ’s middags om twaalf uur een 
melodietje klingelt, zingen mijn 
moeder en ik als vanzelf mee.

“Te Lourdes op de berg
verscheen in een grot
vol glanzende luister
de Moeder van God.” 

Vol ganzen en luizen, verstond ik als 
kind en daar vond ik niets geks aan. 
Maria verscheen het liefst aan een-
voudige herderinnetjes. Hoewel ik 
er persoonlijk geen kende, woonden 
die ongetwijfeld in grotten vol gan-
zen en luizen. De Moeder van God 
zou aan al die ellende wel gauw een 
einde maken, wist ik zeker.
“Het is mei”, zegt mijn moeder, “daar-
om spelen ze dit liedje natuurlijk.” 
“Mariamaand”, zeg ik.
Voor zoekgeraakte sieraden en 
sleutels wenden wij ons tot de Hei-
lige Antonius. We roepen de Heilige 
Anna aan voor vriendinnen die maar 
niet aan de man willen geraken, en 
bidden tot de Heilige Rita voor ‘ho-
peloze zaken’ van uiteenlopende 
aard. Maar van het hele regiment 
heiligen dat ons ter beschikking staat, 
is Maria de onbetwiste aanvoerster.

Mijn oma liep nogal weg met de 
Heilige Maagd. Vandaar waarschijn-
lijk dat ook mijn vader een toegewijd 
aanhanger was. In de meimaand 
trommelde hij mijn moeder, mijn 
zussen en mij alle zondagen om 
zeven uur uit bed, zodat we in het 
nabijgelegen Handel naar de mis 
konden. Handel was dan wel geen 
Lourdes, maar Maria was ook daar 
ooit verschenen. Bovendien konden 
we op de fiets.

De kans dat ik de verschijning zou 
krijgen waar ik als kind zo vurig om 
bad, leek me in Handel groter dan 
thuis. Tegelijkertijd vreesde ik dat ik, 
in tegenstelling tot mijn grote voor-
beeld Bernadette van Lourdes, de 
zaak zou verpesten als het zover was. 
Zou je net zien dat ik de verkeerde 
kant op zat te kijken op het moment 
dat Maria, gezeten op een wolk, hei-
lig naar mij zou zwaaien.

“Ik word protestant”, meldde ik een 
paar jaar later tijdens het avondeten. 
Bij geschiedenis had ik gehoord over 
de misstanden in de katholieke kerk 
en hoe Luther en Calvijn de zaak bij 
de wortels hadden aangepakt. “En o 
ja, dat Maria de Moeder van God zou 
zijn, dat is ook niet helemaal waar.” 

Mijn vaders vork bleef hangen voor 
zijn open mond. “Protestant?”, bracht 
hij uit. “Dat denk ik toch niet!” Mijn 
vader nam maatregelen. Hij betaalde 
de kerkbijdrage voor de rest van mijn 
leven in het vooruit, en ook die voor 
de kinderen die ik misschien ooit zou 
krijgen. “Zo”, zei hij tevreden toen hij 
terugkwam van de pastoor.
Die meimaand fietste ik niet meer 
mee naar Handel.

In elke kerk die we hier in Italië bin-
nenlopen, rennen zoon en dochter af 
op het Mariabeeld.
Mijn moeder heeft altijd wel ergens 
een paar euro voor kaarsen. 
“Voor opa”, zeggen we dan. Vroom 
vouwen we een paar tellen onze 
handen.
Vanaf een wolk zie ik mijn vader 
glimlachen.

Anniek van den Brand

Allemaal familie

Ondertussen in de parochie
• Hebben drie kinderen uit hetzelfde gezin zich voor-
bereid op hun doop, Eerste Communie en Vormsel. 
Zij zullen deze sacramenten ontvangen tijdens de 
paaswake op 8 april om 19.00 uur in de St. Lucia-
kerk. Tijdens deze viering zullen ook twee tieners het 
Vormsel ontvangen;

• Hebben 26 kinderen zich voorbereid op hun Eerste 
Communie. Tien kinderen ontvangen hun Eerste H. 
Communie ontvangen op zaterdag 15 april om 11.00 
uur in de St. Trudokerk en 16 kinderen ontvangen hun 
Eerste Communie op zaterdag 22 april om 11.00 uur 
in de St. Luciakerk;

• Is er ook tijdens vieringen in de St. Trudokerk in Stip-
hout kinderkerk (kinderwoorddienst). Op de eerste 
en derde zondag van de maand krijgen kinderen in 
hun eigen taal uitleg over het Evangelieverhaal van 
de zondag. Samen met enthousiaste vrijwilligers gaan 
ze luisteren naar het verhaal, praten ze er samen over 
wat het voor hen kan betekenen en bouwen of knut-

selen samen of doen een spel;
• Zijn 18 tieners zich aan het voorbereiden op het 
Vormsel dat zij gaan ontvangen op 27 mei om 19.00 
uur in de St. Luciakerk;

• Bij Crossroads willen we met enthousiaste tieners 
en jongeren samenkomen om samen te eten en met 
elkaar te praten over onderwerpen vanuit het geloof 
en de het leven van de tieners en jongeren (meer 
informatie en/ of aanmelden Marjelein Verhoeven 
mverhoeven@damiaanhelmond.nl)

Dit jaar zijn worden de Wereld 
Jongeren Dagen (WJD) georgani-
seerd in Lissabon van 1 t/m 6 au-
gustus. Een bijzonder evenement, 
waar ik zelf goede herinneringen 
aan heb! We gaan terug naar het 
jaar 2002. Ik woonde in Enschede, 
maar mijn ouders woonde in Hel-
mond en hoorde van de reis en 
van het één kwam het ander: ik 
mocht toch mee. 

Samen met 10 andere jongeren uit 
het decanaat Helmond gingen we 
onder de vlag van Bisdom Den Bosch 
naar Canada van 25 t/m 31 juli 2002. 
Er waren enkele dagen in een gast-
gezin voor aanvang van de WJD. Zo 
konden we ook nog wat van Canada 
zien. De Nederlandse deelnemers 
werden door elkaar in de gastgezin-
nen geplaatst en dat zorgde ook voor 
leuke nieuwe contacten. Natuurlijk 
nam ieder gastgezin je mee naar de 
Niagara watervallen. Ik dacht dat dit 
in een natuurgebied lag, maar het is 
gewoon aan de rand van een drukke 
is stad! Wel indrukwekkend om te 
zien. Na enkele dagen werden we 
opgehaald en gingen we naar het 
schoolgebouw waar alle Nederlan-
ders sliepen. Grote slaapzalen met 
douches zonder deur waar alleen 
een half gordijntje voor hing. Glam-
ping kende we toen nog niet! 
Ik had ondertussen mensen leren 
kennen uit Deventer, Haarlem en 
Aruba en als groepje trokken we veel 
samen op. De ochtenden begonnen 
met een gezamenlijk ochtendgebed 
en daarna kon iedereen gaan doen 
wat hij/zij wilde. Er waren door een 
groot deel van Toronto verschillende 
activiteiten. Van Taizé gebedsdien-
sten, tot muziek maken, van lezin-
gen tot tentoonstellingen. En als 
Nederlander denk je dat je alles kan 

lopen, want op de kaart is het maar 
een klein stukje, maar we kwamen 
er al snel achter dat Toronto ietsje 
groter is. In één van de kerken was 
een kerkdienst waar alle liederen van 
de WJD ten gehore bracht door een 
koor. Het thema toen was: "Gij zijt het 
zout der aarde ... Gij zijt het licht van 
deze wereld". En veel liederen waren 
om dat thema gemaakt. De kerk zat 
vol en iedereen zong mee. Je kende 
bijna niemand en toch was iedereen 
er voor hetzelfde. 
Maar het hoogtepunt was de avond-
wake op zaterdagavond en de eu-

charistieviering met de paus op zon-
dagochtend. De middag trokken ik 
met mijn nieuwe vrienden naar de 
plek waar het avondwake werd ge-
houden. Het was ontzettend heet ge-
weest, maar uitgerekend deze avond 
was er veel regen voorspeld. Een-
maal op de plek waren er al tiendui-
zenden jongeren en iedereen wilde 
de beste plaats. Uiteindelijk vonden 
wij links van het podium een plek. 
Met onze slaapzakken, poncho’s en 
lichtjes waren we klaar. Helaas waren 
er toen nog geen digitale camera’s 
en dus geen foto’s van het geweldige 
aanzicht van 800.000 mensen die een 
lichtje branden. Na een nacht zonder 

slaap konden we in de ochtend eten 
gaan halen. Ik ging met Henny, één 
van de jongens uit de nieuwe vrien-
dengroep naar de eettent. Het was 
alleen zó druk dat we er bijna niet 
door kwamen. Plotseling konden we 
niet verder omdat de doorgang werd 
afgezet. We begrepen pas waarom 
toen we zagen dat er een weg werd 
vrijgemaakt en we de pausmobiel 
zagen aankomen! Ik was niet echt 
een paus-fan toen, maar om paus Jo-
hannes Paulus II in de pausmobiel op 
3 meter afstand langs te zien komen: 
ja, toch een van de meest bijzondere 
momenten. En Henny en ik hebben 
het er nog heel vaak over gehad sa-
men als we in Deventer of Enschede 
afspraken. Tijdens de eucharistievie-
ring waren er meer dan een miljoen 
mensen op het veld. Dat krijg je zelf 
niet mee als je in de menigte staat. 
Terugkijkend ben ik blij dat ik mee 
heb mogen gaan toen. Ik was niet 
uitgesproken gelovig en was ook 
niet zoekende. Ik wilde gewoon een 
mooie reis maken denk ik. Achteraf 
gezien heeft het me meer gebracht 
dan ik had gedacht, ook spiritueel. Je 
spreekt zoveel mensen, krijgt nieuwe 
ideeën en kan zeggen: daar was ik 
bij. En, gelukkig heb ik de foto’s nog.
Voor alle jongeren die er wel eens 
over gedacht hebben: het is een 
aanrader. 
Meer weten? www.wjd.nl

Wereldjongeren dagen 2023 – Lissabon
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ONZE GESTORVEN PAROCHIANEN 
Met een kerkelijke plechtigheid namen 
wij afscheid van:

Vanuit de Sint-Luciakerk:
04-01-2023 Sjef van der Linden, 85 jaar
05-01-2023 Rieky Ceelen-Rooijakkers, 93 jaar
08-01-2023 Wim Mulkens , 81 jaar
17-01-2023 Trees van Laarhoven-Klaassen, 94 jaar
02-02-2023 Piet van der Sommen, 89 jaar
11-02-2023 Miet Raaijmakers-Knoops, 96 jaar
12-02-2023 Ria van Gennip-van Rijssel, 75 jaar
12-02-2023 Jan Dennemans, 80 jaar
16-02-2023 Marietje van der Vleuten-Smits, 82 jaar
19-02-2023 Coby Saris, 79 jaar
28-02-2023 Koos Kuijpers-van Duijnhoven, 84 jaar
02-03-2023 Bernard van den Heuvel, 85 jaar
20-03-2023 Harry Vogels, 76 jaar

Vanuit de Sint-Trudokerk:
31-12-2022 Jeanny van Mierlo-Eijsermans, 88 jaar
03-01-2023 Dorus Lauwers, 88 jaar
06-01-2023 Winny van de Kerkhof-Snijders, 65 jaar
10-01-2023 Marietje Reloe-Morssink, 90 jaar
15-01-2023 Jos Jaspars-van Woerden, 92 jaar 
15-01-2023 Ria van den Elzen, 74 jaar
19-01-2023 Jan Verspaget, 87 jaar
19-01-2023 Jan Biemans , 79 jaar
11-02-2023 Dré van der Heijden, 88 jaar
11-02-2023 Enrico Zuketto, 79 jaar
12-02-2023 Elly Nacinovic-Spruyt, 81 jaar
15-02-2023 Roeland van Thiel, 75 jaar
08-03-2023 Marianne Hertogs-Vogels, 90 jaar
16-03-2023 Frans Pasnagel, 89 jaar

Vanuit de Goddelijke Voorzienigheid:
24-03-2023 Zus Verschuuren-Grinwis, 88 jaar

Het nieuwe voorjaar breekt aan. 
Iedereen houdt van het voorjaar. 
Het is een tijd van nieuw leven, 
van nieuwe hoop, nieuwe beloftes. 
Of je nu gelovig bent of niet: er 
is iets te vieren. De symbolen die 
we daarbij gebruiken maken het 
duidelijk: eieren, kuikens, de paas-
haas, bloeiende takken: er komt 
iets nieuws, na de doodse winter 
komt de natuur weer tot leven.

De natuur is gericht op het leven. 
Op de meest onmogelijke plaatsen 
schieten – zonder dat iemand er 
naar omkijkt – plantjes uit de grond. 

Ga maar eens snoeien in je tuin: je 
denkt dat je alles naar de vernie-
ling helpt en een half jaar later is al-
les weer groen! Planten, dieren en 
mensen: al wat leeft wil verder leven, 
méér leven voortbrengen.

Een gelovige ziet in de natuur Gods 
werkzaamheid. Met het verhaal van 
de schepping begint de Bijbel. Het 
scheppingsverhaal dat uitdrukt: kijk 
naar alles wat bestaat en verwonder 
je. Kan zo iets moois bij toeval ont-
staan? Of is het veel waarschijnlijker 
dat iemand dit bedacht heeft? Van 
de mens wordt in dit verhaal gezegd 

dat hij is geschapen met het vermo-
gen God, zijn schepper, te kennen en 
lief te hebben. ‘God schiep de mens 
als Zijn beeld.’ En daarmee heeft de 
mens eeuwigheidswaarde. God zal 
toch immers geen beeld van zichzelf 
vernietigen?

Met Pasen vieren we dat het leven 
sterker is dan de dood. Jezus, God én 
mens, wordt lijdende dienaar. Hij her-
stelt het beeld van het volmaakte van 
de mens, niet geschapen om te ster-
ven maar om te leven. Voor eeuwig!

Pastoor Pieter Scheepers

Nieuw leven
De bloeiende Sleedoorn F| ©Archief Ari Martinali

De meeste mensen denken aan 
januari als je vraagt wanneer de 
Actie Kerkbalans is. En dat is bij 
veel parochies ook zo. Binnen de 
Damiaanparochie wordt juist in 
juni en juli aandacht besteed aan 
de Actie Kerkbalans. 

Via dit parochieblad, de weekbladen 
en onze website vragen we dan om 
uw bijdrage over te maken. Hiermee 
draagt u bij aan het levendig houden 
van onze parochie. In de volgende 

editie besteden we uitgebreid 
aandacht aan Actie Kerkbalans. 
Wilt u nu alvast geven? Dat kan 
eenvoudig door deze QR te scannen 
of naar de homepage van onze 
website te gaan waar u rechts de 
tekst Actie Kerkbalans ziet.
De Damiaanparochie wil er 
graag voor u zijn en hoopt dat zij 
omgekeerd ook op u mag rekenen! 

Karin Snijders
Namens het parochiebestuur

Actie Kerkbalans 
staat voor de deur 

Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren zij allen op één plaats bijeen. Plotseling kwam er uit de hemel een 
geraas alsof er een hevige wind opstak, en het vulde heel het huis waar zij waren. Er verschenen hun vurige 
tongen, die zich verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. Zij raakten allen vol van heilige Geest en 
begonnen te spreken in vreemde talen, zoals de Geest hun ingaf.

(Handelingen 2, 1-4) 

Pinksteren
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Omdat iedereen anders is...
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Omdat iedereen anders is...

Van ons 
24-uurs mortuarium

 krijgt elke nabestaande 
een eigen sleutel.

U I T VA A RT  S P I E R I N G S

Gravendienst
A.C. van der Burgt en zn. VOF

Alde Biezenstraat 30
5421 BG  Gemert

06-53718849
info@vanderburgtgemert.nl

Dag en nacht
bereikbaar 
0492 31 95 33

Helmond - Beek en Donk - Deurne 
www.degroofuitvaart.nl  www.crematoriumtlaar.nl

Het afscheid in vertrouwde  
handen.

Respecteer elke mens want Christus leeft in 
hen. Bid voor liefde tussen mensen. Wees 
meelevend met ieder ander want het is je 
medemens. Denk goed over allen, denk 
nooit slecht over iemand. Probeer zelfs in 
het allerergste geval toch iets goeds te vin-
den.

Spreek altijd vriendelijk over anderen; spreek 
geen kwaad over je naaste. Herstel het kwaad 
dat is aangericht door middel van laster. Breng 
mensen niet in conflict.
Spreek met de taal van de liefde. Verhef je 
stem niet. Vloek niet. Maak de ander niet ver-
drietig. Troost en toon je goedheid.

Vergeef iedereen altijd alles. Bevrijd je hart 
van een wrok. Zet altijd de eerste stap om het 
goed te maken.
Handel altijd in het voordeel van je naasten. 
Doe goede dingen voor anderen, zoals je wil 
dat het ook voor jou gedaan zou worden. 
Denk niet aan wat anderen je schuldig zijn, 
maar aan wat jij schuldig bent aan anderen.
Leef actief mee in tijden van leed. Bied graag 
troost, raad, hulp en vriendelijkheid.

Werk gewetensvol want anderen profiteren 
van de vruchten van uw arbeid, net zoals jij 
profiteert van de arbeid van anderen.

Wees actief in het verlenen van hulp aan je 
naasten. Stel je open voor de armen en de zie-
ken, deel uw bezit. Zie de mensen om u heen 
die hulp nodig hebben.
Bid voor iedereen, zelfs voor je vijanden.

Kardinaal Stefan Wyszynski (1900-1981)

Kardinaal Stefan Wyszynski 
F| ©EWTN Lage Landen.

Tien geboden van de 
barmhartigheid en liefde  

Iedere dinsdag van 16.45 tot 18.00 uur bie-
den wij een kom soep, een boterham en 
een luisterend oor voor wie daar behoefte 
aan heeft.

De Damiaanparochie geeft zo de mogelijkheid 
om met elkaar de maaltijd te gebruiken in de 
zaal bij de kerk van de Goddelijke Voorzienig-
heid aan de Hornestraat 1 in Helmond-West. 

Iedereen is welkom, we vragen geen “bewijs”, 
we stellen geen vragen, maar iedereen is uit-
genodigd die er behoefte aan heeft om samen 
te eten. 

Het gaat om een gratis maaltijd, ter beschik-
king gesteld door de Parochiële Charitas In-
stelling van de Damiaanparochie.
Wees welkom!

Wees welkom bij de Soepbus

www.damiaanhelmond.nl
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DAMIAANPAROCHIE HELMOND

Uitsluitend schriftelijke opgave d.m.v. deze bon. Contante gepaste betaling 
in gesloten enveloppe. Geen afkortingen. Één letter of cijfer per hokje, 
tussen ieder woord een hokje vrij laten.

o Te koop  o Cursussen  o Kennismaking
o Te koop gevraagd o Te huur gevraagd o Vakantie
o Diversen  o Huisdieren  o Personeel
   o Auto’s en motoren o Onroerend goed
   o Woningruil  o Radio & TV

Inleveradres:
Hoofdstraat 115b, 5706 AK  Helmond
T: 0492 - 84 53 50

Wat te verkopen? Probeer ‘n Damiaantje, verrassend succesvol!

Damiaantjes

  8,00
  9,50

 11,00
 12,50

 14,00

 15,50

  6,50

Rolluiken, luifels, 
screens en garagedeuren

Bel 0492-535901 Helmond
www.williesstoffering.nl

Lamellen, jalouzieën plisé 
ramen en deuren.

Bel 0492-535901 Helmond
www.williesstoffering.nl

Laat uw trap stofferen 
met tapijt voor € 295,-

Helmond
www.williesstoffering.nl

Wilt u een familiebericht 
plaatsen? Mail naar: 

advertentie@
damiaanhelmond.nl 
of bel: 0492-845350.

De Damiaanparochie is opgericht op 6 januari 2010 en 
beslaat de voormalige parochiekernen Sint-Lucia te 
Mierlo-Hout en Brandevoort; Sint-Trudo te Stiphout; 
Goddelijke Voorzienigheid te Helmond-West en de 
voormalige Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming 
in de Oranjebuurt. 

Het pastorale team bestaat uit:
Pastoor Pieter Scheepers (pastoor@damiaanhelmond.nl) 
Diaken Dudley Martina (office@pronobiszorg.nl) 
Pastoraal werker Marjelein Verhoeven 
(mverhoeven@damiaanhelmond.nl) 

Centraal secretariaat: 
Dorpsstraat 34, 5708 GH Helmond
Tel. 0492-523147
Geopend van maandag t/m donderdag tussen 10-12 uur
Email: secretariaat@damiaanhelmond.nl
Website: www.damiaanhelmond.nl
Facebook: www.facebook.com/damiaanhelmond
Instagram: Damiaan_Helmond

Mierlo-Hout - Brandevoort 
Sint Luciakerk 
Hoofdstraat 157, 5706 AL Helmond
Tel. 0492-522930
Eucharistieviering: zaterdag om 19.00 uur 
zondag om 10.00 uur. 
donderdag om 19.00 uur.

Stiphout - Oranjebuurt 
Sint Trudokerk, 
Dorpsstraat 34, 5708 GH Helmond
Tel. 0492-523147
Eucharistieviering: zondag om 11.15 uur.

Helmond-West - Goddelijke Voorzienigheidkerk
Hornestraat 1, 5707 TM Helmond
Eucharistieviering: zaterdag om 17.00 uur. 

Bankrekening parochie:
NL56 RABO 0171027507 
t.n.v. Parochie H. Damiaan de Veuster

Begraafplaatsen: 
dagelijks geopend van zonsopgang tot zonsondergang.

Beheerder Luciabegraafplaats: Arnoud Meulendijks. 
Tel: 06-53700624
Beheerder Trudobegraafplaats: Madelon Hettema. 
Tel: 06-22451146.
Beheerder begraafplaats Hortsedijk: Madelon Hettema. 
Tel: 06-22451146.

Wegwijzer in de Damiaanparochie

Beste parochianen, terwijl ik dit 
schrijf is Carnaval achter de rug 
en gaan we richting Pasen. Dat 
betekent dat de Meimaand er ook 
weer aankomt. Er bestaat in onze 
streek een sterkte traditie om in de 
meimaand op bedevaart te gaan 
naar Maria van Ommel. Ook van-
uit de parochie Damiaan de Veus-
ter komen elkaar jaar vele mensen 
naar Ommel toe. En daar zijn we 
heel erg blij mee!

Kapelaan van Overbeek, die ruim 
tien jaar in Ommel heeft gezorgd 
voor de bedevaartplaats, heeft vorig 
jaar een nieuwe benoeming van de 
bisschop geaccepteerd. Sommigen 
van jullie kennen hem waarschijnlijk. 
We hebben echter een nieuwe col-
lega in ons team gekregen, pastor 
Stefan Schevers. Wij tweeën zet-
ten ons tezamen met de werkgroep 
Meimaand in voor de bedevaart van 
vele pelgrims en bezoekers. Dat het 
vruchtbaar en gezegend mag zal zijn. 

Afgelopen jaar is het processiepark 
gerenoveerd en bij de tijd getrok-
ken. Er zijn nieuwe wandelpaden en 
in april/begin mei komt er nieuwe 
aanplant aan struiken. Het park ziet 
er dan weer aantrekkelijk uit zodat 
bezoekers hier kunnen wandelen, 

even zitten of een moment van ge-
bed beleven bij de kruiswegstaties of 
de Lourdesgrot.

Graag nodig ik jullie uit om in de 
meimaand naar Ommel te komen. 
Zie onze website voor informa-
tie over de bedevaart of mistijden: 
www.mariavanommel.nl. 

Jullie zijn van harte welkom!

Namens de werkgroep Meimaand,
Pastoor Sacha Steijaert
Franciscusparochie Asten-Someren 
De Damiaanparochie gaat op He-
melvaartsdag, 18 mei, naar Om-
mel en vieren daar om 11.30 uur 
samen de Eucharistie. Het Edith 
Steinkoor luistert de H. Mis op. 
Er is een groep die samen gaat 
wandelen naar Ommel. Hou de 
nieuwsberichten in de gaten

Meimaand in Ommel

Kaarsenfoto erbij plaatsen bron F| ©Kerfotografie.

Laatst zat ik in de wachtkamer van 
de tandarts. Er lag een stapel tijd-
schriften uit een leesmap. Een ervan 
heette: ‘Mijn geheim’. Nieuwsgierig 
bladerde ik het door. Het bleek ver-
halen te bevatten over frauduleuze 
transacties, heimelijke seksuele re-
laties, verzwegen ziektes, oorlog 
verledens, psychische aandoenin-
gen en andere verborgenheden. Als 
al die verhalen echt waren, bood het 
kennelijk een uitlaatklep aan men-
sen die de druk van hun geheim niet 
langer konden verdragen. 

De katholieke kerk weet hoe zwaar die 
last kan worden en heeft, uitgaande 
van Jezus’ woorden die Hij tegen zijn 
apostelen zei: “Aan wie ge de zonden 
vergeeft, zijn ze vergeven; aan wie ge 
ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven”, 
het sacrament van de biecht ingesteld 
(Joh. 20:23). Voor gelovigen – en ei-
genlijk voor iedereen – is dit een zeer 
waardevolle instelling die helaas vaak 
onderschat wordt. Zelf heb ik ervaren 
dat een biechtgesprek, in vergelijking 
met een sessie bij een psycholoog en 
of therapeut, een extra dimensie kan 
geven, een bevrijdende uitwerking. 
Het bijzondere hierbij is dat een pries-
ter onvoorwaardelijk aan het biecht-
geheim gebonden is, op straffe van 
excommunicatie. Er zijn priesters ge-

weest die hiervoor hun leven gegeven 
hebben. Een van hen is Johannes Ne-
pomuk, die door koning Wenceslaus 
van Bohemen gedwongen werd om 
te vertellen wat zijn vrouw had ge-
biecht. Hij weigerde, werd gemarteld 
en vervolgens van de Praagse Karels-
brug in de Moldau gegooid.

In de negentiende eeuw was de pas-
toor van Ars een bekende biechtva-
der. Vanuit het hele land en daarbui-
ten kwamen mensen naar zijn kleine 
Franse parochie. Er ging een intense 
geestelijke kracht van hem uit. Te-
genwoordig is Ars een bekend be-
devaartsoord. In de tweede wereld-
oorlog hebben talrijke priesters die 
door de nazi’s in concentratiekampen 
werden opgesloten hun medegevan-
genen geholpen door middel van een 
biecht. De Nederlandse priester Titus 
Brandsma was een van hen. Enige 

jaren geleden gingen er in de politiek 
en media stemmen op om door mid-
del van een wet het biechtgeheim te 
verbieden in verband met misbruik 
in de kerk. Echter, na een biecht kan 
iemand alleen de absolutie krijgen als 
hij oprecht berouw heeft en bereid is 
boete te doen. Bij misbruik houdt dat 
een bekentenis in.

Kort geleden bezocht ik een grote 
stadskerk. Daar was men bezig twee 
biechtstoelen te plaatsen. Bij navraag 
bleken die uit een souterrain gehaald 
waarin ze in de jaren zeventig van de 
vorige eeuw waren weggezet. Er is 
kennelijk weer behoefte aan. Wellicht 
zullen er geleidelijk aan meer mensen 
hun drempelvrees overwinnen en de 
waarde van de biecht gaan (her)ont-
dekken!

Louise Leneman

Biechtgeheim

F| © CNS Photo Chaz Muth
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Misschien heeft u het al een keer 
gezien of gehoord: u kunt tegen-
woordig ook digitaal meedoen 
met de collecte in onze Luciakerk 
en Trudokerk of via Ideal op de 
website direct uw misintenties op-
geven en betalen!

Voor de één misschien een schrik-
beeld, voor de ander een uitkomst. 
Toch is het niet meer vanzelfspre-
kend dat iedereen contant geld bij 
zich heeft bij de kerkmis of naar een 
secretariaat fietst om een envelop 
met geld en misintentie af te geven. 
Digitaal betalen is dan ook een extra 
mogelijkheid voor diegene die het 
handig vinden. Contant geld blijft ze-
ker bestaan en blijft gewoon welkom. 
Natuurlijk begrijpen we dat digitaal 
collecteren even wennen is, maar er 
zitten voor ons als kerkgemeenschap 

wel een paar serieuze voordelen aan. 
Want hoe blij we ook zijn met uw 
gift: contant geld moet na iedere 
collecte worden geteld en gesor-
teerd. Al het muntgeld samen weegt 
behoorlijk wat en moet regelmatig 
worden weggebracht. Er is geen 
bank meer waar dat gratis kan, dus 
alles moet via de betaalde geldstort. 

En oh ja, wij hebben ondertussen 
een hele mooie verzameling buiten-
landse munten, oude centen uit de 
guldentijd en wasstraatmunten. 

Vandaar dat we graag de Givt app 
bij u willen introduceren. Givt werkt 
met uw smartphone, een Apple of 
een Android, waarop u de Givt app 
hebt geïnstalleerd en uzelf hebt ge-
registreerd. De gever (u) geeft in de 
Givt-app aan hoeveel u wilt geven 
en haalt de telefoon langs de zender 

in de mand of zak en de gift is ge-
daan. Het systeem is zo gemaakt dat 
er geen internetverbinding nodig is 
tijdens het geven. Net als bij contant 
geld blijft de gever anoniem, zodat 
de penningmeester niet kan zien 
hoeveel iemand heeft gegeven. Een 
ander voordeel van geven met Givt 
is dat iedere gebruiker elk jaar in de 
app een overzicht kan opvragen van 
al zijn giften aan ANBI-geregistreer-
de organisaties. Dit overzicht wordt 
bij de belastingaangifte door de 

belastingdienst geaccepteerd. Het 
is een makkelijke en veilige manier 
van geven.
Wij hopen dat we op deze wijze het 
u én onszelf wat makkelijker kunnen 
maken!

Het parochiebestuur

Digitaal 
collecteren

Adverteren in de Damiaan Helmond?
danielle@adcommunicatie.nl 

of bel: 0492-845350

Kerkdienst St. Lucia 
en St. Trudo vanuit 
huis meebeleven 
via de livestream
Het is fijn als we elkaar in de kerk 
kunnen ontmoeten, maar soms 
lukt het niet. Omdat we ziek zijn, 
het weer het niet toe laat om te 
komen, of omdat het even niet 
zo goed in onze agenda past die 
dag. Gelukkig hebben wij in de 
Luciakerk en de Trudokerk en-
thousiaste vrijwilligers die de zon-
dagsdiensten en bijzondere vierin-
gen via een videoverbinding (de 
livestream) bij u thuis brengen. 
Een livestream betekent dat u via 
een internetverbinding tijdens 
de kerkdienst zelf op een compu-
ter of tablet mee kunt kijken met 
de viering. Deze livestreamdienst 
kan ook worden aangevraagd bij 
uitvaarten! Zo kunnen familie en 
vrienden die niet in de kerk kun-
nen zijn, toch de dienst bijwonen.

Hoe werkt dit? Op de website van 
de parochie www.damiaanhelmond.
nl staat rechts een oranje knop waar-
mee u op de pagina komt waar de 
twee kerkdiensten in beeld staan. 
Door aan het begin van de mis op 
de link te klikken kunt u de dienst live 
volgen. Was u te laat of is er een mis 
die u graag nog een keer zou willen 
terug kijken? Dan brengt de middel-
ste knop u naar de landelijke website 
waar eerder opgenomen kerkdien-
sten te vinden zijn. Wanneer u daar 
Lucia of Trudo intypt kunt u de dienst 
vinden die u zoekt. Onderaan die pa-
gina staat ‘alle diensten’ mocht dege-
ne die u zoekt iets minder recent zijn. 

Wilt u een leuke kijktip van de schrij-
ver: de beide carnavalsmissen zijn 
zeer aan te raden om nog eens terug 

te kijken en lekker te lachen. En ja, u 
kunt zelfs gewoon online deelnemen 
aan de collecte! Natuurlijk stellen wij 
uw overmaking op prijs (het bank-
nummer ziet u op het moment van 
de collecte in beeld), maar u kunt ook 

eenvoudig en veilig via de digitale 
Givt app meedoen. Helemaal rechts 
onderop de pagina staat het Givt 
logo. Als u daar op klikt en de instruc-
ties volgt, kunt u deze app een vol-
gende keer ook in de kerk gebruiken 

als u dat wilt. Lees meer informatie 
over de Givt app in het artikel “Digi-
taal collecteren” op deze pagina. 

Het parochiebestuur

06-18938912 | bezorging@deloop.eu

OOK ONZE 
BEZORGER WORDEN 
IN HELMOND-NOORD?
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Let op de afwijkende mistijden! 
Zaterdag 1 en zondag 2 april: 
PALMZONDAG 
17.00 uur Helmond-West pastoor Scheepers 
mmv Arie Ketelaars
19.00 uur Luciakerk  pastorale team 
Gezinsviering mmv Gilde
09.30 uur Trudokerk  peuterkleuterviering
10.00 uur Luciakerk  pastorale team m.m.v. 
Cantorij
11.15 uur Trudokerk  pastorale team m.m.v. Les 
Femmes

Woensdag 5 april: WOENSDAG 
IN DE GOEDE WEEK
19.00 uur: Kathedraal Den Bosch  oliewijding 
Bisschop G. de Korte

Donderdag 6 april: WITTE 
DONDERDAG – voor de hele 
parochie
19.00 uur Trudokerk pastorale team m.m.v. 
Damiaankoor

Vrijdag 7 april: GOEDE VRIJDAG 
• Voor aanvang van deze viering zullen de 
klokken NIET luiden!
• U kunt bloemen mee naar de kerk nemen 
voor de kruishulde. 
• Op deze dag wordt er geen Eucharistie 
gevierd bij een uitvaart!
15.00 uur: Luciakerk M. Verhoeven 
Kinderkruisweg 
15.00 uur: Helmond-West pastoor Scheepers 
Kruisweg 

19.00 uur: Trudokerk pastoor Scheepers 
Kruisviering en hulde 

Zaterdag 8 april: 
PAASZATERDAG – voor de 
hele parochie
• Voor aanvang van deze viering zullen de 
klokken NIET luiden!
• Op deze dag wordt er geen Eucharistie 
gevierd bij een uitvaart!
19.00 uur Luciakerk pastorale team m.m.v. 
Edith Steinkoor mmv Scouting en Paasvuur

Zondag 09 april: HOOGFEEST 
VAN PASEN.  
10.00 uur Luciakerk  pastorale team m.m.v. 
Cantorij

11.15 uur Trudokerk pastorale team m.m.v. 
Damiaankoor

Maandag 10 april: TWEEDE 
PAASDAG – voor de hele 
parochie
10.30 uur Helmond-West pastoor Scheepers 
m.m.v. Gregoriaans koor 

Biechtgelegenheid: op afspraak bij Pastoor 
Scheepers: 0492-522930

In de St. Luciakerk is er voor de kinderen 
kinderkerk! Op Palmzondag is er ook in de St. 
Trudokerk voor de kinderen kinderkerk!

PROGRAMMA 

GOEDE WEEK 
EN PASEN

Hoe zat het ook alweer met de goede week 
en Pasen? Wat herdenken we? Wat vieren 
we? We hebben de katholieke uitleg over 
onder meer Palmzondag, Witte Donder-
dag, Goede Vrijdag, Stille zaterdag en Pasen 
eens even op een rijtje gezet.

Goede Week. De week die voorafgaat aan 
Pasen wordt de Goede Week genoemd. Het 
is de laatste week van de veertigdagentijd 
(ook wel vastentijd) die aan Pasen voorafgaat. 
Deze week begint met Palmzondag en eindigt 
bij de Paaswake op Stille Zaterdag. Een totale 
periode van zeven dagen. In de Goede Week 
wordt stilgestaan bij het lijden en sterven van 
Christus. Uiteindelijk wordt met Pasen zijn ver-
rijzenis gevierd. In de Goede Week staat dus 
het lijdensverhaal van Christus centraal.

Palmzondag. Het begin van de Goede Week. 
Op deze dag wordt de intocht van Jezus in 
Jeruzalem herdacht. Tijdens de eucharistievie-
ring worden palmtakken gezegend en aan de 
mensen in de kerk uitgedeeld, omdat Jezus bij 
de intocht in Jeruzalem ook werd toegejuicht 
met palmtakken. 

Maandag in de Goede Week. Op deze dag 
wordt in de katholieke kerk een boeteviering 
gehouden. Deze viering wordt zo genoemd 
vanwege het sacrament van boete en verzoe-
ning (de biecht) dat in deze viering een be-
langrijke rol speelt. Hoe gaat het biechten ook 
weer? Je gaat naar een priester, ofwel tijdens 
de biechtgelegenheid in de kerk of na het ma-
ken van een afspraak. 

Hij begint met het maken van een kruisteken 
en vaak zegt hij een klein gebed. De priester 
nodigt je uit om jouw zonden te belijden. Hij 
geeft je vervolgens goede raad en bemoedi-
ging en vraagt je iets terug te doen voor de 
liefde van God (penitentie). je mag jouw be-
rouw uitdrukken. Dan strekt de priester zijn 
handen uit over jouw hoofd en ontslaat je van 
jouw zonden (absolutie) in een gebed en met 
het teken van het kruis. Als herboren en vol 
vreugde mag je dan opnieuw de wereld in.

Woensdag in de Goede Week. Op witte 
donderdag of op de woensdagavond ervoor 
wordt een Chrismamis gevierd. Tijdens deze 
eucharistieviering worden door de bisschop de 
oliën gewijd, die in het komende jaar gebruikt 
worden bij de toediening van de sacramenten 
doopsel, vormsel en wijding.

Paastriduüm. Dit is een periode van drie da-
gen, te weten Witte Donderdag, Goede Vrij-

dag en Paaszaterdag, waarin op een bijzon-
dere manier wordt stil gestaan bij het lijden en 
sterven van Christus. Dit gebeurt door middel 
van diepe bezinning en gebed. Het Paastridu-
um wordt gezien als de belangrijkste periode 
van het liturgisch jaar.

Witte Donderdag. Het Paastriduüm begint 
op Witte Donderdag met een avondmis. Op 
deze donderdag voor Pasen wordt het laat-
ste avondmaal herdacht. Op de avond voor 
zijn dood aan het kruis hield Jezus een laatste 
maaltijd met zijn twaalf discipelen. Hij breekt 
en deelt hierbij het brood en deelt de wijn. Hij 
zegt zijn leerlingen dit te blijven doen om Hem 
te gedenken. Hiermee heeft Jezus de Eucharis-
tie ingesteld. Op Witte Donderdag wordt dan 
ook de heilige eucharistie en het priesterschap 
gevierd. 

Goede Vrijdag. Op deze dag wordt het lijden 
en sterven van Christus herdacht. Op goede 
vrijdag wordt in de kerk het passieverhaal 
voorgelezen en wordt stilgestaan bij de 15 
kruiswegstaties. Goede vrijdag is de enige dag 
in het jaar dat er geen eucharistieviering ge-
houden wordt en is tevens een vasten en ont-
houdingsdag. 

Paaszaterdag (Stille zaterdag). Dit is de der-
de dag van het Paastriduüm. Het is een rust-
dag tussen de dood en de verrijzenis. Jezus is 
dood. Men herdenkt in stilte. Op deze dag zijn 
er weinig activiteiten in de kerk, het blijft ‘stil’. ’s 
Avonds wordt de paaswake gehouden. Tijdens 
deze paaswake wordt gevierd dat Christus is 
overgegaan van dood naar verrijzenis. Deze 
viering bevat veel symboliek. Aan het begin 
van de viering wordt het paasvuur ontstoken 
en gezegend. Daarna wordt de nieuwe paas-

kaars aan dit vuur aangemaakt. Ook wordt in 
deze viering het doopwater gezegend.

Pasen. Het paasfeest is het belangrijkste chris-
telijke feest. Met Pasen wordt de verrijzenis van 
Jezus gevierd. Hoewel het kerstfeest meestal 
veel grootser gevierd wordt, is het paasfeest 
theologisch gezien het belangrijkste feest in 
de katholieke kerk. Na vijftig dagen eindigt de 
paastijd met Pinksteren. 

Bron: www.rkk.nl

Goede week en Pasen, hoe zat het ook al weer?

Het prachtige “Paasraam” in de Stiphoutse 
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