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Na de gezinsviering van de H. 
Mis in de St. Trudokerk om 11.15 
uur op zondag 25 juni 2023 
was er een parochiepicknick 
in de pastorietuin. Zo’n vijftig 
parochianen en hun kinderen 
bezochten de picknick. 

Zij genoten van de krentenbollen, 
broodjes met knakworst en de 
lekkere koeken. Ook lieten zij 
zich de koffie, thee en limonade 
goed smaken. Op deze tropische 
dag konden de kinderen zich ook 
vermaken op een springkussen. 

Speciale aandacht voor Dominique 
Voesten: zij ontving een bos 
bloemen voor haar tomeloze inzet 
voor het kinderkoor. Zij neemt 
afscheid als leidster van het koor, 
dat ook deze gezinsmis met mooie 
liedjes opluisterde. 
Deze bijzondere familiedag startte 
om 11.15 uur met de gezinsviering 
in de St. Trudokerk. Deze werd druk 
bezocht. Pastoor Pieter Scheepers 
en pastoraal werker Marjelein 
Verhoeven gingen de H. Mis voor. 
Pastoor Scheepers startte deze 
met een praatje over het weer. 

Op deze tropische dag biedt het 
weer met zijn hoge temperaturen 
een gemakkelijke voorzet naar de 
naderende zomervakantie. In de 
misintenties werd gebeden voor 
de mensen die op vakantie gaan. 
Dat ze een mooie vakantie ervaren 
en weer veilig terug komen. Maar 
ook voor gezinnen die geen geld 
hebben om op vakantie te gaan of 
mensen die door ziekte en/of gebrek 
niet op vakantie kunnen en die deze 
noodgedwongen thuis moeten 
doorbrengen. Voor gezinnen die 
wel op vakantie gaan: God gaat 

gewoon mee op vakantie. De hele 
gezinsviering stond in het teken van 
de naderende vakantie. De liedjes, 
de lezing en de meeste gebeden 
waren afgestemd op de kinderen. 
Ook werd het evangelie uitgelegd 
zodat de kinderen het beter kunnen 
begrijpen. 

Iedereen werd een mooie vakantie 
gewenst en na de viering werden 
alle aanwezigen uitgenodigd voor 
de picknick in de pastorietuin. Daar 
stonden stoelen in de schaduw 
opgesteld, kon men genieten van 
broodjes en drinken en van elkaars 
gezelschap. De parochianen waren 
enthousiast over het initiatief. ‘We 
zien elkaar regelmatig in de kerk, 
maar daarbuiten niet. Nu konden 
we gezellig even met elkaar buurten.’ 
Anderen zagen hun kinderen samen 
spelen op het springkussen en 
konden hun ervaringen uitwisselen. 
Ouderen omarmden het initiatief: 
‘Op deze manier krijg je jong en oud 
samen en dat is mooi geregeld zo.’ 
Na afloop ontvingen de kinderen 
een mooi vakantieboekje dat zij blij 
in ontvangst namen. Met prachtig 
weer en de zomervakantie in het 
verschiet: Wij wensen jullie een fijne 
vakantie toe!

Anja Donkers

Zomervakantie begint met picknick 
in de pastorietuin 

De schaduwplekjes in de 
pastorietuin van de Trudokerk 
kwamen goed van pas, tijdens deze 
warme en zonnige parochiepicknick. 
F| Mario Coolen.

Dominique Voesten (M) is 25 jaar als vrijwilliger aan onze parochie verbonden geweest. Ze heeft de gezinsvieringen 
muzikaal opgeluisterd met zang door kinderen van de basisschool in ’t Hart van het Hout. Daarnaast heeft ze altijd ook 

mee de Eerste Communievieringen verzorgd. Op Goede Vrijdag speelde ze jarenlang met haar klas de kruisweg na.
We zijn Dominique heel dankbaar voor haar jarenlange trouwe inzet! F| Anja Donkers
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Het kunstwerk 
‘Jan Baloys’ 
ontworpen door 
Willem van der 
Velden. 
F| Archief 
Cofoto

Als je over de President Rooseveltlaan 
Stiphout inrijdt kun je bij Stilpot een fraai 
gevormd kunstwerk van de hand van de 
Stiphoutenaar Willem van der Velden zien. 
Dit kunstwerk, geschonken door CARAT 
en op 18 oktober 2015 onthuld, beeldt Jan 
Baloys uit.

Het is een broeierige, zeer warme zomerdag in 
het jaar 1342. De boeren werken op het veld, 
waar ook het vee naar voedsel zoekt. Donkere 
wolken pakken zich rond het middaguur 
samen boven Stiphout en men bereidt zich 
voor op fikse buien, met mogelijk ook een 
donderslag.
In menig huis wordt de rozenkrans tevoorschijn 
gehaald en knielt men neer om te bidden dat 
het allemaal toch wel mee zal vallen.

Dan raakt toch plots een bliksemschicht 
de parochiekerk van Stiphout en in luttele 
ogenblikken staat deze in vuur en vlam. 
Pastoor Jan Hocaerts staat vertwijfeld voor zijn 
kerk en ziet moedeloos toe dat het vuur snel 
om zich heen grijpt en alles verwoest. Maar 
het ergste is dan in de kerk nog een tweetal 
geconsacreerde hosties liggen. Het zal toch 
niet zo zijn dat ook deze ten prooi vallen aan 
het vuur?

Nabij de kerk is boer Jan Baloys aan het werk. 
Hij bedenkt zich geen enkel moment en 
spoedt zich naar de kerk. “Mijnheer pastoor, 
als ik uw macht had, dan zou ik het Heilig 
Sacrament daar niet laten verbranden”, roept hij 
uit. Maar pastoor Hockaerts is niet zo moedig 
en knikt hem bemoedigend toe als hij de kerk 
in wil gaan. En zie: daar geschiedt een waarlijk 
mirakel! Zodra Jan de kerk binnentreedt wijkt 
het vuur, net als het water van de Rode Zee 
eens is geweken voor het volk van Israël. Jan 
Baloys spoedt zich naar het altaar en ontfermt 
zich over de twee geconsacreerde hosties. 

Met gezwinde spoed verlaat hij de kerk, hierbij 
op de hielen gezeten door het weer oplaaiende 
vuur achter hem. Vermoeid, maar ook dankbaar 
reikt hij het Allerheiligste over aan een 
opgeluchte pastoor. Kreten van bewondering 
voor de heldendaad van Jan Baloys zijn niet 
van de lucht. De wonderbaarlijke redding 
van de twee geconsacreerde hosties is het 
begin van tal van bedevaarten naar Stiphout. 
Bedevaarten welke openlijk voortduren tot 
de Vrede van Munster in 1648 en daarna nog 
decennialang op een wat heimelijke manier 
zijn voortgezet. Pastoor van Roy noteert 
onderstaande tekst over de bedevaart naar het 
Allerheiligst Sacrament van Stiphout.

Alsser eenen siecken compt om te proberen ende 
t’ondersoecken off hij beseten is off niet, wordt 
denselven geordonneert drye donderdaghen de 
plaetse te besoecken ende indien dat men daernae 
gemercken kan aen uuytwendige teeckenen 
dat denselve soude beseten syn, soo leyt men 
denselven in de boeten ende houdt men die op 
dese manieren: Tegen den sonnenonderganck sal 
men den personne dryemael omme de kercke 
leyden ende daernae te drincken geven weywater 
ende alsdan te bedde leggen wachtende dat 
den selve noch speecksel noch slaeplaeken offt 
iet anders in synen monde en cryge, voor ierst 
ende voor al denselve die ablutie van den Pastoor 
onder de misse genomen heeft ende den tyt van 
elcke boete duert negen dagen ende nachten. 
Ende denselve en mach niet inder tyt dat hy 
in de boeten leyt van de geweyde aerde gaen. 
Ende ist dat den patient door d’eerste boete van 
negen dagen niet en betert, so doen se de boete 
voors. wederom, oock de derde reyse. Ende noch 
stervender vele aff. Den patient die in de boete 
leyt heeft vier persoonen die hem waecken ende 
worden dieselve gevisiteert van den pastoor.  

Naast het kunstwerk van Willem van der 
Velden herinneren enige glas-in-loodramen, 
achter het altaar in de kerk van Sint Trudo aan 
de heldendaad van Jan Baloys. 

Als ‘t hemels vier dees kerk soo schrikkelijk dee 
blaeken
en branden dat geen mensch daar cost ontrent 
genaecken
laat Jan Baloys syn ploech en met pastoors 
consent
haelt ongeseert uit ‘t vier het heylich sacrament 
(staat als tekst bij deze ramen).

Ook scouting Stiphout, beter bekend als 
scouting Jan Baloys houdt de naam en de 
herinnering aan Jan Baloys levend.
Fijn dat we door dit mooie kunstwerk en de 
glas in loodramen de herinnering aan onze 
lokale Stiphoutse held Jan Baloys ook in 2023 
levend houden.

Maarten Janssen

p.s. Ken je nog andere kunstwerken/plaatsen 
in onze parochie die een band hebben met 
de kerk laat het ons weten en we besteden er 
graag aandacht aan.

Aan de wandel in onze parochie
Nog even en de vakantietijd gaat beginnen. 
Voor sommigen is het misschien al zover. Even 
een tijd van niets doen, nieuwe bestemmingen 
verkennen, luieren in de zon, tijd om zorgeloos 
te kunnen genieten van het leven. De politiek 
sluit zijn kamers, scholen gaan dicht en 
bedrijven werken op halve kracht. 

Een tijd waar er niet veel te doen is, er weinig nieuws 
valt te melden. Het is komkommertijd. Waarom 
gebruiken we eigenlijk komkommers en niet een 
van die vele andere groenten die in de zomer 
geoogst worden? Misschien wel omdat de adel 
in vroegere tijden in de zomer de stad uit gingen, 
waardoor kleermakers bijna niets verdienden en 
alleen maar komkommers konden eten. 
Misschien komt het wel vanuit het Duits: 
Sauregurkenzeit (augurkentijd), een verbastering 
van Zorés und Jókresszeit. Deze woorden komen 
van de Hebreeuwse woorden zarót en jakrút, wat 
letterlijk tijd van nood en treurnis betekent. Joden 
herdenken in de zomer de dag waarop de tempel 
in Jeruzalem werd verwoest tweeduizend jaar 
geleden. Wekenlang vasten ze om stil te staan bij 
deze tragische gebeurtenis en te hopen op de dag 
dat de tempel opnieuw zal worden opgebouwd. 
Onze tempel, die wij kerk noemen, lijkt ook bijna te 
verdwijnen. Gebouwen worden steeds leger, steeds 
minder mensen lijken zich te willen verbinden 
met de kerk of zich in te willen zetten voor Gods 
dienstwerk. God lijkt ver te zoeken in de harten van 
veel mensen. Wordt onze ‘tempel’ ook verwoest? 
Gaat onze kerk verdwijnen? Leven we in een grote 
tijd van nood en treurnis? Misschien is het een 
tijd waar crisis ons leven lijkt te regeren en een 
tijd waarin we weinig doen. Maar juist wanneer 
de wereld stiller wordt om ons heen, kunnen we 
nieuwe dingen ontdekken waar we normaal geen 
aandacht voor hebben. 
De komkommertijd is immers een tijd van oogsten. 
Komkommers zijn wellicht het voedsel van de 
arme klerenmaker en een vrucht met veel water en 
een milde smaak. Maar dat maakt de komkommer 
zeer geschikt om er veelvuldig van te eten. En in 
de milde waterige smaak rijke vruchten ontdekken. 
Zolang we Gods vruchten, hoe waterig en mild 
ook, blijven proeven, zal Gods tempel altijd blijven 
bestaan. 
De komkommertijd is een tijd van even helemaal 
niets én een tijd om volop te genieten van al die 
mooie vruchten die God ons geeft. 

Eva Hermans.

Komkommertijd
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Bekijk het videoverslag nu op 
onze Facebookpagina of op 
www.helmondnu.nl

VIDEOVERSLAG DOOR 
WIM KLAASEN

Woord van welkom en inleiding, 
door pastoor Pieter Scheepers

Met het kruis voorop, teken van 
eeuwig leven, hebben we pastoor van 
Kessel hier in zijn St. Trudokerk in zijn 
geliefde Stiphout binnen gebracht 
en hem zo welkom geheten in dit 
vriendschapshuis van God met Zijn 
mensen. 

Maar ook u allen mag ik van harte 
welkom heten. In het bijzonder een 
woord van welkom aan:
• zijn broer Tijn en zijn neven en 
nichten en verdere familie.
• mijn concelebranten: pastoor John 
van de Laar die samen met diaken Ton 
Schepens, vele jaren met de pastoor 
hebben samengewerkt.
• pastoor Bryan van de Mortel, 
priesterzoon van onze parochie en 
pastoor van St. Oedenrode.
• parochiebestuur van de 
Damiaanparochie
• welkom leden van het Antoniusgilde

• welkom leden fanfare De Vooruitgang
• welkom aan de delegaties van onze 
Stippense verenigingen.
• welkom aan u allen die pastoor van 
Kessel gekend hebben.

Vandaag nemen we in deze 
Eucharistieviering afscheid van de 
priester: Johannes Lambertus van 
Kessel, 66 jaar Priester van het bisdom 
van ’s-Hertogenbosch, waarvan 47 
jaar pastoor van Stiphout; pastor voor 
en door de mensen. 
Pastoor van Kessel was vooral een 
pastor van de nabijheid. Hij was 
gelukkig in het gewone basispastoraat. 
Goedheid, vriendelijkheid en 
hartelijkheid waren zijn maatstaf.
Hij was begaan met het lot van zijn 
medemensen. Hij was graag aanwezig 
bij de zieke en oudere mens, bij de 
mens die het niet gemakkelijk had in 
het leven. Hij was er zeker van dat je 
het leed, dat in elk mens aanwezig is, 
door de aandacht en zorg voor elkaar, 
kon helpen verzachten. 

Een priester die op een geheel eigen 
wijze het geloof vorm en inhoud gaf 
en een priester die op een heel eigen 
manier invulling gaf aan de taak van 
pastoor….. 

Een priester die God naar de mensen, 
en de mensen naar God wist te 
brengen. Een priester die zijn leven 
heeft gegeven voor zijn schapen. 
Vanuit die houding wilde hij priester 
zijn, ten einde toe.
Voor pastoor van Kessel is het leven 
te midden van ons als heeroom, als 
pastoor, als collega en vriend ten einde 
gekomen. In de warme palm van Gods 
hand gaat het verder, zo mogen we 
geloven, en komen zijn goede kanten 
en ook zijn onvolkomenheden tot 
voltooiing. 
In dit uur danken we pastoor van 
Kessel voor alles wat hij in zijn rijke 
priesterleven heeft gedaan en betekend 
en we bidden dat God hem mag 
opnemen in zijn hemels Vaderhuis. Ik 
wens u allen veel sterkte toe. 

St. Trudokerk Stiphout, zondag 2 juli 2023

Uitvaart van pastoor Jo van Kessel

pastoor 
Jo van Kessel

1931
= 25 juni 2023

Wees kalm temidden van het lawaai en de haast 
en bedenk welk een vrede er in stilte kan heersen.
Sta op goede voet met andere mensen zonder 
jezelf geweld aan te doen, zeg je waarheid rustig 
en duidelijk en luister naar anderen; ook zij 
vertellen hun verhaal.
Mijd luidruchtige en agressieve mensen; zij 
belasten de geest. Wanneer je je met anderen 
vergelijkt zou je ijdel en verbitterd kunnen worden 
want er zullen altijd grotere en kleinere mensen 
zijn dan jezelf.
Geniet zowel van wat je bereikt als van je plannen. 
Blijf belangstelling houden voor je eigen werk, hoe 
nederig dat ook moge zijn; het is een werkelijk 

bezit in de veranderlijke fortuin van de tijd.
Betracht voorzichtigheid bij het zaken doen, want 
de wereld is vol bedrog.
Maar laat je niet verblinden door de bestaande 
deugd; veel mensen streven hoge idealen na en 
overal is het leven vol heldendom. Wees jezelf. 
Veins vooral geen genegenheid. Maar wees 
evenmin cynisch over de liefde, want bij alle 
dorheid is zij eeuwig als gras.
Volg de loop der jaren met gratie; verlang niet 
naar een tijd die achter je ligt. Kweek geestkracht 
om bij onverwachte tegenslag beschermd te zijn, 
maar verdriet jezelf niet met spookbeelden. 
Vele angsten worden uit vermoeidheid en 

eenzaamheid geboren.
Leg jezelf een gezonde discipline op, maar wees 
daarbij lief voor jezelf.
Je bent een kind van het heelal, niet minder dan 
de bomen en de sterren, je hebt het recht hier 
te zijn al is het niet duidelijk, toch ontvouwt het 
heelal zoals het zich ontvouwt en zo is het goed.
Heb daarom vrede met God, hoe je ook denkt 
dat hij moge zijn, houdt vrede met je ziel in de 
lawaaierige verwarring van het leven. Met al zijn 
klatergoud, somberheid en vervlogen dromen, is 
dit nog steeds een prachtige wereld.
Wees voorzichtig. Streef naar geluk.

”Desiderata” is geschreven in 1927, door 
Max Ehrmann (1872-1945). In 1956 
gebruikte de predikant van De St. Pauluskerk 
in Baltimore, Maryland, het gedicht in een 
verzameling stencils met inspiratiemateriaal 
voor zijn gemeente. Iemand die het later 
drukte zei dat het gevonden was in de oude 
St. Pauluskerk, gedateerd 1692. Het jaar 
1692 is het jaar waarin de kerk gesticht was, 
en heeft niets te maken met het gedicht.

Desiderata 
DAMIAANPAROCHIE HELMOND www.damiaanhelmond.nl



4 14e jaargang • nummer 3 • juli 2023 DAMIAAN

www.thijssenhoveniers.nl

a a n l e g  •  o n d e r h o u d  •  b e s t r a t i n g

gasthuisstraat 25 5708 hh stiphout (t) 0492 382499
(M) 06 22571611 (e) info@thijssenhoveniers.nl

HELMOND 0492 - 661 884
 INFO@HEUVEL.NL

EINDHOVEN 040-7820849
EINDHOVEN@HEUVEL.NL

Maak kennis met onze woningmakelaars
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“Sinds 1965”

Helmond T. 0492-552666

“DE STER” 
SCHOONMAAKBEDRIJF

HELMOND             SINDS 1965

Dagelijks onderhoud

Eénmalig schoonmaakwerk

✩ Kantine werkzaamheden

✩ Glas- en gevelonderhoud

✩ Industriële reiniging

✩ Nieuwbouw opleveringen

 Vossenbeemd 108, Helmond       Tel.: (0492) 55 26 66

Wethouder den Oudenstraat 4, Helmond 
info@bremink.nl • www.bremink.nl  
0492 317420

• Administratieve 
 dienstverlening

• Fiscale dienstverlening

• Starterbegeleiding

Waar in de vervlogen tijd het gilde Sint 
Antonius Abt uit Mierlo-Hout op toentertijd  
Mierlo’s grondgebied bij elkaar kwam om 
haar koning te schieten, herinnert nu nog 
het Antoniuskapelletje in Brandevoort ons 
aan een stukje Houtse historie.

Het is zaterdag 13 mei 2023. De zon schijnt 
nog volop en het gekwetter van de vogels in 
de talrijke bomen maken het tot een feest om 
samen te zijn aan de Sint Antoniusweg op de 
grens van ’t Hout en Brandevoort. In de verte 
horen we al het geluid van de tamboers die 
vooraf gaan aan pastoor Pieter Scheepers, 
zijn acolieten en het gilde Sint Antonius Abt. 
Zij trekken op om de openluchtmis luister 
bij te zetten. Een traditie die het gilde enige 
jaren geleden nieuw leven in heeft geblazen. 
Immers het gilde leeft op ’t Hout en dat willen 
ze ook laten zien, ook in Brandevoort.

Ruim zeventig (al dan niet) parochianen 
vieren deze mis mee, begeleid door een 
gregoriaans koortje.
In een gemoedelijke sfeer voltrekt zich de 
dienst met teksten die aansluiten bij de thema’s 
die bij het gilde horen als broederschap, 
dienstbaar en trouw zijn. 

Geheel in aansluiting op de oude tradities 
roffelen de tamboers en neigen de vendeliers 
hun vaandel tijdens de consecratie, telkens 
weer een mooi moment tijdens de H. Mis.

Het gilde zet de schreden richting Mierlo-
Hout en de kerkgangers keren met een goed 
gevoel naar huis. We hopen dat het gilde 
deze traditie nog lang zal voortzetten.

Maarten Janssen

In de open lucht bij Antonius

Antonius openlucht mis. F| Mario Coolen.
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Waar leef ik voor? Wat is de diepste zin van mijn bestaan? Als 
God er is, waar is Hij dan? Wat weten we eigenlijk over Jezus? 
En wat kan Hij voor ons betekenen? Wat moet ik aan met de 
Heilige Geest? Allemaal vragen, misschien stelt u ze ook wel. 

In de Alphacursus, georganiseerd vanuit de parochie Damiaan de 
Veuster, gaan we op zoek naar antwoorden op deze vragen. 
De cursus beslaat 11 maandagavonden 
- 25 september; 
- 2 oktober, 9 oktober, 16 oktober, 23 oktober , 30 oktober
- 6 november 20 november, 27 november
- 4 en 11 december 
Deze bijeenkomsten duren van 19.00 uur tot 21.30 uur

In het weekend van 10 & 11 november 2023 is er een vrijdagavond- 
en een zaterdagbijeenkomst.

Wie kan er meedoen?
Iedereen is welkom, of u nu kerk betrokken bent, of u van huis uit 
katholiek bent maar niet meer in de kerk komt of als u nog helemaal 
niets over het christelijk geloof weet, u bent van harte welkom. En 
neem gerust een vriend, vriendin, een buurtgenoot, familielid of 
kennis mee.

Welke thema’s komen zo aan bod:
 + Wie is Jezus?
 + Bijbellezen: hoe en waarom?
 + Bidden: hoe en waarom?
 + De Heilige Geest
 + Hoe zit het met de kerk?

De wekelijkse bijeenkomst begint een inleiding over één van de 
thema’s, om vervolgens in groepjes met elkaar over het onderwerp 
van de inleiding te praten. Kennis over het thema is niet nodig.

Nieuwsgierig geworden? Kom dan maandag 18 september 2023 
om 20.00 uur naar de kerk van de Goddelijke Voorzienigheid voor 
de informatieavond. Je vindt deze kerk aan de Hornestraat 1 in 
Helmond-West.

O ja, aan de Alphacursus zijn geen kosten verbonden. U kunt - als u 
wilt - tijdens de avonden een vrijwillige bijdrage geven.

Voor meer informatie en om aan te melden voor de informatieavond 
op 18 september stuur een e-mail naar: 
mverhoeven@damiaanhelmond.nl of bel naar 06-30134686

Alphacursus 
najaar 2023Heel veel jongeren zie je niet meer 

in onze kerken, jammer, maar wel 
een hard gegeven. Toch zijn ze er 
ook in onze parochie nog en het 
is een genoegen met ze kennis te 
maken. Ik mag jullie Veronique 
en Rick voorstellen, twee actieve 
twintigers.

Veronique, 21 lentes jong is student 
Sociaal Werk aan het Summa College 
in Eindhoven. Sociaal Werk is een 
erg ruime opleiding en mensen 
met deze opleiding kom je op veel 
plekken tegen onder andere in de 
jeugdzorg, maatschappelijk werk 
maar ook in het gevangeniswezen 
en bij daklozen. In alle gevallen staat 
de mens centraal.
Rick is 20 jaren jong en hij is na 
zijn studie Automotive Engineering, 
ook bij het Summa College aan de 
slag gegaan bij het grote ASML in 
Veldhoven. Hier houdt hij zich bezig 
met de bouw van ingewikkelde 
machines.

Wat hebben deze twee jonge 
mensen nu met de kerk, 
respectievelijk onze parochie?
Als heel jong meisje gaat Veronique 
regelmatig met oma naar de 
eucharistieviering in de Sint 
Luciakerk. Ze is geweldig onder de 
indruk van wat daar gebeurt en haar 
besluit staat vast.
“Als ik groot ben, dan word ik 
pastoor!” Tijdens een themaweek 
‘beroepen’ op school brengt ze dit 
met verve naar voren. Maar snel 
spat haar droom uiteen. “Een meisje 
kan geen pastoor worden”, klinkt het 
ferm. Helemaal opgeven zit er niet in 
bij Veronique en ze wacht braaf tot 
ze haar Eerste Communie mag en 
meldt zich aan als misdienaar. Een 

taak die ze, nu als acoliet al meer 
dan twaalf en een half jaar vervult 
en nog steeds met heel veel plezier. 
Inmiddels is ze naast deze taak ook 
actief betrokken als koster en lid 
van het jongerenpastoraat. Middels 
de Crossroads probeert men een 
veilige plek te creëren voor jongeren 
binnen de parochie.

Het is de liefde die Rick naar 
Veronique in Helmond brengt. 
Natuurlijk heeft hij op de basisschool 
de Eerste Communie gedaan en 
is hij lid van het kinderkoor in de 
parochie, maar echt een fanatieke 
kerkganger wordt hij niet. Na 
zijn kennismaking met Veronique 
geeft Rick ‘best wel eens een keer 
mee te willen gaan naar de kerk.’ 
Na enige tijd is er een klik tussen 
Rick en pastoor Pieter Scheepers. 
Aangezien hij erg technisch is meldt 
hij zich aan voor de technische club 
die de live streams vanuit onze 
kerken verzorgt. Hij treedt dan op 
als regisseur en zorgt er mede voor 
dat de parochianen ook thuis de 
eucharistieviering kunnen volgen.

Naar aanleiding van een onderonsje 
met pastoor Pieter Scheepers geven 
de jongelui zich op de Alphacursus 
in het najaar van 2022. (Elders op 
deze pagina staat meer over de 
Alphacursus.)

Beiden vinden de Alphacursus erg 
interessant, maar soms ook wel 
moeilijk met Bijbelteksten die niet 
altijd eenvoudig en te begrijpen zijn. 
Het samen praten en lezen geeft je 
wel een andere beeld op je geloof. 
Je neemt kennis van achterliggende 
gedachten bij dingen in de kerk. 
Heel aansprekend vinden ze de 

inleiding van zuster Madeleine 
Bouwman over kruizen. “Ik wist niet 
dat er zoveel verschillende kruizen 
zijn, elk met een eigen verhaal”, zegt 
Veronique.

Als je iets meer wil weten over het 
geloof dan is de Alphacursus best 
een aanrader. Het maakt niet uit of 
je veel of minder gestudeerd hebt. 
Iedereen is welkom.

Voor beiden is de kerk inmiddels 
iets wat bij hun leven hoort. Het 
kleurt hun levens op een bijzondere 
manier en het voelt ook als ‘thuis’. “Je 
doet het niet voor jezelf, je doet het 
voor de hele parochie”, zeggen ze tot 
slot van het prettige gesprek.

Mooi dat we in onze parochie deze 
bevlogen jonge mensen hebben. 
Heb jij ook behoefte aan een contact 
mail of bel gerust, met Pastoor Pieter 
Scheepers via 
pastoor@damiaanhelmond.nl 
en 0492-522930 of met Marjelein 
Verhoeven, pastoraal werker via 
mverhoeven@damiaanhelmond.nl 
en 06-30134686

Maarten Janssen

Jong, enthousiast en betrokken

Drie maanden na de Wereld 
Jongeren Dagen in Lissabon, 
komen Nederlandse jongeren 
opnieuw samen. 

Sommige juist omdat ze naar 
Lissabon zijn geweest en nog vol 
zijn van hun ervaringen, maar 
andere omdat ze als jongeren niet 
goed weten hoe ze hun geloof een 
plekje kunnen geven in de huidige 
maatschappij. 

Op zaterdag 4 november 2023 wordt 
onder de vlag van JongKatholiek, de 
jongerenafdeling van de Rooms-
Katholieke Kerk in Nederland, een 
Katholieke Jongerendag (KJD) 
gehouden met als thema ‘Welkom 
thuis’. 

Op deze dag worden jongeren tussen 
16 en 30 jaar in Congrescentrum 
De Grote Pekken in Veenendaal 
uitgenodigd. Met het thema 
´Welkom thuis´ wil de organisatie 
de katholieke jongeren laten ervaren 
dat de kerk in Nederland leeft! 

De organisatie wil jongeren 
gelegenheid bieden om te bouwen 
aan een persoonlijke relatie met God. 
De dag bestaat uit een afwisselend 
programma, zoals de H. Mis vieren, 
er is ruimte voor aanbidding en 
muziek, er wordt geluisterd naar 
nationale en internationale sprekers. 

Ook zijn er verschillende workshops 
en kan je kiezen voor gebed, stilte en 
persoonlijke momenten met God. 

De dag wordt afgesloten met een 
gave artiest! 

Wil je meer weten? Kijk op: 
https://www.wjd.nl/
katholieke-jongerendag2023/ 

Karin Snijders

Zaterdag 4 november, thema: ‘Welkom thuis’

Katholieke Jongerendag 

F| KatholiekUtrecht.nl
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Hij kwam naast me lopen, op die 
zaterdag in juni, die jongen van een 
jaar of zestien. Ik had hem al vaker 
ontmoet tijdens mijn wandelingen.

“Bent u ook aan het oefenen voor de 
Vierdaagse, meneer?”, vroeg hij me.
Ik zei dat dat niet het geval was, dat ik 
de Vierdaagse weliswaar een warm 
hart toedroeg, dat ik het ontzettend 
leuk vond, maar dat ik toch liever 
alleen wandelde dan met zoveel 
duizend mensen om mij heen.
Even bleef het stil, waarna hij zei: “Ik, 
ik vind het juist hartstikke gaaf. Het 
is net één grote familie. Iedereen is 
aardig voor elkaar, en er is altijd wel 
een lach of een opgestoken hand. Je 
hoort er helemaal bij.
Heel anders dan op school. Daar 
heb ik me eens tijdens een les 
maatschappijleer laten ontvallen dat 
ik geloofde, dat ik naar de kerk ging, 
dat God veel voor me betekende. 
Sinds die tijd word ik min of meer 
buitengesloten, hoor ik er niet echt 
meer bij. Ze vinden dat ik een softie 
ben.

‘Wie gelooft er nu nog in deze tijd, 
dat is toch achterhaald, iets voor 
oude mensen? Je gelooft toch 
alleen dat wat je begrijpen kunt, wat 
aantoonbaar is’, zeggen ze.

Maar ik, ik weet wat ik gevonden 
heb, en als ik eens verdrietig ben, 
omdat ik er weer niet bij hoor, dan is 
God nooit verder weg dan een klein 
gebed. Begrijpt u een beetje wat ik 
bedoel?”

Samen wandelden we verder, 
genietend van de schoonheid en 
de kleurenpracht van de natuur. Na 
verloop van tijd zei de jongen: “Hier 
moet ik af! Het was toch best gezellig 
samen, of niet soms?”
Ik lachte, hij stak zijn hand op en ging 
verder.

God is nooit ver weg, nooit verder 
dan een klein gebed.
Wat een mooie dag eigenlijk...

Een parochiaan

God is nooit ver weg

Maria is voor ons als katholieken 
op meerdere manieren van 
belang. Niet alleen bracht zij Jezus 
ter wereld, zij was ook bij hem toen 
hij stierf en volgens sommigen 
evengoed een soort apostel die na 
zijn dood het geloof verkondigde. 

Alles wat zij heeft doorstaan laat een 
bijzondere kracht en grootse liefde 
zien. Dat ook God haar lief had blijkt 
uit haar Tenhemelopneming, wat wij 
vieren op 15 augustus. In het oude 
of nieuwe Testament wordt er niet 
over dit verhaal gesproken, maar 
dat is in mijn ogen ook niet vreemd. 
Naast het feit dat verhalen later 

werden opgeschreven en niet op 
het moment zelf, werden vrouwen 
ook niet als belangrijk gezien om 
er over te schrijven. Erkenning 
van Maria’s belangrijkheid kwam 
pas later. Het duurde tot de 7e 
eeuw voordat de viering van 
Maria Tenhemelopneming werd 
overgenomen van de Oosterse 
kerken. Voor mij wordt hiermee 
recht gedaan aan wat zij toen en nu 
nog steeds betekent voor mensen. 
Moeder voor iedereen, toen, nu en 
in het uur van onze dood. 

Karin Snijders

Viering op dinsdag 15 augustus  
Maria Tenhemelopneming

Op het grondgebied van de 
parochie Heilige Damiaan 
de Veuster zijn heel veel 
verenigingen actief. Verenigingen 
die in een groot aantal gevallen 
hun oorsprong hebben binnen 
de parochie. Wat is  anno 2023 
nog over van de invloed van de 
kerk? Een uitdaging om daar eens 
nader naar te gaan kijken. In deze 
Damiaan neem ik jullie mee naar 
Scouting Jan Baloys.

Rustig gelegen aan de rand van 
Stiphout gloort de Oude Toren en 
dat is tevens de locatie van Scouting 
Jan Baloys, een springlevende 
vereniging die midden in de 
Stiphoutse samenleving staat. 
(Elders in deze Damiaan kun je meer 
lezen over Jan Baloys.)

We schrijven 1963 en een groep 
Stiphoutenaren gaat vergezeld door 
de pastoor Kavelaars en kapelaan 
Frits van Stiphout met de trein naar 
Amsterdam. Het doel is om mee 
te lopen in de Stille Omgang, een 
jaarlijkse processie door het centrum 
van Amsterdam. Al pratende en 
denkende komt het idee naar voren 
om voor de jeugd in Stiphout iets op 
te zetten in de zin van verkennerij, 
het kan ook Jong Nederland zijn. 
Dit als alternatief voor de jeugd die 
niet erg competitief is ingesteld en 
minder gecharmeerd is van sport, 
maar die toch actief en sociaal bezig 
wil zijn. Zo is het dan in 2023 dus 
zestig jaar geleden dat Scouting Jan 
Baloys het levenslicht ziet. 

In de beginjaren is een en ander 
keurig gescheiden tussen de 
jongens, met welpen en verkenners 
en meisjes, met kabouters en gidsen, 
Inmiddels zijn alle speltakken 
gemengd en Jan Baloys kent bevers 
(5-7 jaar), welpen (8-10 jaar), scouts 
(11-14 jaar), rowans/sherpa’s of 
explorers (15-18 jaar), pivo’s (18-20 
jaar) en de stam (20+). Wekelijks 

komen ze op de vrijdagavond en 
zaterdagmiddag bij elkaar in hun 
gezellig home om elkaar te zien en 
gezamenlijk activiteiten te hebben.

Het is een en al drukte op het 
scoutingterrein op de zaterdag voor 
Pasen, want er is een speurtocht 
waarin men paaseieren kan vinden 
en dat laat menig meisje en jongen 
niet zomaar voorbij gaan.
Toch vinden de jeugdige 
welpenleiders Anne, Lonneke en 
Luuk de tijd om tussen de activiteiten 
door me wat nader kennis te laten 
maken met Scouting Jan Baloys.

De scoutinggroep telt in totaal een 
dikke 60 leden en 15 vrijwillige 
leiders die wekelijks een leuk en 
gevarieerd programma verzorgen. 
Dat kan een speurtocht zijn, het 
opzetten van tenten, het maken 
van een kampvuur en ga zo maar 
door. Natuurlijk is het hoogtepunt 
het jaarlijkse zomerkamp. In dit 
jubileumjaar zal dat een kamp zijn 
met alle speltakken in Oosterhout 
aan het begin van de zomervakantie. 
Maar bovenal is het voor iedereen 
leuk en laagdrempelig. 
“Het maakt bij ons niet uit wie je bent 
of wat je kunt, er is voor iedereen 
plaats”. Klinkt het eenstemmig. Zo 
is er ook plaats voor kinderen die 
fysiek minder uit de voeten kunnen 
of die bijvoorbeeld autisme hebben. 

Op de vraag of er nog iets herkenbaar 
is van de rooms-katholieke 
uitgangspunten van de oprichters 
van de groep wordt het even stil. Dan 
volgt er een ontspannen antwoord. 
“Goed zorgen voor de natuur, goed 
met elkaar omgaan, respect hebben 
voor elkaar en je welkom voelen zijn 
grote waarden voor onze vereniging. 
En als iemand geïnstalleerd wordt 
en de officiële Jan Baloys-das krijgt 
legt hij/zij een belofte af. Het is dus 
niet zomaar en niet vrijblijvend.” De 
tijd dat meneer kapelaan mee op 

kamp ging ligt ver achter ons, maar 
christelijke waarden en normen 
blijven in stand.

Teruggekomen van ‘het post zijn’ 
tijdens de paaseierenspeurtocht 
schuift Maarten Clement aan. Vele 
jaren is hij al betrokken bij Jan Baloys 
en hij licht toe dat het bij scouting 
niet gaat om het winnen, wat je wel 
ziet bij een sportclub. Bij scouting 
gaat het om het meedoen, het 
samenwerken, samen ervaringen 
opdoen. “Je bent hier altijd welkom, 
iedereen is goed! Scouting vormt 
je ook als mens waar je in je latere 
leven veel plezier aan kunt hebben”, 
merkt hij op. 

Maatschappelijk betrokken zijn bij 
het dorp vindt men heel normaal. 
Zo zie je Jan Baloys bij de jaarlijkse 
grote vlooienmarkt en onlangs 
bij de sponsorloop ten bate van 
Oekraïne. In dit jubileumjaar zijn er 
ook activiteiten voor en in Stiphout. 
Sommige zijn al geweest, maar je 
bent welkom op de dorpszeskamp 
op 3 september, een geweldig 
gruwelijke griezeltocht op 13 
oktober of de snerttocht op 16 
december 2023.

Spreekt het verhaal van scouting Jan 
Baloys je aan? Neem dan eens een 
kijkje op hun site www.janbaloys.
nl of nog beter kom een keer aan 
op het scoutingterrein bij de Oude 
Toren. Je bent zeer welkom. O ja, 
vrijwilligers die de jeugd willen 
begeleiden mogen zich ook melden.

Mooi is het ook nu weer te mogen 
ervaren dat in onze parochie veel 
mensen zich inzetten om onze jeugd 
op een ontspannende wijze op hun 
weg door het leven te begeleiden, 
dank jullie wel daarvoor.

Maarten Janssen

Scouting Jan Baloys, zestig jaar betrokken bij Stiphout

F| collectie scouting Jan Baloys, Stiphout.
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Het is weer omgevlogen, die paar 
vakantieweken. Je bent lekker 
bijgekomen en hebt energie 
opgedaan voor een nieuw 
werkseizoen. Maar je weet: de 
mallemolen gaat weer draaien. En 
je weet ook: ik ontkom er niet aan, 
ik moet weer mee.

En ja hoor, je bent nog niet thuis, 
of het gewone leven bonkt op de 
deur. Het dendert naar binnen, met 
een mailtje van de kerkenraad, een 
verzoek van school, een uitnodiging 
voor een werkoverleg. Het 
vakantiegevoel sluipt stilletjes weg 
door de achterdeur…

Eenvoudiger en overzichtelijker 
Hoe houd je het vast, dat 
vakantiegevoel?
Hoe krijg je het voor elkaar om die 
mallemolen af en toe stil te zetten en 
het werkelijke contact te zoeken met 
God en je eigen ziel? 
Om je leven eenvoudiger en 
overzichtelijker te maken, zodat 
je in de gaten blijft houden wat er 
werkelijk toe doet? Toen je in je 
tentje zat, genoot je van de eenvoud, 
de ontspanning, je lege agenda.
Daar moet toch iets van te realiseren 
zijn gedurende het werkseizoen? 
Waarom denken we, zodra de tent 
op zolder ligt, dat we weer van 
alles nodig hebben, alles willen 
meemaken, overal op moeten 
reageren en altijd bereikbaar moeten 
zijn?

Van koers veranderen  
Volgens managementgoeroe Ben 
Tiggelaar is 95% van ons gedrag 
onbewust gedrag en is dat de reden 
waarom het zo moeilijk is om sturing 
te geven aan jezelf. “Ik doe niet 
wat ik wil en wat ik niet wil, doe ik 
juist wél,” zei Paulus al. We worden 
geleefd, en daar lijken we haast niet 

aan te kunnen ontkomen. De enige 
manier om jezelf te veranderen, is 
je bewust te worden van je gedrag, 
met je hoofd te kiezen voor andere 
gedrag en stappen te bedenken én 
uit te voeren om het slagschip dat ‘jij’ 
heet van koers te laten veranderen.
En dat betekent kiezen: dit doe ik 
wel en dat doe ik niet. Ik ga geen 
leiding geven aan die afdeling, want 
ik wil tijd overhouden voor andere 
dingen. Ik houd mezelf niet op de 
hoogte van de laatste mode, want 
dat kost me teveel tijd en teveel geld.
Ik ga met mijn gezin in een kleiner 
huis wonen, omdat ik dan niet zo hard 
hoef te werken voor mijn hypotheek. 
Ik neem geen smartphone, want ik 
kan de verleiding niet weerstaan om 
daar ieder uur op te kijken.
En zo zijn er talloze keuzes te 
bedenken die ervoor zorgen dat je 
weliswaar geld, bezit en aanzien 
verliest, maar die tijd en rust 
opleveren. Je kunt dan het gevoel 
hebben er niet meer bij te horen, 
niet alles meer mee te maken, niet 
meer van alles op de hoogte te zijn, 
maar je hebt wel meer van de rust 
en de ruimte in je leven die je in je 
vakantie hebt ervaren. Dat kiezen 
moet je durven. Zeker als zo’n keuze 
minder inkomen betekent. Daar is 
moed voor nodig en vertrouwen. 
Je geen zorgen maken voor de dag 
van morgen, is makkelijker gezegd 
dan gedaan. Jezus kan wel zeggen 
dat je moet letten op de bloemen in 
het veld die niet werken, geen bezit 
en geen garderobe hebben, maar er 
moet wel gewerkt worden! Brood 
op de plank!

Te druk om te bidden  
“Wie het te druk heeft om te bidden, 
werkt harder dan God van hem 
vraagt,” zei Maarten Luther en dan 
vat ik het woord ‘bidden’ maar even 
ruim op: alle rust en ruimte die je in je 

leven nodig hebt om met aandacht 
de dingen te doen waarvoor je 
bestemd bent. Om met aandacht 
echtgenoot, vader of moeder, zoon 
of dochter, werknemer, gemeentelid 
te zijn. Om de focus te houden 
op dat wat er echt toe doet: het 
zoeken van Gods Koninkrijk en zijn 
gerechtigheid.
Janneke de Leede noemt in haar 
boek Puur! In Balans (uitgeverij de 
Kok) een aantal blokkades die je 
belemmeren om rust en ruimte in je 
leven in te bouwen.
Prestatiedrang en je plichtbesef 
bijvoorbeeld, perfectionisme en 
faalangst, angst voor stilte, de drang 
alles uit het leven te willen halen, een 
innerlijke stem die alsmaar kritiek 
heeft, geen grenzen kunnen stellen.
Allemaal plaaggeesten die vreten 
aan je agenda, aan je geest en – als 
je echt te ver gaat – ook aan je lijf.
Plaaggeesten die je onbewust 
toelaat, omdat je nu eenmaal heel 
veel onbewust toelaat.
Bewustwording is dan ook de beste 
remedie. Je moet weten wat je drijft 
om je agenda vol te proppen, je 
stille tijd te verwaarlozen, of keuzes 
te maken waar je achteraf spijt van 
hebt.
Zoek uit wat jouw plaaggeesten zijn 
en ga ze te lijf. Weet wie je bent, wat 
je nodig hebt, en wat God van je 
vraagt, óf Hij wel iets van je vraagt. 
Want misschien vraagt Hij wel niets, 
maar biedt Hij je alleen iets aan.
‘Aan de slag!’ zegt Jezus, maar blijf 
ook bidden. Zet af en toe die tent 
op. Blijf nadenken over wat je doet, 
waarom je het doet en voor wie je 
het doet. Blijf werken aan je eigen 
bewustwording, zodat je weet wat je 
werkelijk drijft en of dat deugt of niet. 
Blijf bidden. Want alleen dan werk je 
nooit harder dan God van je vraagt.

Rik Timmermans

Als u sinds kort in Stiphout-Warande, 
Helmond-West, Mierlo-Hout, 
Brandevoort of een ander deel van 
Helmond bent komen wonen en 
dit blad voor het eerst leest: de 
parochiegemeenschap met pastores, 
kerkbestuur en vele medewerkers 
en vrijwilligers heten u van harte 
welkom en wensen u veel zegen in 
uw nieuwe omgeving! In dit blad 
vindt u alle informatie over onze 
parochie en kerken, alsook op onze 
site www.damiaanhelmond.nl. Weet 
u welkom! 
We zouden het bovendien zeer 
waarderen als u uw gegevens op 
het parochiecentrum zou willen 
doorgeven, zodat we een actuele 
administratie kunnen bijhouden. 
Ook voor de inzegening van uw 

nieuwe huis kunt u graag een 
afspraak maken met een van de 
pastores. 

Gaat u verhuizen?
Stuur uw verhuisbericht ook 
naar het parochiesecretariaat, 
of deponeer een berichtje in de 
brievenbus. Met name als u in 
ons systeem als rechthebbende 
of belanghebbende van een graf 
op één van onze begraafplaatsen 
staat. Dan kunnen wij bij het 
verlopen van grafrechten 
contact met u opnemen over 
uw wens t.a.v. verlenging van de 
grafrechten.

Welkom aan nieuwe 
parochianen!

DAMIAANPAROCHIE HELMOND

Zo houd je dat vakantiegevoel

Dat is de titel van de verklaring van Nederlandse bisschoppen. 
Want dit jaar is het 150 geleden dat de afschaffing van de 
slavernij een feit was. Op papier al 10 jaar eerder, maar slaven 
moesten eerst nog 10 jaar werken voordat zij echt vrij waren. 
Vandaar dat 1873 wordt gezien als jaar van de echte afschaffing. 

De verklaring van de bisschoppen, in het kader van het 
herdenkingsjaar dat 1 juli start, benoemt het leed dat slavernij is. 
Door slavernij wordt je menselijke waardigheid ontnomen. Het is 
een belangrijke erkenning die wordt gedaan door de bisschoppen, 
ook aan het leed dat nu nog bestaat onder nazaten. 
Er wordt ook terecht opgemerkt dat de welvaart die wij nu hebben, 
voor een groot deel te danken is aan de tijd waarin geld werd verdiend 
aan het verhandelen van mensen. En dat de kerk en haar gelovigen 
hier evenzeer van hebben geprofiteerd als de Protestanten. Gelukkig 
waren er ook mondige gelovigen die zich uitspraken tegen slavernij. 
Die inzagen dat christelijke waarden niet stroken met onderdrukking. 

De geschiedenis van slavernij is een hele lange. Het lijkt wel alsof het 
er, in verschillende vormen weliswaar, altijd is geweest. En in deze 
tijd is het er ook nog steeds. Onze éénmaal draagbare kleding of 
makkelijk online te bestellen spullen uit den vreemde, zijn te vaak 
niet gemaakt door mensen die een eerlijk loon krijgen, maar acht uur 
per dag werken en twee dagen per week vrij zijn. Maar ook onze 
seizoens-arbeiders hier in de regio worden niet altijd behandeld 
zoals je mag verwachten.

Want hoewel de nadruk vaak ligt op het verleden is slavernij iets 
dat nog steeds veel voorkomt. Misschien is dat voor mij ook wel 
de belangrijkste boodschap van de bisschoppen: blijf alert op 
wat er vandaag de dag om ons heen gebeurt. Laten we onze 
ogen niet sluiten als iemands waardigheid wordt ontnomen door 
onderdrukking of uitbuiting. 

De brief, maar zeker ook de bijbehorende artikelen zijn interessant 
en inspirerend om hierover na te denken.

Karin Snijders, secretaris Parochiebestuur

Bronnen: 
https://www.bisdomdenbosch.nl/onverenigbaar-met-de-
menselijke-waardigheid/
https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/pdf/sk202305.pdf 
(blz n8)
https://www.bisdom-roermond.nl/slavernij 

Slavernij is onverenigbaar met 
de menselijke waardigheid

F| Mantas, Pixabay.com.

www.damiaanhelmond.nl
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Onze parochie heeft drie begraafplaatsen binnen 
de parochiegrenzen. Iedere begraafplaats heeft 
een beheerder die aanspreekpunt is en verder 
verschillende zaken regelt ten aanzien van de graven. 

Laurens Noten (te bereiken op telefoonnummer 06 41 
42 00 77) is de beheerder van de St. Trudo begraafplaats 
naast de kerk en tevens van de begraafplaats Onze 
Lieve Vrouw ten Hemelopneming aan de Hortsedijk. 
De  beheerder van de Lucia begraafplaats is Arnoud 
Meulendijks (te bereiken op telefoonnummer  06 53 
70 06 24). De beide beheerders kunnen onderling 
werkzaamheden van elkaar overnemen. 

Nabestaanden zijn zelf verantwoordelijk voor het 
onderhoud van individuele graven. Het algemeen 
onderhoud wordt op elke begraafplaats gedaan door 
een grote groep vrijwilligers, die zorgen dat het er goed 
bij ligt. 

Belangrijk om te weten
• Geef een nieuw adres, telefoonnummer of mailadres door 
aan het secretariaat via: secretariaat@damiaanhelmond.
nl. Hiermee kunnen we de juiste personen benaderen.
• Periodiek worden graven geruimd als de grafrechten 
niet worden verlengd.
• Voor informatie over de graven kunt u de beheerders 
bellen of een mailtje sturen naar secretariaat@
damiaanhelmond.nl.

Begraafplaatsen Damiaanparochie

Mijn naam is Marc Kerkhof. Ik ben per 1 mei benoemd 
als lid van het parochiebestuur. Ik zal me hierbij even 
kort voorstellen. 

Ik ben bijna 50 jaar geleden geboren en getogen in 
Mierlo-Hout en inmiddels al bijna 23 jaar getrouwd met 
Ilse. Een bekend gezicht in de kerk, want zij is lector. 
Samen hebben we twee dochters, Nieke en Emma. 
Nieke was en Emma is misdienaar. In het verleden heb 
ik deel uitgemaakt van het Jongerenpastoraat en al meer 
dan 25 jaar maak ik deel uit van de kerststal-bouwgroep. 
Ik ben werkzaam bij de gemeente Gemert-Bakel als 
regisseur uitbestede taken Vergunningen en Toezicht. 
In deze functie heb ik dagelijks te maken met alle 
aspecten van de vergunningverlening van alle soorten 
bouwwerken, waaronder ook monumenten. Ik zal me 
binnen het bestuur dan ook bezig gaan houden met 
de bouwwerken van onze parochie en alles wat daarbij 
hoort.

Verder ben ik al heel lang actief in het verenigingsleven 
in Mierlo-Hout. Ik ben bijna 40 jaar lid van 
Muziekvereniging Unitas en heb daar ook ruim 25 
jaar diverse bestuursfuncties ingevuld. In ben ruim 17 
jaar schrijvend redactielid geweest bij Houtvonken en 
maakte daar ook negen jaar deel uit van het bestuur. 
Ook ben ik bijna negen jaar lid geweest van Scouting 
Mierlo-Hout, ook daar als bestuurslid maar ook als 
kookstaf bij de Kabouterwelpen. Verder ben ik muzikant 
bij Blaaskapel de Blue Band en ben ik bestuurslid bij 
Stichting Blaasfestijn. Ik hoef me dus niet te vervelen.
Ik heb ontzettend veel zin in het werk voor onze parochie 
en ben ontzettend nieuwsgierig naar hetgeen wat er op 
mijn pad gaat komen. 

En natuurlijk hoop ik ook weer dat we iedereen kunnen 
verrassen met weer een nieuwe kerststal, maar dat duurt 
nog even.

Nieuw kerkbestuurslid: 
Marc Kerkhof 

Ingang naar de bergraafplaatsen v.l.n.r: St. Lucia, Hortsedijk en St. Trudo. F| Mario Coolen.

Bestuurslid marc kerkhof. F| Marc Kerkhof.

Parochie
agenda

De informatieavond van de Eerste 
Communie wordt gehouden op 
donderdag 5 oktober 2023 om 20.00 
uur in de Goddelijke Voorzienigheid, 
Hornestraat 1. Voor de eerste 
communie(voorbereiding) kunnen 
kinderen worden aangemeld die in 
het schooljaar 2023-2024 in groep 4 
of hoger zitten.

De eerste communievieringen worden 
gehouden op zaterdag 13 april 2024 
om 11.00 uur in de St. Trudokerk en 
zaterdag 20 april 2024 om 11.00 uur in 
de St. Luciakerk.

Vormsel
De informatieavond van het Vormsel 
wordt gehouden op dinsdag 3 
oktober om 19.00 uur in de Goddelijke 
Voorzienigheid, Hornestraat 1. Voor 
het Vormsel kunnen kinderen worden 

aangemeld in het schooljaar 2023-
2024 in groep 8 of op de middelbare 
school zitten.
De Vormselviering vindt plaats op 
18 mei 2024 om 19.00 uur in de St. 
Luciakerk.

Gezinsvieringen 
Zondag 1 oktober 2023 om 11.15 uur 
in de St. Trudokerk
Zaterdag 11 november 2023 om 19.00 
uur in de St. Luciakerk
Zondag 24 december 2023 om 19.00 
uur in de St. Trudokerk
Zondag 4 februari 2024 om 11.15 uur 
in de St. Trudokerk
Zaterdag 23 maart 2024 om 19.00 uur 
in de St. Luciakerk
Zondag 12 mei om 2024 10.00 uur in 
de St. Luciakerk
Zondag 23 juni om 2024 10.00 uur in 
de St. Luciakerk

Eerste Communie, Vormsel en 
gezinsvieringen schooljaar 2023-2024

September 2023
• Zondag 3 september: 10.00 uur openluchtmis 
  Markthal Brandevoort
• Maandag 18 september: 19.30 uur informatieavond 
  Alphacursus, Goddelijke Voorzienigheid, \
  Hornestraat 1
•Zaterdag 23 september: Bedevaart naar Kevelaer

Oktober 2023
• Zondag 1 oktober: 11.15 uur gezinsviering, 
  St. Trudokerk
• Dinsdag 3 oktober: 19.00 uur informatieavond 
  Vormsel, Goddelijke Voorzienigheid
• Donderdag 5 oktober: 20.00 uur informatieavond 
  Eerste Communie, Goddelijke Voorzienigheid
• Vrijdag 27 oktober Vrijwilligersavond in De Koning, 
  meer info volgt later

November
• Zaterdag 11 november: 19.00 uur gezinsviering, 
  St. Luciakerk
• Zaterdag 25 november: 13.30 uur adventskransen 
  maken, Goddelijke Voorzienigheid

F| Bart van der Aa



914e jaargang • nummer 3 • juli 2023DAMIAAN

Omdat iedereen anders is...
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Van onsVan ons
24-uurs mortuarium24-uurs mortuarium

krijgt elke nabestaandekrijgt elke nabestaande
een eigen sleutel.een eigen sleutel.

Gravendienst
A.C. van der Burgt en zn. VOF

Alde Biezenstraat 30
5421 BG  Gemert

06-53718849
info@vanderburgtgemert.nl

Dag en nacht
bereikbaar 
0492 31 95 33

Helmond - Beek en Donk - Deurne 
www.degroofuitvaart.nl  www.crematoriumtlaar.nl

Het afscheid in vertrouwde  
handen.

Beste Mierlo-Houtenaren, 

ik ben pastor Geoffrey de Jong en een 
kransgenoot van jullie lieve pastoor, Pieter 
Scheepers. Sinds een paar jaar ben ik 
benoemd in Beek en Donk, Aarle-Rixtel, 
Lieshout en Mariahout. Als kind ben ik 
echter opgegroeid in Mierlo-Hout en daar 
heb ik fijne herinneringen aan. 

Rond 1987 zijn mijn ouders gevlucht voor het 
apartheidsregime in Zuid-Afrika. Wij konden 
kiezen tussen Lelystad en Mierlo-Hout en 
uiteraard hebben wij toen gekozen om 
gezellig in het zuiden te komen wonen. Het 
was ook een fijne bijkomstigheid dat Mierlo-
Hout een aantal meter boven de zeespiegel 
ligt, in tegenstelling tot Lelystad. 
Wij kwamen als Engelssprekend gezin in 
de Pastoor Elsenstraat wonen. Het was nog 
een hele klus om Nederlands te leren, omdat 
de lieve Mierlo-Houtenaren allemaal zo 
vriendelijk waren en Engels met ons wilden 
praten! Uiteindelijk is het toch gelukkig 
gelukt om voldoende Nederlands te leren 
en al spoedig daarna ben ik op Openbare 
Basisschool ’t Hout beland. 

Ik heb nog heerlijke herinneringen aan hoe ik 
eerst in de beemden heb gespeeld (voordat 

ze werden volgebouwd) en later ook in ’t 
Goor. 

Daar betrap ik mezelf meteen op mijn leeftijd, 
“want toen ik nog jonger was”, gingen wij 
bijna ieder jaar schaatsen op de meertjes 
van ’t Goor. Mierlo-Hout was een fijne en 
warme gemeenschap om op te groeien. 
Onze inculturatie ging gelukkig ook snel en 
al spoedig leerden wij Sinterklaas kennen en 
carnaval. Ik vond het wel een beetje gek, als 
kind, dat Sinterklaas dezelfde schoenen droeg 
als meester Jos, maar dat deerde de pret zeker 
niet! 

Als protestanten kwamen wij niet al te vaak 
in de prachtige Sint Lucia, behalve voor de 
Nachtmis op Kerstavond, in die tijd nog bij 
Pastoor John van de Laar. Misschien zijn toen 
al de eerste zaadjes gezaaid om later katholiek 
te worden tijdens mijn studie in Tilburg. 

Inmiddels is ongelooflijk veel veranderd 
in Mierlo-Hout, maar het blijft nostalgisch 
wanneer je een keertje in de Geseldonk komt 
of met lieve priestercollega’s samenkomt op 
de pastorie. Ik hoop dan ook dat het dorpse 
gevoel van saamhorigheid en betrokkenheid 
mag blijven in Mierlo-Hout. Gelukkig is het 
Helmond niet gelukt om de identiteit van “ons 
dorp” af te pakken met allerlei gekunstelde 
naamswijzigingen zoals Helmond ’t Hout 
en ’t Hout. Het hebben van een identiteit 
is belangrijk en ik heb dan ook het volste 
vertrouwen dat het warme, gezellige en 
katholieke “wij gevoel” die Brabanders 
hebben, nog lang bepalend zal zijn voor alles 
wat Mierlo-Hout tot een heerlijke plek maakt 
om samen te leven en te wonen! 

Met warme groeten uit de buurparochie, 
pastor Geoffrey de Jong.

Groeten uit Laarbeek

Vanuit de Pastoor Elsenstraat had men vroeger vrij uitzicht op de beemden. Later is hier de 
Heeklaan en de Bergenwijk gerealiseerd. F| Frans Meulendijks †
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DAMIAANPAROCHIE HELMOND

Uitsluitend schriftelijke opgave d.m.v. deze bon. Contante gepaste betaling 
in gesloten enveloppe. Geen afkortingen. Één letter of cijfer per hokje, 
tussen ieder woord een hokje vrij laten.

o Te koop  o Cursussen  o Kennismaking
o Te koop gevraagd o Te huur gevraagd o Vakantie
o Diversen  o Huisdieren  o Personeel
   o Auto’s en motoren o Onroerend goed
   o Woningruil  o Radio & TV

Inleveradres:
Hoofdstraat 115b, 5706 AK  Helmond
T: 0492 - 84 53 50

Wat te verkopen? Probeer ‘n Damiaantje, verrassend succesvol!

Damiaantjes

  8,00
  9,50

 11,00
 12,50

 14,00

 15,50

  6,50

Rolluiken, luifels, 
screens en garagedeuren

Bel 0492-535901 Helmond
www.williesstoffering.nl

Lamellen, jalouzieën plisé 
ramen en deuren.

Bel 0492-535901 Helmond
www.williesstoffering.nl

Laat uw trap stofferen 
met tapijt voor € 295,-

Helmond
www.williesstoffering.nl

Wilt u een familiebericht 
plaatsen? Mail naar: 

advertentie@
damiaanhelmond.nl 
of bel: 0492-845350.

De Damiaanparochie is opgericht op 6 januari 2010 
en strekt zich uit over  de voormalige parochiekernen 
Sint-Lucia te Mierlo-Hout en Brandevoort; Sint-Trudo te 
Stiphout; Goddelijke Voorzienigheid te Helmond-West 
en de voormalige Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming 
in de Oranjebuurt. 

Het pastorale team bestaat uit:
pastoor Pieter Scheepers (pastoor@damiaanhelmond.nl) 
diaken Dudley Martina (office@pronobiszorg.nl)
pastoraal werker Marjelein Verhoeven 
(mverhoeven@damiaanhelmond.nl)

Centraal secretariaat: 
Dorpsstraat 34, 5708 GH Helmond 
0492-523147 
Geopend op van maandag tot donderdag tussen 10-12 uur.
Email:  secretariaat@damiaanhelmond.nl
Website: www.damiaanhelmond.nl
Facebook: www.facebook.com/damiaanhelmond
Instagram: Damiaan_Helmond

Mierlo-Hout en Brandevoort
Sint Luciakerk 
Hoofdstraat 157, 5706 AL Helmond
0492-522930
Eucharistieviering: zaterdag om 19.00 uur 
zondag om 10.00 uur 
donderdag om 19.00 uur

Stiphout en Oranjebuurt 
Sint Trudokerk
Dorpsstraat 34, 5708 GH Helmond
0492-523147
Eucharistieviering: zondag om 11.15 uur

Helmond-West
Goddelijke Voorzienigheidkerk
Hornestraat 1, 5707 TM Helmond
Eucharistieviering: zaterdag om 17.00 uur

Bankrekening parochie:
NL56 RABO 0171027507 
t.n.v. Parochie H. Damiaan de Veuster

Begraafplaatsen: 
dagelijks geopend van zonsopgang tot zonsondergang.
Beheerder Luciabegraafplaats: Arnoud Meulendijks. 
Tel: 06-53700624
Beheerder Trudobegraafplaats: Laurens Noten. 
Tel: 06 41420077
Beheerder begraafplaats Hortsedijk: Laurens Noten. 
Tel: 06 41420077

Wegwijzer in de Damiaanparochie

Met uitzondering van de 
pandemie-jaren ben ik sinds mijn 
pensionering ieder jaar ongeveer 
een maand lang te vinden op een 
of ander pelgrimspad dat voert 
naar Santiago. Niet om telkens 
weer in die stad aan te komen, 
maar vooral om ‘onderweg’ te zijn. 
Het dagelijkse ritme van vroeg 
opstaan, een ontbijtje indien 
mogelijk, de rugzak vastsnoeren 
en op pad gaan om, na gemiddeld 
25 soms makkelijke en soms 
pittige kilometers, aan te komen 
bij de volgende herberg. 

Daar lekker douchen, je bed in 
gereedheid brengen, je wasje 
doen, boodschappen doen als er 
kookgelegenheid is óf uit gaan 
eten, de balans opmaken van de 
voorbije dag met andere pelgrims 
die gearriveerd zijn, aantekeningen 
maken, de gemaakte foto’s 
doornemen, bellen of appen met 
het thuisfront én, ten slotte, moe 
en voldaan in je slaapzak kruipen. 
Uiterlijk 10 uur worden de lichten 
gedoofd en is het stil. Het uur van 
opstaan hangt mede af van de 
weersverwachting. Als er een warme 
dag verwacht wordt, dan wil je liefst 
vóór de grootste hitte je kilometers 
gelopen hebben. 

Wat trekt mij om elk jaar een maand 
op de camino door te brengen, de 
voordeur achter me dicht te trekken 

en zo lang gescheiden te leven van 
al het vertrouwde en ieder die je lief 
is? Dit is de vraag die pelgrims elkaar 
steeds weer stellen bij iedere nieuwe 
ontmoeting: waarom ben jij eigenlijk 
op pad gegaan? Je krijgt dan heel 
uiteenlopende antwoorden. 

Om te ontsnappen aan teveel druk 
in het leven van alledag, om verdriet 
dat aandacht verdient (een scheiding, 
een overlijden, ontslag, een ernstige 
ziekte), omdat je vastgelopen bent, 
om dingen voor jezelf op een rijtje 
te krijgen etc. Of om een pas op de 
plaats te maken, bijvoorbeeld omdat 
je veertig of vijftig geworden bent, 
en je af te vragen in hoeverre je 
tevreden bent over je leven. 

Maar ook omdat afstand nemen 
van je leven van alledag je de 
gelegenheid biedt dankbaar stil te 
staan bij al het moois dat je mag 
beleven: je warme thuis, andere lieve 
mensen in je leven, je gezondheid, 
de rust en stilte in de mooie natuur, 
de cultuur en leefgewoonten van 
de streek waar je bent, de zeer 
gemêleerde groep medepelgrims 
uit alle continenten met ieder hun 
eigenheid en het verlangen daarvan 
te delen met elkaar. Wie op de 
camino loopt, kan zich nauwelijks 
voorstellen dat er elders oorlogen 
woeden, dat er mensen zijn die 
kwaad willen, dat de wereld niet een 
oord van vrede en harmonie is. 

Ikzelf gaf dit jaar, met nog meer 
overtuiging dan voorgaande jaren, 
als antwoord op die telkens weer 
herhaalde vraag, dat ik op de 
camino, sterker dan waar ook, me 
realiseer dat ik een gezegend mens 
ben. Dat ik zoveel redenen heb om 
dankbaar en gelukkig te zijn. Het 
voelt heerlijk om met dat gevoelen 
in je lijf elke morgen op pad te gaan. 
Dan wordt wandelen, elke stap die je 
zet een onuitgesproken dankgebed 
richting je schepper.

Moet je daarvoor van huis gaan? 
Het hoeft niet, maar mij helpt het om 
Gods zegen aan den lijve te mogen 
ervaren. Thuis sta ik daar te weinig 
bij stil, is alles zo vanzelfsprekend. Na 
een maand is het een groot feest om 
voldaan thuis te komen en daar de 
draad weer op te pakken, maar nu 
verrijkt met de ervaring dat je een 
gezegend mens bent.

Jan Vogels

Een gezegend mens
Jan Vogels tijdens een middagpauze op de camino. F|  Jan Vogels

Dit jaar willen we op zaterdag 23 
september samen op bedevaart 
gaan naar “Onze Lieve Vrouw 
Troosteres der bedroefden” in 
Kevelaer. 

Om 10.15 uur vieren we de 
Eucharistie in de Biechtkapel.
Om 14.00 uur is de kruisweg en om 
16.00 uur het afsluitend Lof in de 
Kaarsenkapel.

De buskosten zijn € 15,- voor 
volwassenen, maar kinderen zijn 
natuurlijk gratis. De misintenties 
voor de H. Mis in Kevelaer kosten  
€ 12,50. U kunt deze opgeven bij het 
secretariaat.

Er is ook een mogelijkheid 
om gezamenlijk een warme 
driegangenmaaltijd te nuttigen in 
het Priesterhaus. 

Kosten zijn € 17 per persoon. We 
laten ons dan verrassen door de 
plaatselijke keukenbrigade.

U kunt zich aanmelden bij het 
parochiesecretariaat. Die zorgen 
er dan voor, dat uw aanmelding 
op de juiste plaats terechtkomt. 
Deelnemers kunnen zich tot 
10 september aanmelden via: 
secretariaat@damiaanhelmond.nl 

Op bedevaart naar Kevelaer
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Adverteren in de Damiaan Helmond?
danielle@adcommunicatie.nl 

of bel: 0492-845350

Zestig jaar geleden, op 6 juni 1963, 
is de Bethlehemkerk geopend: 
een Protestants kerkgebouw, 
Sperwerstraat 2 in Helmond-
Noord, midden in een woonwijk. 
Omdat het een ‘platte’ kerk is, 
valt ze helemaal niet zo op. We 
blazen dus niet zo hoog van de 
toren, maar staan wel midden in 
de wijk. Zo willen we ook zijn: een 
wijkgebouw als het ware dat de 
deuren open zet voor een ieder 
die een luisterend oor nodig heeft 
of op zoek is naar zingeving.

Spreken we nu van een 
Protestantse kerk, 60 jaar geleden 
is ze als Hervormde kerk begonnen. 
Tientallen jaren later, in 1987, 
vormde er zich één Hervormd-
Gereformeerde kerkengemeenschap 
(de Hervormde Bethlehemkerk 
en de Gereformeerde Ark 
werden één); zo liepen we voor 
de troepen uit want officieel was 
de landelijke eenwording tussen 
beide kerkgenootschappen pas 
in 2004 een feit en werd de naam 
‘Protestantse Gemeente’ ingevoerd.
Toch is het meer dan een 
naamsverandering geweest; het 
betekende dat alle protestanten 
(van vrijzinnig tot orthodox) in 

één kerkgebouw het met elkaar 
moesten ‘uithouden’. Dat vraagt 
een bepaalde flexibiliteit en een 
vertrouwen in elkaar. Dat we nu 
feest kunnen vieren, getuigt van die 
eigenschappen!

In 2014 zijn dominee Corine 
Beeuwkes-van Ede en kerkelijk 
werker Pieter Flach aangesteld als 
de pastores van de Bethlehemkerk. 
Samen doen ze veel aan 
bezoekwerk en werken ze mee aan 
het activiteitenprogramma. Er is veel 
verbondenheid in de gemeente, 
waardoor een groot deel actief 
meedoet en meewerkt. 
In 2015 hebben de bijzalen een 
renovatie ondergaan; vorig jaar 
kreeg ook de kerkzaal een make-
over. Het totaal ziet er prachtig fris en 
nieuw uit. Deze nieuwe uitstraling 
heeft weerslag op een ieder die 
binnenkomt. 
Alle zalen worden intensief gebruikt: 
een compleet activiteitenprogramma 
wordt elk seizoen samengesteld 
dat toegankelijk is voor iedereen. 
Ook worden de zalen verhuurd en 
bieden we onderdak aan de AA, 
yoga-groepen, koren en allerlei 
andere bijeenkomsten.
Er wordt ook verbinding gezocht 

met de Damiaanparochie: sinds dit 
jaar organiseren we samen 6x per 
jaar een lezing in het Zincafé. De 
lezingen volgen het jaarthema en 
zijn bedoeld om met de spreker en 
met elkaar in gesprek te gaan. Ook 
de jaarlijkse vredestocht in december 
organiseren we samen.
In 2021 heeft de Protestantse 
Gemeente in Asten/Someren zich 
bij de Bethlehemkerk aangesloten – 
de gemeente in Asten/Someren kon 
niet meer zelfstandig verder gaan, 
omdat er niet genoeg menskracht 
was om een bestuur te vormen 
en leiding te geven. Een nieuwe 
naamsverandering was het gevolg 
– de naam Protestantse Gemeente 
Helmond werd Protestantse 
Gemeente Helmond, Asten/
Someren (PG HAS). Ook voegde 
dominee Bernadette van Litsenburg 
zich bij de andere voorgangers en 
werken wij volop samen. 

In het weekend van 7 en 8 
oktober wordt er een jubileum-
weekend georganiseerd met allerlei 
activiteiten. We willen dit jubileum 
niet stilletjes voorbij laten gaan…..

Dominee Corine Beeuwkes 

Zestig jaar Bethlehemkerk: 

verleden en heden
Brandevoort heeft geen eigen 
kerkgebouw, maar dat betekent niet 
dat we in dit deel van onze parochie 
niet samen een eucharistieviering 
kunnen houden. Vandaar dat er 
op zondag 3 september om 10.00 
uur een feestelijke Openluchtmis 
gehouden zal worden onder de 
Markthal in het centrum van 
Brandevoort. Weer of geen weer; 
het gaat altijd door! 

Omdat er deze zondag in de andere 
kerken géén dienst zal zijn, vormen 

alle koren van de parochie één groot 
Projectkoor om de H. Mis muzikaal 
op te luisteren. 

Daarnaast verlenen ook de beide 
gilden hun medewerking aan deze 
viering en doen alle misdienaars en 
acolieten mee. 
Voor de kleinsten onder ons is er een 
eigen kinderkerk.

Na afloop van de Eucharistieviering 
nodigen wij u voor een gezellig 
kopje koffie met iets lekkers.

Openluchtmis in de markthal 
Brandevoort

Het Edith Steinkoor is dankbaar 
en trots dat haar dirigent Frans 
Spoorenberg o.a. voor zijn 
jarenlange inzet voor meerdere 
koren Koninklijk is onderscheiden. 
Bijzonder is dat onder zijn leiding 
amateurs als wij toch in staat 
blijken te zijn snel nieuwe liederen 
in te studeren ook al kunnen de 
meeste koorleden geen noten 
lezen. Over het algemeen wordt 
vierstemmig gezongen 

Iedere 4e zondag van de maand 
wordt gezongen in de St Lucia 
kerk en regelmatig in de St. Trudo 
kerk. Door de nieuwe plaats 
van het koor in de St. Lucia Kerk 
hebben we een beter contact met 
de kerkgangers en willen we de 
samenzang bevorderen. We voelen 
ons thuis in de Damiaanparochie en 
zijn dankbaar voor de gastvrijheid 
die we daar mogen genieten. We 
hopen nog lang hier actief te mogen 
zijn. Daarom is het van belang te 

melden dat we op zoek zijn naar 
nieuwe koorleden, die met ons 
van mening zijn dat zingen een 
bijzondere manier van bidden is. 
Helaas zijn ons in de laatste jaren 
meerdere koorleden ontvallen en 
we zijn op zoek naar aanvulling. 
In de afgelopen maanden hebben 
we drie nieuwe leden mogen 
begroeten. Ze hebben aangegeven 
goed te zijn opgenomen en hebben 
het naar hun zin. Een van hen gaf 
aan getroffen te zijn door de warme 
belangstelling die de koorleden 
voor elkaar hebben  Mocht u ook 
interesse hebben spreek ons dan 
aan of meld zich u bij Frans en Ine 
Spoorenberg tel. 06 15686738. We 
oefenen iedere donderdagavond 
van 19.45 tot 21.45 in de St. Luciakerk 
en drinken samen gezellig koffie in 
de pauze. 

Mogen wij u binnenkort begroeten? 

Edith Steinkoor 

Edith Steinkoor een Zangkoor met 
grote onderlinge betrokkenheid 

V.l.n.r: Kerkelijk werker Pieter Flach, dominee Bernadette van Litsenburg en dominee Corine Beeuwkes-van Ede. F| Bethlehemkerk

De markthal in Brandevoort. F| Archief Cofoto.
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De parochie van de Heilige Damiaan de 
Veuster heeft drie mooie kerken in vier 
prachtige wijken: Brandevoort, Mierlo-Hout 
(St. Luciakerk), Helmond-West (Goddelijke 
Voorzienigheid) en Stiphout-Warande (St. 
Trudokerk). Levendige wijken waar mensen 
wonen die zich nog steeds verbonden voe-
len met de kerk.

Kerkganger zijn in deze tijd moet je maar durven. 
Je wordt raar aangekeken als je zegt dat je naar de 
kerk gaat of er vrijwilliger bent. Hoewel mensen 
zichzelf vaak wel als gelovig omschrijven, gaan 
ze niet meer snel de kerk binnen. Tegelijk voelen 
veel mensen nog altijd een band met de kerk. Zo 
zijn er mensen die in één van de Damiaankerken 
gedoopt zijn, er de Eerste Communie of het Heilig 
Vormsel hebben gedaan of er getrouwd zijn. Of 
is het de kerk waar ze naar toe gaan om voor ie-
mand een kaarsje op te steken of een overledene 
de begraafplaats te bezoeken. Dit alles zorgt voor 
een band die blijft. Een band van betekenis die de 
Damiaanparochie graag wil behouden.

‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’
De Damiaanparochie wil een parochie zijn die ac-
tief onderdeel uitmaakt van de wijk. Er zijn vóór 
de mensen en meedoen mét de mensen in de 
wijk. Naar elkaar omzien en elkaar ontmoeten. 
Een rustpunt willen bieden in het hectische dage-
lijkse leven van vandaag. Nu en in de toekomst.

De Damiaanparochie vrijblijvend 
ontmoeten? Dat kan bijvoorbeeld:
• Via de livestream (https://damiaanhelmond.
 nl/thema/livestream-kerkdienst-gemist)  
 kan de mis thuis gevolgd worden.
• Zondag 2 juli aansluitend aan de H. Mis van
 11.15u in de St. Trudokerk is de jaarlijkse 
 autozegening (of ieder ander voertuig).
• Zondag 3 september is er om 10.00u een open-
 luchtmis onder de markthal in Brandevoort. 
• Zondag 10 september is er om 10.00u een 
 Gildemis in de St. Luciakerk.
• Gedurende het jaar zijn er diverse concerten,
 zoals o.a. de Lambertusconcerten.

De Damiaan-
parochie start met 

ACTIE 
KERK
BALANS 
2023
Doe jij ook mee?

DAMIAANPAROCHIE HELMOND

Ook dit jaar willen weer een beroep op de 
mensen doen om middels een geldelijke 
bijdrage te helpen bij het in stand houden 
van een levendige parochie. Een gift over-
maken kan naar:NL56 RABO 0171027507 
t.n.v. Parochie H. Damiaan de Veuster 
o.v.v. Kerkbalans 2023 of scan de QR code.


