
   

 

 

 
 

 

Activiteiten 
Do. 15 april  Sterfdag van Damiaan de Veuster 
Zon. 18 april St. Lucia kerk 10.45 uur: doop Bodhi van den Akker, zoon van Aron van den Akker en Sanne 

Daans 
Ma. 19 april Helmond-West 19.00 uur: Stilteviering 

 

 

Misintenties St. Lucia 
Zat. 17 apr  
Zon. 18 apr Jo van Vegchel-Wartenberg, Marie-Thérèse Panhuizen 
Zat. 24 apr Harrie van Asten, Marian van den Bosch-Raijmakers, Maria van den Berg-Jacobs vanwege 

trouwdag 
Zon. 25 apr Cisca Schepers-van de Mortel, Toos Melis-Büchner, Antonetta Tans-Hendriks, Annemie van de 

Warrenburg-Nouwens, Toos van den Broek-Bax, Jan van Rest, Hyacintha Otten-van Wetten, 
Annemie Kandelaars-Verschure, Willemien van Roij-van Stiphout, Jan van der Linden en Sjaan van 
der Linden-van Schaik, Bep van Rijsingen-van Gennip, uit dankbaarheid bgv huwelijksverjaardag, 
Geert Menting vw sterfdag 

 

Misintenties St. Trudo 
Zon. 18 apr 
 

Miek Pleging-de Roij, Sophia van der Pas-Swinkels, Antoon Derks, Jo van Hoof-Hagebols, Jan van de 
Koevering, John Raymakers, Ad Mutsaers, Hendrik Merks, Elly Swinkels-Strijbosch, Dein van Soest-
Drukker, Jan van Berkel en Helena van Weick de echtgenote, Jo Verhoeven 

Zon. 25 apr 
 

Jan Reincke, Maria van den Berkmortel-Verbakel, Harry Reloe, Frans van Santvoort, Ria van den 
Boom-Beniers, Jan Kuijpers, Piet van Neerven en Irma van Neerven-Harnisch, Henk Ceelen, Cune 
Hettema, Ann Takkenberg, Riet Broens, Riek Vinken-van Bommel, Frans Klaasen 

 

Misintenties Helmond-West 
Zat. 17 apr Helena van Kessel-van Gemert 
Zat. 24 apr Theo van Mullekom 

 

  

Vieringen 
St. Lucia Do: 19.00 uur 

Za: 19.00 uur 
Zo: 09.30 uur 

St. Trudo Zo: 11.00 uur 
Helmond-West Za: 17.00 uur 

Nieuwsbrief: 16-04-2021 

Jaargang 03 Nummer 07 

Verschijnt 1x per 2 weken 

Zie ook www.damiaanhelmond.nl 



 

Damiaan de Veuster                                                                                                  door Redactie 
Pater Damiaan de Veuster werd op 3 januari 1940 geboren als Jozef De Veuster te Tremelo in België. Hij had 1 broer 
en 2 zussen. In 1859 trad hij toe tot de Congregatie van de Heilige Harten van Jezus en Maria te Leuven. Intussen 
onder kloosternaam Damiaan legde hij op 7 oktober 1860 in Parijs  zijn gelofte af als broeder. In oktober 1863 kreeg 
hij toestemming om samen met anderen te vertrekken naar Hawaii. Na aankomst in maart 1864 werd hij 2 maanden 
later door de bisschop als priester gewijd. Een droom ging in vervulling. Hij predikte als rondreizende missionaris het 
geloof en ontpopte zich in verschillende parochies op het eiland als zielenherder. Hij bouwde kerken en bedehuisjes. 
Door studie van het Kanaks, de lokale taal, bouwde hij veel vertrouwen op. In 1873 zette hij voet aan wal in de 
melaatsennederzetting van Kalaupapa, op het eiland Molokai. Zijn komst betekende een keerpunt voor de 
leprakolonie. Damiaan bouwde scholen, legde wegen aan en was tegelijkertijd priester en ziekenverzorger. Begin 
november 1884 werd echter bij hemzelf ook lepra vastgesteld. Op vijftien april 1889, zou de ziekte Damiaan fataal 
worden. Hij die zich belangeloos had ingezet voor zijn medemens overleed op 49-jarige leeftijd. In 1935 richtte koning 
Leopold III (1901-1983) een schrijven aan de Amerikaanse president Franklin Delano Roosevelt met het verzoek de 
stoffelijke resten van Pater Damiaan naar België te laten repatriëren. Roosevelt zegde zijn medewerking toe. 
Damiaans zelfopoffering en inzet voor zijn naasten fascineerde in de daarop volgende jaren dermate veel mensen, dat 
hem in 1977 door paus Paulus VI het epiteton ‘eerbiedwaardig’ werd verleend. In juni 1995  werd Damiaan te Brussel 
tijdens een eucharistieviering op de esplanade van de Basiliek van Koekelberg op last van paus Johannes Paulus II zalig 
verklaard. Nadat De Veuster begin december 2005 door het merendeel van de Vlaamse televisiekijkers en 
radioluisteraars tot ‘Grootste Belg aller tijden’ was uitgeroepen, werd Pater Damiaan op elf oktober 2009 in 
aanwezigheid van onder meer koning Albert II en koningin Paola in de Sint-Pietersbasiliek te Rome door paus 
Benedictus XVI heilig verklaard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wilt u iets plaatsen in de volgende nieuwsbrief, stuur dan voor 26 april een mail naar redactie@damiaanhelmond.nl of geef de kopij af bij een 
van de secretariaten van de parochie. 

Kijk voor meer informatie ook eens op www.damiaanhelmond.nl. Aanmelden op de elektronische nieuwsbrief kan via 
redactie@damiaanhelmond.nl . 


