
   

 

 

 
 

Activiteiten 
Woensdag 
26 februari 

St. Trudo kerk 
St. Lucia kerk 

19.00 uur: As-woensdag 

Woensdag 
25 maart 

St. Trudo kerk 14.00 uur: koper poetsen. Vele handen maken licht werk 

Vrijdag 
10 april 

St. Trudo 
kerk 

19.00 uur: filmavond. In verband met Goede Vrijdag wordt er de film Son of Saul 
gedraaid. Toegang gratis 

 

 

Misintenties St. Lucia 
Zaterdag 
22 februari 
 

Intentie voor allen die werken bij de politie 

Zondag 
23 februari 
kerkkoor 

Carnavalsmis 
Mia van Hooft-Fillipini, Theo van Hoof, Tonny Sleegers-van Mierlo, de overleden familieleden van 
prins Mart dn urste: opa en oma Rooijakkers opa en oma van Rooij,  
Ome Mark Strijbosch en nichtje Lonne van Uden, Jan Wijnen vanwege verjaardag 

Woensdag 
26 februari 

Aswoensdag 
Intentie voor chronisch zieken en voor mensen die in een hopeloze situatie verkeren 

Zaterdag 
29 februari 

Overleden ouders Weijts-Janssens en overleden ouders van Asten-van de Kerkhof 

Zondag 
1 maart 
kerkkoor 

Veertigdagen 1, doopzondag 
Overleden ouders Janus en Stien Meulendijks-van Gennip, Piet Santegoeds, Harrie van der Vorst, 
Harry van Bree, Riek van Doorn-Verstappen, Ria Haast-Bombeeck, Sjef Remmen en Annie 
Noordman 

 

Misintenties St. Trudo 
Zondag 
23 februari 
 
Trudokoor 

Carnavalsmis 
Huub Rijkers, Martien van Rooij, Jos Dijckmans, Anneke van der Els-van Dijk, Atty van 
der Meulen-Meijer, Dora Hekkens-van Haandel, Francien van den Elsen-Knoops, 
Yolanda Buiteman-van den Eertwegh, Piet van Neerven en Irma van Neerven-Harnisch, 
Marinus van Esdonk en Hendrika de echtgenote, Jos Paymans, Jan van Berkel, Maria 
van de Hurk-Reloe 

Zondag 
1 maart 
Trudokoor 

Ed van de Heuvel, Joop Smits, André Krösing, Stephanie Wever-Fentener van 
Vlissingen, Albert Bergmans, Aart Swinkels, Jac en Trees Jansen-Wijnheimer en familie 
Wijnheimer-Roelofs 

 

Misintenties Helmond-West 
Zaterdag 
22 februari 
 

Theo van Mullekom, Lambert Snijders, Karla Snijders-Verdonschot 

Zaterdag 
29 februari 

Veertigdagen 1 
voor chronisch zieken 

 

Misintenties Damiaanhuis 
Donderdag 
27 februari 

voor chronisch zieken 

Donderdag 
5 maart 

voor hen die eenzaam sterven 

 

 

Vieringen 
St. Lucia Za: 19.00 uur 

Zo: 10.15 uur 
St. Trudo Zo: 10.30 uur 
Helmond-West Za: 17.00 uur 
Damiaanhuis Do: 19.00 uur 

Nieuwsbrief: 21-02-2020 

Jaargang 02 Nummer 04 

Verschijnt 1x per 2 weken 

Zie ook www.damiaanhelmond.nl 



 

 

De betekenis van Aswoensdag                                                                                         door Ton Schepens 
Aswoensdag is in de katholieke traditie het begin van de 40 dagen durende Vastentijd, die loopt tot en met 
Paaszaterdag, ook Stille Zaterdag genoemd. Van Aswoensdag tot Pasen zijn er veertig vastendagen, waarbij de 
zondagen niet worden meegerekend. Aswoensdag wordt voorafgegaan door vastenavond en het carnaval.  
 
In de huidige tijd wordt in deze periode door veel mensen nagedacht over eigen leven en hoe ze daar in staan. Veel 
mensen willen dan ook nadenken over iets minderen wat zij normaal gesproken graag doen. Veel en lekker eten, 
drinken van alcohol, sporten, te weinig tijd nemen voor sociale contacten, iets doen voor anderen waar geen loon of 
vergoeding tegenover staat. Dit zijn allemaal voorbeelden van activiteiten waarover ook u na zou kunnen denken. 
Samen zouden we met elkaar een voorbeeld kunnen zijn voor anderen. Doet u mee??????????? 

 

 

 

 

 
 

 

Wilt u iets plaatsen in de volgende nieuwsbrief, stuur dan voor 2 maart een mail naar redactie@damiaanhelmond.nl of geef de kopij af bij een 
van de secretariaten van de parochie. 

Kijk voor meer informatie ook eens op www.damiaanhelmond.nl. Aanmelden op de elektronische nieuwsbrief kan via 
redactie@damiaanhelmond.nl . 


